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Smallville 588 FİLMLER 


Sen iki kişilik bir kanepeyken, istersem dinlenme koltuğu, istersem köşeli oturma takımı ya da bir yatak olabilir misin? 


Bir kanepenin dinlenme koltuğu, iki parça dal 

eklediğinizde köşeli oturma takımı ya da iki kişi 

bir yatak olabileceğini düşünmüş müydünüz Biz düşündük. 
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evinizde yeni 


vario Kanepe standartlar 
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Sevgili İzleyici, 


Farkettiğiniz gibi Sevgili Dergi büyüdü, gelişti, serpildi ve olgunlaştı. Sevgili Buffy çizgi roman halinde derginin ayrılmaz bir parçası oldu. Ve Sevgili Maliyet artınca Sevgili Fiyat da arttı. 

Sıcak bir yazı ile zam haberini duyurmamı istediler ama beceremedim galiba... 

Biraz daha ayrınulı anlatmaya çalışalım; format değişikliği ve sayfa sayısının artması ile kağıt-baskı giderlerimiz 

0.55 YTL'den 1.2 YIL'ye yükseldi. Buffy Hanım'ın çizgi romanı ve diğer editöryal giderlerle birim maliyet 1.8 YTL oldu, üzerine dağıtım da eklenince maliyet 2 YTL'nin üzerine çıkıverdi. Peki biz kamu yararına mı çalışıyoruz? Daha çok CNBCe yararına çalışıyoruz. Derginin amacı CNBC-e içeriğini en keyifli haliyle izleyiciye ulaştırmak. Bir nevi pazarlama yönetişimi bişisi yapıyoruz. Tabii bu işi yaparken zarar etmememiz gerekiyor. Açığı reklam gelirleri ile kapatıyoruz. Durum budur sevgili izleyici. Dergiye bakınca fiyatı anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Düşük bulanlar bile olabilir. Bu arada öğrenci arkadaşlar için özel ve makul bir abonelik kampanyası üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında duyuracağız. Saygı ve sevgiyle, 


ÇA, 


Into the west'i izliyordum tam kız babasını buldu artık gözyaşlarımı tutamayıp ağlamaya başladım reklamlar girdi. Reklamlardan sonrada adam karısını buldu ama ben bu sefer ağlama modundan çıkmıştım tabiki.Sizden yada yönetmeninizden istediğim reklamları ya olay başlamadan yada olay tamamen bittikten sonra girmeniz. Sonra doya doya ağlayamıyorum. Çok kızdım valla. 

lewndtld....com.tr 


Sevgili Alper Bey, 

Ağlamanızı reklamla böldüğümüz için özür diliyoruz. 
Sonuçta bizler de duygusal insanlarız, halden anlarız. 
Ama yayın yönetimdeki arkadaşlar taş kalpli ve acımasızdır. Film 40. dakikaya gelince gözleri parıldar ve hain bir tebessümle reklam jeneriğini uklarlar. 
Hissiyatı anlamazlar. Düşünsenize biz olsak “dur şu sahne bitsin”, “boşver reklamı yarın veririz”, “kadın ölüyor ne reklamı... herşey para mı?” gibi tuhaflıklar yapar kanalı üç günde baurırdık. Şöyle yapalım Alper Bey, birgün sizi buraya davet edelim, duygusal ve 


hissi sahneleri art arda izleyerek şöyle doya doya bir ağlayalım, rahatlayalım. Ne dersiniz? 


CA, 


ö 


Önce selamlar sora teşekkürler hem de en içten teşekkürlerimi sunuyorum nedeni şu kaç günden beri canım öyle bi kapüüçino çekiyordu ki anlatamam ama evde süt yoktu (kendim yapabiliorum yani, tarifini isterseniz severek veririm) sonra CNBC-e dergisini açtığımda bi de ne göreyim dünyalar benim oldu böyle yararlı reklamların devamı dileğiyle... (bu arada yeni yayın döneminde başarılar diliyorum...) 

headstrongx(d....com.ir 


Sevgili Büşra, 

Yararlı reklam tanımını çok sevdik. 

Doğrusu bizim için de çok yararlı bir reklam oldu. 
Yararı artırmak için dergilerin çoğunu dağıtmadık, sabah akşam cappuccino içiyoruz. Önümüzdeki sayıda ikna edebilirsek Durakbaşı Kebap'la bir çalışma yapalım diyoruz. Fındık lahmacun fena olmaz di mi? Şaka yapıyorum tabii ki... Nescafe ışması bizim için çok iyi ve başarılı bir örnek. 


© w 


Her markayla böyle bir işe girmemiz doğal olarak mümkün değil. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür 


ediyoruz. 


CA, 


745 


Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle CNBC-e'yi Türkiye'deki televizyonculukta yaptığı yeniliklerden dolayı kutlamak istiyorum. Kanalınızı "CNBC-e'de babam çıksa izlerim” diyebileceğim bir ilgiyle izliyorum. Ancak kanalınıza sunu da bildirmeden edemedim ki “stacked" isimli dizinin ilk bölümünü izledim ve ikinci bir bölümü izlemeye sanırım midem kaldırmaz. Kanalınıza bu dizi hiçbir şekilde yakıştırabilmiş değilim. Eğer yayınlayacağınız dizileri seçme şansınız varsa da Pamela Anderson'li bu diziyi seçtiyseniz |dizileri NBC mi gönderiyor, ayrıntıları bilmediğimden böyle yazıyorum, üzgünüml|, size gelin-kaynana programlarını da yayınlamanızı öneririm. 

A. Erdinç 


dergildcnbce.com TEL:0212 335 4035 FAKS: 0212 330 00 50 


Sayın Erdinç, 

Gelin kaynana gibi programlar da düşünülebilir tabii ki, mesela “Beauty and the Geek” diye enterasan bir format var. Birbirinden çekici ve havalı yedi güzel kız ile birbirinden inek 7 üniversite öğrencisi erkek aynı evde buluşuyorlar. Çiftlere ayrıldıktan sonra beraber çalışıyor ve çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Güzel ama boş kızlar, sosyal yaşam alanında inek arkadaşlarını eğitirken, erkeklerde genel kültür, tarih gibi konularda kızları eğitmeye çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi erkekler dans, müzik yarışmalarına, kızlar bilgi yarışmalarına kaulıyorlar. 
Pilot bölümdeki erkeklerden iki tanesi makine 


mühendisliği öğrencisi. Pamela Hanım'la ilgili önyareılı olduğunuzu düşünüyor ve size inat bu sayıda posterini veriyoruz. Belki ondan da öğrenebileceğimiz bir şeyler olabilir. İyi çalışmalar, 


CA. 


Şimdiye kadar CNBC-e'de dizi, film, reklam, finans, ekonomi, çizgi film, alt yazı, üst yazı heryeri izledim, okudum, yaladım, yuttum. Internet adresinize girdim. 
Derginizi 2004 Ocağından beri almaktayım. Sabrım kalmadı. Daha ne kadar ilgisizliğinize dayanıcam! 
Mutluluk benim de hakkım. Sanırım yine üste sıraladıklarımı yalnız yapıcam:lI 

mystilious gmld...com 


Sevgili MyStilious, 

Bize ayırdığınız zamana ve gösterdiğiniz sevgiye çok, çok teşekkürler; fakat CNBC-e'den nasıl bir ilgi ve alaka bekliyorsunuz? Sizi mutlu etmek için ne yapmalıyız? Binamızda misafir mi edelim, birlikte TV mi izleyelim, çiçek mi gönderelim? Televizyon biraz da yalnızlık aleti değilse, ya nedir... 


GE 


Merhabalar Bu size gönderdiğim ilk mail. Keşke bu konuda olmasaydı. İlk olarak sizinle pek alakası olmayan bir konu. 16 Eylül cuma akşamı yayınladığınız King Of Gueens'deki hatayı anlatmak istiyorum. Doug elinde mavi eskimoyla mutfak kapısına yönelirken bardak dolu, salon çekiminde içeri girdiğinde ise bardak boştu. O arada yedi mi diye düşünemeden Doug Arthur'la konuşmaya başladı. Ağzı boştu!!! 
wampiretolgald...com 


Sevgili Tolga, 

Ne yazık ki herşeyi kontrol edemiyor insan! 
The X-Files'ın efektlerini mi hazırlayacağız, Carnivale'e kostüm mü dikeceğiz, Desperate Housewiv 
Oueens'te devamlılık hatası var mı diye bakacağız; 


ı senaryo mu yazacağız, King of 


ne yapacağımızı şaşırdık valla. 3-5 kişiyiz zaten, 


yetişemiyoruz her işe. 


“TEB'in logosu 


böyle miydi?” 


Değildi. 


"TEB'in bildiğiniz logosu Türkiye'nin kurumsal, ticari ve özel bankacılık hizmetleri konusunda en yetkin 


kurumlarından birinin tüm iddiasını taşıyordu. 


Bugün, BNP Paribas ortaklığı sonrası, öncülüğümüzü 


bireysel bankacılık alanına da taşıyoruz. 


INP PARIBAS ORTAKLIĞ 


Şimdi bu değişimi simgeleyen yeni bir logomuz var. Bu yeni logo, kuruluşumuzun yükseklere olan 


turkusunun simgesi olacak. 


Türk Ekonomi Bankası, yeni logosuyla Türkiye'ye 
“merhaba” diyor. 


WWW.VW.COMLEL 


Yeni Golf Plus. 
Dünyanız genişse otomobiliniz de öyle olmalı. 


Bazıları hayatı daha dolu yaşıyor, haliyle daha çok yere ihtiyaçları oluyor. Biz de onlara Golf ailesinin en yeni üyesi Yeni Golf Plus'ı öneriyoruz. Yeni Golf Plus, dinamik tasarımının yanı sıra geniş bir iç hacim sunuyor. Ayrıca, koltukları da daha yüksek. Arka koltukları 16 cm'ye kadar ileri kaydırılabiliyor. 
Dilerseniz koltukları yatırıp neredeyse bagajla aynı hizaya getirebiliyorsunuz. Bu sayede, diyelim ki hafta sonu şehir dışına kaçmak istediniz, sevdiğiniz hiçbir şeyden ayrı kalmıyorsunuz. Üstelik, 

Yeni Golf Plus'ta sayısı 43'e (yazıyla kırk üç!) varan eşya sabitleme ve saklama gözü de bulunuyor. 


Onun geniş mi geniş dünyasıyla tanışmanız için sizi Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz. 


DOĞUŞ OTOMOTİV YENİ GOLF PLUS DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 09 


Otomobil aşkına 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gw Her yıl olduğu gibi bu yıl da Emmy'nin g ardından en çok konuşulan konu kazananlar > yerine geceye katılanların özellikle de > kadınların kıyafetleriydi. Hepsi birbirinden şık olan CNBC-e yıldızları büyüleyiciydi. 
Kr öz kamaştırdıklarına hiç şüphe yok. Desperate Housewives En İyi Komedi Dizisi Emmy'sini ” Everybody Loves Raymond'a kaptırdı ama, Wisteria Lane'in hanımları hem Kırmızı Halı'da, — hem de ödül töreninde göz kamaştırdı. Özellikle ilk ödül olan Dram Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu'yu ilan et mek için beşi birden sahneye çıktıklarında gerçekten çok zariftiler. Marcia Cross'u zarif, zümrüt yeşili tuvaleti, dalcalı uzun saçlarıyla doğal halinde görenler, aktrisin Bree Van De Kamp olurken kendini nasıl tamamen değiştirmeyi başardığını da bir kez daha anladı. 
k 12 ? N “a m yi Longoria 


43” 


Sahne arkasında onlarla görüşen basın mensupları, Wisteria Lane'in beş umutsuz ev kadınının kıyafetlerini övdü. Kırmızı Halı'da genç bahçıvanı John (esse Metcalfe) ile birlikte yer alan Eva Longoria, yumuşak turuncu tonda, 

dekolte bir tuvalet giymişti. Töre- 

ne eşi, aktör ve oyunculuk hocası 

Wiliam H. Macy ile gelen Felicity Huffman'ın üzerinde siklamen rengi bir twvalet vardı. 

The O.C.'nin genç oyuncuları Rachel Bilson (Summer Roberts) ve Mischa Barton (Marissa Cooper) ise sırasıyla Lela Rose ve Oscar de la Renta kreasyonu kıyafetleriyle göz kamaştırıyorlardı. Scrubs'ın sevimli Dr. Elliot Reid'i Sarah Chalke, rol arkadaşı Zach Braffın Komedi Dizisinde 
En İyi Erkek Oyuncu adayı olduğu gecede, hoş bir tuvalet giymişti. 


ş 


Mischa Barton 


g : 
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Geride bir tek 
YLOC 


g 


rinde bırakmışlar, ikisi de almak is tememiş. Evlendikleri gün çekilmiş bir buçuk metre boyunda bir fotoğraf; gülüyorlar, kokteyl içiyorlar, çok mutlular. Ama Los Angeles'taki evde yaşanan mutluluk günleri çok geride ğ kaldı. Brad Pitt ve Jenifer Aniston fotoğrafı #/ yanlarına almaktan kaçınmış, eski günleri hatırlamamayı tercih etmişler. Hem zaten Brad bu fotoğrafı şimdi evine asmak istese, Angelina Jolie ne der, kimbilir? 

Menajerlerinin ayarladığı bir randevu sayesinde tanışan Pitt ve Aniston, 29 Temmuz, 2000'de bir Malibu düğünüyle evlendi. Ve bu tarihten itibaren basının gözbebeği oldular. Aradan 
dört buçuk yıl geçtikten sonra, Jenifer Aniston 7 
Ocak 2009'te geçimsizlik nedeniyle boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Çünkü sahneye / Angelina Jolie çıkmıştı. 


MR. & MRS. SMITH : 
Pitt ve Jolie, Mr. & Mrs. Smith'in se- / 

ünde birbirlerinin çekim alanına 1 

girmişlerdi. Önce filmin iş yap- il 4 

ması için başvurulan bir numa- / (4 

ra sayılan bu yakınlaşmanın j 

uzun ömürlü olacağı, Güney ( 

Afrika'daki bir kumsalda çekilen fotoğraflarla anlaşıldı. 

Aniston, filmi çevirmeye başladıktan sonra, kendisiyle duy- . * 

gusal bağını koparmış gibi gö- ğ 

rünen sabık kocasının bu fo- Ş 


toğrafları ortaya çıkınca, çok in- 


Mi 14 cvsc.e 


cindiğini söylüyor. Yine de onun evliyken kendi: 


sini aldatmadığından emin. En azından, uzun bir suskunluk döneminin ardından yaptığı ilk 


söyleşide böyle diyor. Röportajda çocuk isteme- 


yenin kendisi olduğu hakkındaki iddialara da şiddetle karşı çıkıyor. 


CESUR VE KALPSİZ 

Mesleğini asla çocuklara tercih etmeyeceğini, aslında ikisini birden istediğini belirtiyor. Angelina'nın çocukları başrole çıkınca, bu konunun birden önem kazandığı anlaşılıyor. Sonra “ortak O dostlar”la 
Jenifer'ın iddiaları doğrulanmış. Onlara 


konuşularak, 


göre kimseyle çıktığı falan da yokmuş, nerde kalmış Vince Vaughn'la. 
Sonuçta ortaya cesur, sevecen, sadık genç bir hanımefendi 
.ile cadı rakibe ve kalpsiz 
/ koca şeklinde bir tablo çrkıyor. Ama bu arada Aniston ve Vaughn'ın sarmaş dolaş fotoğrafları dergi ve internet sayfalarını süslüyor... 

Ancelina Jolie ise kendisine kötü kadın rolü biçilmesinden üzgün... Jolie'nin bir başka derdi de küçük kızı Zahara Marley. İngiliz The Sun gazetesi, geçen ay Zahara'nın yetim falan olmadı. 


ğını, 18 yaşındaki annesi Mente- 


wab Dawitin parasızlık yü- 


zünden onun evlat edinilmesini kabul ettiğini iddia etmişti. Jolie ise Zahara'nın annesinin öldüğünü söyleyerek avukatına başvurdu. 

Brad'e gelince, o Angelina'ya olduğu kadar çocuklarına da bağlanmış görünüyor. New York'ta The Good Shepherd'ı çeviren sevgilisinin içi rahat etsin diye kendi filmi 


The Assassination of Jesse James'in Kanada'daki setinden kalkıp uçağa atlayarak gelmesi hayli anlamlı görünüyor. Rivayete göre dört yaşındaki Maddox'u, alt aylık Zahara'dan daha çok seviyormuş. Doğrusu, müşfik baba rolü ona yakışıyor, onlar da bu yeni bulunmuş babaya bayılıyorlar. 

Aslına bakacak olursanız, Friends dizisindeki Rachel Green karakteriyle şöhrete kavuşan Jenifer Aniston, meslektaşlarını sever. Brad Pir'le evlenmeden önce hepsi aktör olan Charlie Schlatter, Daniel MacDonald ve Tate Donovan'la birlikte olmuştu. 
Tek 
Crows' 
Duritz hiçbir 
Brad Pit ile olan aşkı ve evliliği kadar 


istsna, Counting un şarkıcısı Adam olmuştu. Ama o dahil 


beraberliği, basının ilgisini 


üzerine çekmedi. Boşanması ise daha da ilginç bulundu. “Fedakâr ve hanım ka: dın” Jenifer, bu üçlüdeki iyi kız. Eh, demek ki o cennete gidecek, Angelina da 


hoşça vakit geçirecek. 


15 di 
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Kutcher ve Moore — 


Aralarındaki İ5 yaş fark nedeniyle hayli eleştirilen çift, mutlu bir ilişki sürdürdükleri gibi, “Hollywood'un Birbirini En Ek Seven 10 Çifti” anketinde de birinci oldu. 


g / a elki de çiftler arasındaki yaş farkı o John Travolta ve Kelly Preston ile ilişkiyi herkes için daha cazip hale (o dokuzuncu sıradaki Mel anie Grif getiriyordur. Herkes için olmasa bi: — fith ve Antonio Banderas temsil le, Demi Moore ve Ashton Kutcher o ediyor. Şu sıralar televizyon için öyle olduğu kesin. Aralarında O dünyasının en büyük şöhret 
15 yaş fark olan çift, Touch dergisi tarafından (leri arasında yer alan Eva 
düzenlenen “Hollywood'un Birbirini En Çok ( Longoria, yani Desperate Seven 10 Çifti” anketinde birinci oldu. Demek o Housewives'iın Gabriel'i *4 C ki seyircileri ve hayranları onların birlikteliğin. o ile kısa süre önce İstan 


den memnun. İkinci sırada Kate Bosworth (o bul'da olan Fransız basket- 


ile Orlando Bloom, üçüncü sırada da çi sevgilisi Tony Parker Will Smith ile eşi Jada Pinkett Smith O ise (San Antonio Spurs) yer alıyor. Tom Cruise, sevgilisi, Daw- altıncı sırada. Geriye iki son Creek yıldızı Katie Holmes'a yete- | çift kaldı. Onuncu sıra © 7; Tince sevgi göstermiyor mu yoksa? 10 da şarkıcı Seal ile sü- *İ */ >. çiftlik listede ancak sekizinci (o permodel sevgilisi Hetsıraya yerleşebilmişler. İki (di Klum var. Ama biz- 


genç oyuncu, Kelly Ripa Oce en iyisi dördüncü 


ve Mark Consuelos ( sıradakiler: OHilton- 


Listede Demi 
Moore - Ashton 
Kutcher çifti birinci, 
Paris Hilton - Paris 


bile onlardan önde. ların kızı, komik 


Ote yandan O şahıs Paris Hilton ile 


— , Uzun süredir evli (o aşkı ve adaşı, çok zen- ; Latsis çifti ise Me - : z i ” öç ; dördüncü s çifderi; Smith ai- O gin bir Yunan armatör ; lila 
5 yer alıyor. 


lesi dışında, be- (ailenin oğlu Paris Lat 


şinci sıradaki sis. 


Venedik'te gay kovboy filmi 


Ang Lee'nin yeni filmi Brokeback Mountain'ın Venedik Film Festivali'ndeki tanıtımı, şehre giren iki atlı ile yapıldı. Film Festivale gelmeden önce, Wyeming daglarındaki sevişme sahneleri dillere destan olmuştu. Hatırlanacağı gibi üstadın 1993 yapımı filmi The Wedding Banguet de benzer eleştirilerle karşılanmış, övgülerle uğurlanmıştı. Akademi ödüllü Ang Lee, farklılıkların, kopuklukların, yalnızlığın şairi. Kendi irü dışındaki kültürlere hâkimiyetiyle de dikkat çeken bir yönetmen. Ennis ve Jack'in hikâyesi, sadece “gay bir kovboy filmi” diye tanımlanmayı hak etmiyor. Sınırsız aşkın cinsiyeti de, cinselliği de aştığını anlatıyor. Ang Lee, The Shipping News'un yazarı E. Annie Proulx'un kısa romanını sinemaya sadakâtle aktarmış, tepkilerden korkmamış. Tıpkı sıcacık komedisi The Wedding Banguet'te yaptığı gibi. 
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Doğumdan sonra ilk kez hayranı olduğu Dave 

Matthews Band'in klibinde oynayan Julia Roberts 

sonunda ağabeyi Eric Roberts ile barıştı. 
ulia Roberts, uzun süredir dargın olduğu ak- 


tör ağabeyi Eric Roberts ile nihayet barıştı. 
Hatta kocası Danny Moder ile onu evine da- 


vet ederek dokuz aylık ikizleri Phinneaus ve Hazel'ı iftiharla dayılarına takdim etiler. 
Ortalık şimdilik sütliman görünse de, siz görünüşe aldanmayın. Eric Roberts'a göre Julia, ağabeyinin gi, > 


orada burada bebekler hak- 


kında konuşmasını yasaklamış. 


Farrell sahte maço 


Colin Farrell hakkında yazılan bir kitap, yakışıklı aktörün sinirlerini bozdu. Jane Keliy'nin izinsiz biyografisi Colin Farrelk Living Dangerously'de oyuncunun Düblin'den çocukluk arkadaşları, her şeyden önce onun ağır İrlandalı aksanıyla alay ediyor, eskiden hiç de böyle bir aksanı olmadığını söylüyorlar. Ayrıca dediği gibi Dublin'in sorunlu bir bölümünde de oturmuyormuş. Ama en kötüsü, herkesin ona efemine gözüyle baktığını iddia etmeleri. Farrell küçükken öyle muhallebi çocuguymuş ki, herkes onunla ugraşırmış. 


İlk filmde dış dünyayı merak ettikleri için hayvanat bahçesinden kaçarak Afrika'ya giden “Madagascar” kahramanları in devam ediyor. 


— reamworks Stüdyosu, Madagascar'ın 

) devamını çekeceğini açıkladı. Top- 

# lam 500 milyon dolar gişe yapan fil 

4 LL 7 min kahramanları yeni maceralarla 
yakında seyirci karşısına çıkacak. Aslan Alex (Ben Süller'in sesi), Zebra Marty (Chris Rock), Suaygırı Gloria (Jada Pinkett Smith) ve Zürafa Melman (David Schwimmer), ilk filmde dış dünyayı merak ettikleri için hayvanat bahçesinden kaçmış ve kendilerini Afrika'da bulmuşlar. 
dı. Dreamworks Başkanı Jeffrey Kaizenberg, kararı açıklarken, yine çok popüler olan ve ikinci- si yapılan Shrek'i örnek gösterdi. Madagascar'ın 


NİZ 18 nace 


kahramanları, emektar Shrek'i unutturamaz ta- 


bii ki, ama onların da her yaştan seyirciler tarafından çok sevildiği gerçek. 


Mac mini 


5.08 cm 


16.51 cm 


Bilgisayarda BÜYÜK devrim! 


Mac mini dijital yaşamın tadını çıkarabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm donanım ve yazılımı size tek başına sağlar! 


499 Euro'dan başlayan fiyatlarla! 
Power PC G4 İşlemci, 512 MB bellek, 80 GB sabit disk, SuperDrive (DVD£R/CD-RW), DVWVGA çıkış, Modem, Ethemet, Bluetooih, Kablosuz ağ, 1.3 ko” 


*Konfigürasyonlar modele göre değişiklik göstermektedir. 


“. 


ilife'05 paketi ve Mac OS X Tiger ile bilgisayarınızda harikalar yaratın! 
* 18 Kasım tarihine kadar alınan Mac miniler için geçerlidir... 
Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. 
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3.BO' TUT 


Yatak ve uyku sistemlerinin lideri İstikbal, iki teknolojiyi tek yatakta birleştirdi... 3. boyutu ekledi: İşte Viscopocket! 


İşte Viscopocket'in farkı! 


Viscopocket yatağın yüzeyinde, vücuda tam uyumlu, geliştirilmiş Viscolex 


teknolojisi kullanılıyor. Viscolex teknolojisinin altında, üç bölgede, farklı 


kalınlıklarda Storex yaylar yer alıyor. Storex yaylar, Baş-Omuz ve Bacak-Ayak bölgelerinde daha ince, Sırt-Kalça bölgesinde ise daha kalın olarak yer alıyor. 
Ağırlık dağılımı sayesinde, omurganın ideal yapısını koruyor. Özel apreli örgü 


yatak kumaşı nefes alabiliyor, terlemeyi engelliyor. 


Viscelex 


gee, 
Sa g9 İncleyz İl z 


İşte mucize sistem Viscolex! 


Tüm Viscolex teknolojili İstikbal yataklar vücut ısısına duyarlı, yüksek teknolojili, açık hücreli viscoelastik malzemeye sahiptir. Yatağın üst kısmındaki Viscolex tabaka, vücut ısısına, ortam sıcaklığına ve basınca duyarlı. Vücut formunu alarak yumuşayan Viscolex, vücuda her noktadan tam destek sağlar. Vücuda basınç olmadığı için kan dolaşımı rahatlar. 


İşte Storex Yay Sistemi! 


Ergonomik ve esnek ortopedik yataklar için geliştirilen sistemde her yay. kumaş bir torba içinde yer alır. Metrekareye düşen yay sayısı, diğer yataklara göre fazladır. Ağırlık daha çok yaya dağılır. Yaylar bağımsız hareket ettiğinden yatak, vücudun her kıvrımını destekler ve daha fazla esneme sağlar. 


Gazi EE m 
Sam... Saşe Kam 
Gil senem EEE 


GE 
VISCOPOCKET 


UÇ BÖLGELİ. STOREX YAY DESTEKLİ VISCOLEX SİSTEM 


> 
BAŞ -OMUZ SIRT-KALÇA BACAK-AYAK Geliştinimiş Viscolex malzeme ve | Siorexyaylar ve geliştirilmiş Viscolex | Geliştirilmiş Viscolex malzeme ve Storex yaylar; baş ve omuzun uy- | malzeme; sırt ve kalçanın uygu-| Store yaylar; bacak ve ayağın uyguladığı ağırlığa göre ayarlanmıştır. | ladığı ağırlığa göre ayarlanmıştır. | guladığı ağırığa göre ayarlanmıştır. 


İ istikbal | 
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— ME Dİzİ DOSYASI: PLASTİK CERRAHİ 


Yalnız ruhlara, itinalı neşter darbeleri 


Araştırmalar, plastik cerrahlara başvuranların “kendilerine güvenen fakat yaşamdan zevk almayan” kişiler olduğunu saptayarak, hastaların ameliyat öncesi psikolojilerinin tam anlamıyla sağlıklı olduğu sonucuna 


varıyor. “Nip/Tuck” izleyicisi olarak diziyi seyrederken hepimizin aklına gelen soruları plastik cerrah Tunç Tiryaki'ye sorduk: 


ip/ Tuck. CNBC-e” 
nin en sert dizisi. Sertliği, insan bedeniyle ruhu arasındaki gerginliğin can damarı sayılabilecek bir kavramdan ileri geliyor: Estetik. Söz konusu olan hissetme eyleminin aciz kaldığı, güzel ile çirkin arasındaki görece ilişkinin sahteleştiği bir durum. İnsanoğlu sadece “güzel”in peşinde; gözüyle gördüğü, eliyle dokunduğu, zaman zaman “tat'uğı somut güzelin peşinde. Dolayısıyla estetik operasyonların yapıldığı ameliyathaneler 20rlu bir savaşın izlerini taşıyor. Bir kadının kar nından fırlayan yağlar etrafa saçıliyor, kanlar fışkırıyor, cerrah elini peynir fıçısına sokar gibi birinin bedenine sokuyor... İzliyor, dehşete düşüyor ve sevgili doktor. 
larımız Sean McNamara ve 
Christian Troy'un hastalarına sordukları o ilk soruyu derin bir iç çekişle yeniden soruyorsunuz kendinize: “Bana kendiniz hakkında neyi beğenmediğinizi söyleyin.” Ancak gerçek soru dizinin tanıtım metninde gizli aslında: “Ruhunuz için yüzeyde yapılan bu değişiklikler yeterli olabilir mi?” 

Estetik cerrahi aslında plastik cerrahinin alt kategorisi; plastik kelimesinin Yunanca'daki anlamı ise “yeniden şekil vermek”, Plastik cerrahi: nin geçmişi tahmin edebileceğiniz gibi çok eski- ye dayanmıyor. Bu açıdan Birinci Dünya Savaşı önemli bir dönüm noktası. 1937'de Amerikan Plastik Cerrahi Derneği kuruluyor; yanıkları de riye uygulanan yamalarla tedavi etme yöntemi 


ise ilk kez 1940'ta kullanılıyor. 1950'lerde ilk deri nakli yapılıyor, 1970'lerde yüz ve kafası yeniden şekillendiriliyor ve kadınlar açısından bir devrim sayılabilecek olan silikon vücuda enjekte ediliyor. 

Plastik cerrahi sadece beğenmediğiniz yanlarınızı yeniden inşa etmeye yarayan bir mucize degil. Her ne kadar ilk bakışta sonsuza kadar genç ve güzel görünme tutkusuyla özdeşleştirilse de, doğumsal ve edinsel hastalıklara ya da kazalara bağlı şekil bozukluklarına müdahaleyi de barın-Ancak özellikle 


1980'lerde yükselişe geçen estetik 


ema dıyor içinde. 
cerrahi yüz gerdirme, burun ve gögüs estetiği, yağ aldırma gibi operasyonlarla önce kadınların, nihayetinde de erkeklerin gözdesi durumuna geldi. 

Nip/Tuck'ın yaratıcısı, senaristü, arada sırada yönetmeni yani her şeyi konumundaki Ryan 
Murphy'nin beyninde diziye ilişkin ilk kıvılcımların çaktığı tarih de 1980'ler. Murphy estetik ope rasyonların özellikle 1980'ler ve 1990'larda bir statü sembolüne dönüştüğünü söylüyor: “Yeterli gelire sahip insanlar, *200 doları bir tişörte veriyorsam, neden Botox için de harcamayayım' diye düşünüyor. Bunu yargılamıyorum; sadece nedenini keşfetmek istiyorum. 
Jimnastik salonunda operasyon geçirmiş insanları gördüğümde, ilk düşüncem şu oluyor: Seni kim yeterince sevmedi?” 


Peki, Murphy'nin aslında Nip/Tuck'ta alt al 


cNsc-e 23 
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“Hasta gerçekten ameliyata ihtiyaç duymuyorsa onu ameliyat etmemek doktorun birincil görevidir. Türkiye'de plastik cerrahların yüzde 90'ı bu kurala uyar.” 


me EE lerinin tam anlamıyla sağlıklı olduğu so- 


nucuna varıyor. Zaten estetik cerrahi, hastaların duygusal dengelerini bozma: dan sosyal ve toplumsal ilişkilerini daha yukarıya taşımalarına yardım ediyor. 
Kendisi ve bedeniyle barışık insanlar yaratıyor. lüm çabaya rağmen erken dönemde hastalarda hayal kırıklığı, depresyon ve uyku bozukluğu görülme oranı yüksek. Yani hastanın yeni görüntüsüne alışması biraz zaman alıyor... 

Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde es- tek ameliyatların iyileşme süreci epeyce kısalmış durumda. Eskiden en ağrılı 


Ee v a ameliyat olarak değerlendirilen karın ta işlediği bu kördüğüm ne derece gerçekçi? Ye- germe ameliyatı bile artık neredeyse ağrısız sızıterince sevilmeyen insanlar mı estetik cerrahinin | şız atlaulıyor. Hastalar ortalama yalnızca bir gece kollarında huzur buluyor? Araştırmalar, plastik Oo hastanede kalıyor, sosyal hayata karışması ya da cerrahlara başvuranların kendilerine güvenli fa- işine dönmesi en fazla bir haftayı buluyor. Bukat yaşamdan zevk almayan kişiler olduğunu (o pun sebebi estetik ameliyatlarda cerrahların vü- 


saptayarak, hastaların ameliyat öncesi psikoloji (o cudun çok derinine inmeden, deri ve deri altıy- 


MZ 24 cs 


la uğraşması. Dolayısıyla iyileşme süresi diğer ameliyatlara göre çok daha kısa. Bu gelişmeler estetik operasyonlar için doktorların kapısını aşındıranların sayısını hızla artıyor. 

Görünen o ki, bu kadar kısa zamanda böylesine hızlı bir yol kat eden plastik cerrahi, yakın tarihte genetik gelişmelerin odağına yerleşecek. 


Hastanın kendi dokusundan üretilen maddeler, 


iz bırakmayan dikişler, sanal dünyada hastanın ameliyat sonrasında bedenindeki değişimi izleyebilmesi... Hatta ultrason, lazer, endoskopi gibi yöntemler, cerrahinin pabucunu dama atacak. 
O zaman muhtemelen hepimiz güzelliğin peşinden koşmayı bırakıp, sehpaya uzanacak ve bizi kimin yeterince sevmediğini korkusuzca haykı- 


rTacağız. 


“Yaptığınız her göğüs sizden bir parça taşır” 


Estetik cerrahide hayat “Nip/Tuck”“taki kadar hızlı ve renkli mi? Plastik cerrah Tunç Tiryaki ipuçlarını sıraladı: Yaratıcı olacaksınız, insan psikolojisinden anlayacaksınız ve risk alacaksınız... 


Kozmetik sebeplerle size gelen bir hastaya nasıl 


bir prosedür uyguluyorsunuz? 

Önce problemin aslında ne olduğunu bulmanız lazım. Vücudunun kalanıyla ne kadar barışık olduğu benim için çok önemli. Problemi başka yollarla çözmeye çalıştıktan sonra bana gelmişse, yani elini taşın altına sokmuşsa ortak çalışılabilecek bir hasta demektir. Hiçbir şey denemeden gelmişse bu negatif bir puan. Hastayı biraz tanıdıktan, enerjisini aldıktan, ne beklediğini ortaya çıkardıktan sonra muayene etmek lazım. 

Dolayısıyla hastayla kurulan ilişki çok önemli. 

Elbette. Hasta gerçekten ameliyata ihtiyaç duymuyorsa onu ameliyat etmemek doktorun birincil 


rahlar yüzde 90'ı bu kurala uyar. Bir de enerjini- 


görevidir. Türkiye'de plastik cer- 


zin tutmadığı hastalar var. Bir ameliyatın başarılı olması için hastanın size, sizin hastaya güvenmeniz gerek. Bu ameliyatın başarısını birebir et kiler. Mutsuz bir şekilde, doktoruna güvenme- 


den ameliyata girerse komplikasyon riski kesin- 


likle çok daha yüksek. #8 
Bize gelen beş hasta nın ikisi ameliyat olmadan gider. 
Psikologlardan yardım aldığınız ya da onlara yönlendirdiğiniz hastalar oluyor mu? 
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Nip/Tuck'tan inciler 


“Şimdi gerçeği görmenin zamanı. Eğer güçlüysen bu seni özgürleştirecek, eğer zayıfsan seni sen yapacak.” 
Christian Troy bir hastasıyla konuşuyor “Silikon asla inmez, sadece kirlenir. Bebek mendiliyle temizlemeniz yeterli, işte hepsi çekime hazır.” 
Nip/Tuck'ın makyaj uzmanı 
James McKinnon binlerce dolarlık maketlerin sırlarını açıklıyor 
“Nip/Tuck'ın tonu daha önce gördüğünüz hiçbir şeye ben- 
: zemiyor. Biri bana Six Feet 
—— Ünder'dan bile daha karanlık olduğunu söylemişti. Bu da ölümden bile karanlık olduğu anlamına geliyor.” 
Ryan Murphy - Nip/Tuck'ın yaratıcısı 


“Bu kötü anlamda bir bağımlılık değil. Sonuç değiştiriyorsunuz. Sosyal ilişkileri dolayısıyla 


Böyle çalışan hekimler mevcut ama bence bir hastayı psikiyatriste gönderecek kadar kuşku duyuyorsanız bir problem var demekür. Bu prob. 
lem de ameliyattan sonra kesinlikle büyüyecektir. 
O yüzden ben bir hastayı psikiyatriste gönderme- yi düşüneceksem ameliyat eimem. Ama psikiyatriste gidin de demem, doğru bulmuyorum bunu. 

Estetik ameliyatlar bağımlılık yaratıyor mu? 

Hayır dersem yalan olur. Ama bu kötü anlamda bir bağımlılık değil. Sonuç çok güzel olduğu için devam etmek istiyorlar. Düşünün ki insanın hayatnı kalıcı olarak değiştiriyorsunuz. Sosyal ilişkileri, dolayısıyla sosyal başarısı artıyor. 
“Güzellik sessiz bir referans mektubudur” diye bir söz vardır ya... 


çok güzel olduğu için devam etmek istiyorlar. Düşünün ki insanın hayatını kalıcı olarak sosyal başarısı artıyor. “Güzellik sessiz bir referans mektubudur' diye bir söz vardır ya...” 


“Nip/Tuck”ı seyrediyor musunuz? 

Evet, iki boyut var o dizide. Birincisi ben cerrahi operasyonların o açıklıkta gösterilmesine karşıyım. Bu işe alışık olmayan birinin göğüs germe ameliyatını o kadar gerçekçi biçimde görmesi gerekmiyor. İkinci boyut insan ilişkileri. 
Bizim işimizde hastayla mesafenizi korumak 20- rundasınız, çünkü uzun süreli bir ilişkiye giriyorsunuz. Benim için önemli olan işimi yapabilmek. Dolayısıyla hastayla bir güven ilişkisi kur. 
malıyım. 

Size âşık olan hastanız oluyor mu? 

Zaman zaman oluyor. Çünkü ben hastanın ruhunu anlamak zorundayım. Sonucu sadece 


yaptığım iş değil, hastanın mutluluğu belirliyor. 


Her durumda mutsuz olacak bir hastayı ameliyat etmek intiharla eşdeğerdir. Belki bu anlamda estetik cerrahların çapkın olduğu düşünülür. Estetk cerrahlar hep eli yüzü düzgün, iyi konuşmayı ve davranmayı bilen adamlardır. Çünkü işleri nin bir parçası bu. 

Siz neden plastik cerrahiye yöneldiniz? 

İyi bir genel cerrah, kitapta yazan şeyi çok iyi yapar. Zanaatkârlığın bir tezahürüdür. Plastik cerrahide yaptığınız her göğüs, her burun sizden bir parça taşır. Yani işin içine yaratıcılığınızı kat manız lazım. 

Öyleyse biraz da risk almalısınız... 

Kesinlikle! 

Ahu Erkivanç Yıldız 
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SEZON FİNALİ 
10 EKİM 


STACKED 


Doğuştan ünlü 


Şöhret, Kanada'nın 100. kuruluş yılında doğan ilk bebek olması nedeniyle “asrın bebeği” ilan edilen Pamela Anderson'ının yakasını o günden beri bırakmıyor... 


akkında çok farklı yorumlar yap: o dağıtılarak telif hakkı alındı. 


lan, başrolünde Pamela Pamela'nın yaşadığı üçüncü olaysa onun 


Anderson'ın oynadığı büyük çıkışı oldu. 1989 yılında Vancou:- 


Stacked'in ilk sezonu ver'da spor eğitmenliğine yeni başladı- bu ay ğı sıralarda bir arkadaşıyla futbol sona eriyor. Dizi yeterli maçına gitti. Onu maça götüren izlenme oranını yakala- arkadaşı, Labatt bira fabrikası yıp ilk sezon testini geçti nın temsilcisiydi ve Ander- ve ikinci sezon bölümleri- son'a maçta giymesi için nin çekilmesine karar verildi. Labattın tişörtünü ver-Anderson da ilk defa oyunculu- di. Maçı görüntüleyen öuyla ciddi anlamda gündeme geldi. kameraman bütün o 


Pamela Anderson, defalarca büyüttü- kalabalığın arasın- 


i göğüsleri, Playboy dergisine rekor sa- dan, gözüne Ander- 


2 


yıda kapak olması, bütün zamanların en son'ı kestirerek gö- 


çok izlenen dizisi Baywatch'daki rolü ya da rüntüsünü dev ek- 


| 


aşk ilişkileriyle hep kendinden söz ettirme. | rana yansıtı. Bu- 


yi bildi ve dünya çapında bir üne sahip ol- nun üzerine taraf du. Aslında onun tanınması için bunla: tarlar o kadar tezarın hiçbirine gerek yoktu. O zaten ha- hürat yaptı ki yetkiliyatının her evresinde ilgi odağı ol- ler Pamela'yı sahamuştu. Belki de yıldız olmak nın ortasına getirip onun kaderinde yazılıydı. bütün stadyuma tak- 


Pamela Anderson doğuştan dim ettiler. Labatt's bira 


ünlüydü. I Temmuz 1967 fabrikası da hemen aka- 


tarihinde sabah saat binde onunla bir reklam kontratı 04:08'de dünyaya gelen An- 


derson, Kanada'nın yüzüncü ku- 


imzalayınca, Anderson için şöhret kapıları ardına kadar açıldı. 


ruluş yılında doğan ilk bebek olma:- sı nedeniyle “asrın bebeği” ilan edi: lip yerel gazetelere manşet oldu. Anderson'ın bir gün edineceği şöhretin bir diğer habercisi de çocukken çekilen fotoğrafıydı. Bir hikâye okuma se- 


ansı sırasında fotoğrafçı yüz çocuk 


arasından onu seçerek görüntüledi. 
Fotoğraf o kadar ilgi gördü ki, British Columbia'daki bütün kütüphanelere 
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JOEY 


Joey yine aramızda 


Kabiliyetsiz aktör, çapkın Joey geri döndü. Ablası, yeğeni, menajeri ve peşinden koştuğu kızlarla Joey Tribbiani yine izleyicilere neşe saçacak. 


iliyorsunuz, kendisi bize Friends dizisinden yadigar. Matt LeBlane, âlemin en popüler dizilerinden Friends'te, aşağı yukarı aynı karakteri 

oynuyordu. Tıpkı Kelsey Grammerın Cheers sona erdikten sonra Frasier karakterini Frasier dizisinde sürdürmesi gibi, LeBlanc da Friends'in Joey sini aynı adı taşıyan yeni diziyle yaşattı. Eski Joey rol bulmakta da, ilişki kurmakta da güçlük çekerdi. New York'ta arkadaşı Chandler Bing (Matthew Perry) ile aynı evde otururdu. Elbette çapkındı, hiçbir ilişkiyi sürdüremiyordu. 

Yeni Joey'nin de ondan pek farkı yok. 
Arkadaşları çekip gitmiş, o da Los Angeles'a gelmiş. Bu tanımadığı şehirde menajeri Bobbie'nin (Jennifer Coolidge) yardımıyla aktör olarak adını duyurmaya çalışıyor. Kızlar yine geliyor gidiyor, ama bu sezon küçük bir değişiklik olacakmış gibi görünüyor. Bu yeni şehirde yanında ablası Gina ile (Drea de Matteo) 14 yaşındayken doğurduğu oğlu Michael da (Paulo Costanzo) var. Gina, idaresi zor bir abla, biraz da gözü erkeklerde. Michael ise aklı kıt Joey'nin aksine, adeta bir dahi, bir füze bilimcisi. Buna karşılık insan ilişkileri sıfır ve Joey de ona bu konuda yardımcı oluyor. Gül gibi geçinip gidiyorlar. 

Shana Goldberg - Meehan ve Scotr Silverinin yarattıkları Joey'nin yapımcısı Mike Tollin. Şu sıralarda CNBC-e ekranında, yapımcılığını yine Tollin'in üstlendiği iki yeni dizi daha var: Smallville ile One Tree Hill. 
Matt LeBlane, 10 yıl süren Friends dizisi sırasında defalarca, aralarında Emmy ve Altun Küre'nin de bulunduğu ödüllere aday gösterildi. Si- 


nemada, Lost in Space'de Gary Oldman'ın karşısında oynamıştı. Diğer filmleri arasında, All the Oueen's Men, Ed ve The Killing Box var. Bir de, Alex rolündeki Lucy Liu'nun aktör sevgilisi Jason Gibbons'ı oynadığı Charlie'nin Melekleri 


filmleri. Çapkınlık meselesine gelince, doğrusu 


Matt de, 2000 yılında People dergisinin En Güzel 50 Kişi listesine girmiş biriydi ama, iki yıl önce Missy MeKnight'la evlendikten sonra duru- 


lup oturduğu söyleniyor. 
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GILMORE GİRLS 


Gilmore kızlarını ne kadar tanıyorsunuz? 


CNBC-e'deki eski dostları sırasıyla hatırlıyor, onlar ekrana geldikçe hafızalarımızı yoklayarak yeni bölümlere hazırlanıyoruz. Bakalım “Gilmore Girls” dizisinin ilk sezonundan neler hatırlıyorsunuz? 


1. Luke'un babasından devraldığı iş nedir? 

a) Kuru temizleme 

b) Restaurant 

c) Eczane 

d) Nalbur dükkânı 

2. Rory, Dean onu ilk defa fark ettiğinde hangi kitabı okuyordu? 

a) Lord of the Flies 

b) Les Miserables 

©) Madame Bovary 

d) The Scarlet Letter 


3. Lorelai, Bayan Kim'in antika dükkânından ne aldı? 

a) Masa 

b) Sallanan sandalye 

c) Kanepe 

d) Maymunlu lamba 

4. Lorelai, Rory ve Dean'in izledikleri filmin adı nedir? 
a) First Wives Club 

b) Dirty Dancing 

©) Gone With the Wind d) Willy Wonka and the 


Chocolate Factory 


5. Emily ve Richard'ın aşçısının adı nedir? 

a) Farrah 

b) Fran 

©) Florence 

d) Felicia 

6. Rory okulda kimden dans bileti aldı? 

a) Iristan 

b) Paris 

©) Müdür Charleston 

d) Scalper 

7. Lorelai'ı babasını görmesi için hastaneye götüren kimdi? 
a) Luke 

b) Max 

©) Sookie 

d) Rory 

8. Rory'nin tarih öğretmeninin adı ne? 

a) Lesley Atkins 

b) Carol Ness 

©) Catherine Mason 

d) Brittany Crouse 

9. Lorelai hangi müzik grubunda olmak istiyor? 

a) Ihe Banegles 

b) The Go-Go's 

c) The Spice Girls 

d) The B-52's 


10. Sookie'nin en sevdiği aktör? 


a) Jerry Seinfeld b) Robin Williams c) Drew Carey 

d) Jim Carrey 
P'OL'e'6'd'8'e/'gg 
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TWO AND A HALF MEN 


“Yarım adam” 


“Two and a Half Men”de Jake Harper rolünü canlandıran 12 yaşındaki “yarım adam” Angus T. Jones, tam sekiz yıldır oyunculuk yapıyor... 


İ Ik işin bir reklam filmiydi, o sırada 


sun. Sette ne kadar zaman geçiriyorsun? 
kaç yaşındaydın? Bir televizyon dizisinde, yasal olarak her Dört. Üç yaşındayken Califor- beş günde 15 saat çalışmak zorundayım. 
Pazartesi, salı ve çarşamba dört, perşembe iki, cuma ise bir saat çalışıyorum. 
Ekrandaki baban ve amcanla ilişkin nasıl? 


Gerçekten çok iyiler. Onlarla 


nia'ya taşındık. Ailem oyunculuğu denememe karar verdi. Sonra bir menajer tuttuk ve ilk oyuncu seçmelerinde rolü kaptım! 

Şu ana kadar Dennis Ouaid ve 
Steve Martin gibi tecrübeli oyuncu-Jarla çalıştın. “See Spot Run” sui kastçılardan kaçan bir köpek üzeri 


çalışmaktan keyif alıyorum. 

Rol yaparken bir karakteri oynadığının farkında mısın, yoksa sade- ne, çekimler eğlenceli miydi? ce kendin mi oluyorsun? 


Evet, bir sürü değişik insanla tanış- Kendimi oynuyorum herhalde. 


ma fırsatım oldu. Filmde bana eğlen- Büyüyünce ne olmak istiyorsun? 


celi gelen birkaç tehlikeli sahne vardı. Umarım aktör olurum. Batman'de 


Sekiz yıldır hiç durmadan çalışıyor. rol almak isterdim. 


CHEERS 


Aşina bir mekân oemennu 


Yeniden "bar günleri"ne dönüyoruz. “Cheers”da Rebecca'lı günler sizi bekliyor. 


heers, eve gitmeden, iş dünyasının stresini üstlerinden atmak isteyenlerin favori mekânı. Herkes aşina, herkes orada 

kendini evinde hissediyor. Orası, herkesin adınızı bildiği, eşikten içeri adımınızı attığınız anda isminizle hitap ederek, “hoş geldin” diye karşıladıkları bir yer. 

İlk yılında az daha ekranlara veda edecek olan Cheers, sonradan reytingini toparlayınca 11 yıl boyunca her hafta evlere konuk oldu. 
Birkaç sezon da bir numarada kaldı. Başlangıçta sadece eleştirmenlerin favorisiydi ama, ilk sezonun sonlarına doğru seyircilerin beğenisini kazandı. 1982 Eylül'ü ile 1993 Kasım arasında yayınlanan Cheers "Kusura bakmayın, kapalıyız" cümlesiyle sona erdi. Cheers'ın son bölümünün finalinde, kapıda duran şahsın kim olduğu ise uzun süre tartışıldı. Erbabına göre, bu şahsın Bill Clinton oldu- 


gu iddiası bir şehir efsanesinden ibaretmiş. 
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WITHOUT A TRACE 


sonradan gelen ajan 


Zamana karşı mücadele vererek kayıpları bulan “Without a Trace” ekibinin Martin Fitzgerald'ını canlandıran Eric Close, diziyi izleyen 


kadınların iki gözdesinden biri. 


imileri, Latino görünüşlü esmer Danny Taylor'ı (Enrigue Murcia- i no) tercih etse bile, Eric © 
Close'un da hayli hay- © ranı var. Martin ekibe sonradan dahil olduğu ve acemilik, tecrübesizlik, ilti mas gibi kuşkuların gölgesi altında kal- 


dığı halde, 


tan başardı. 


kendini kabul ettirmeyi çok- 


Without a Trace, en fazla ilgi çeken televizyon dizilerinden biri, Eric Close da bir ekran yıldızı. Ama bu şöhretin © 


onun üstünde olumsuz etkisi olduğu- 


nu söylemek zor. 

Eric Close, duygularını kendine saklayan, ciddi bir adam. Aynı zamanda hayli dindar ve mazbut bir aile babası. 
1995'te evlendiği eşi Keri de onun kadar inançlı bir Hıristiyan. Yedi ve dört yaşlarındaki kızları Katie ve Ella ile mutlu bir aile yaşantıları var. Ama sandığınız kadar ağırbaşlı bir aile de değil ler. Çünkü Eric, spora çok düşkün. 
Özellikle maceralı açık hava sporlarını seviyor: dağcılık, serbest tırmanış, kayak, tenis, golf, yelkencilik, sörf. Bir de, dalgıçlık. Neyse ki Keri de, o ilgileniyor diye bu spora merak sarmış. 

Bir ortopedik cerrahın oğlu olan Eric Close, yedi yaşına kadar ailesiyle birlik- i te eyalet eyalet gezindi. Sonunda San Diego'ya yerleştiler. Eric, üç erkek kardeşin en büyüğü. 
1989'da Güney California Üniversitesi İletişim Çocukluktan beri özellikle tarih kitapları okumayı seviyor, bunun nedenle 1960'larda geçen 
Dark Skies olmuş. Böyle bir projede rol almayı, 


Bölümü'nü bitirdi. 
onu en fazla etkileyen dizi, 


zaman makinesine sahip olmaya benzetiyor. 


Kendini onun kuşağına masal gibi anlatılan şey- 


lerin içinde bulmak hoşuna gitmiş. Dark Skies, uzaylıların 1940'tan beri aramızda olduğu ama hükümetin bunu halktan sakladığı varsayımı üzerine kurulu bir dizi. Kısacası, biraz X-Files'lık bir durum... Neyse ki Close, şimdilik Martin rolünden memnun. Onun yanı sıra başka TV dizilerinde, zaman zaman da filmlerde oynuyor. 
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MALCOLM IN THE MIDDLE 
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“Malcolm in the Middle”in başrolünde oynayan Frankie Muniz'nin başına bakın neler gelmiş... 


e Ashton Kutcher'in sunduğu 
Punk'd adlı şaka programında kandırılan Frankie arabasının çalındığını sandı. 

e California'da malikanesi var. 

e Nickelodeon'un düzenlediği 


yer aldığı My Dog Skip'teki rolüyle Bronze Gryphon ve Genç Oyuncu ödüllerini kazanan Frankie Muniz, Malcolm in the Middle'daki performansıyla da bir Golden Satellite ile iki YoungStar ödülü aldı. 


2004 Kid's Choice ödül töreninde e Beş yaşındayken, büyükbabası 
ll En İyi Erkek Oyuncu seçildi. ona oynamayı öğrettiğinden beri en e Arkadaşlarıyla basketbol oynar. o büyük hobisi golf. 


ken kaburgası kırılan genç oyuncu © Oyunculuk kariyerine A Christmaçı hiç ilaç almadan tamamladı. mas Carol adındaki müzikal filmde, e Oyunculuğa başladığı altıncı s- Oo Tiny Tim rolüyle başladı. 

nıftan itibaren evde eğitim görüyor. e lam bir melez olan Frankie e Bateri çalıyor. dörtte bir İtalyan, dörtte bir İrlanda: e Diane lane, Luke Wilson ve lı ve yarım Porto Rikolu. 

Kevin Bacon gibi birçok ünlü ismin e Sıkı bir basketbol taraftarı. 

ACCORDING TO JIM 


Hem güzel hem akıllı 


Sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra köşe yazarlığı da yapan Kimberly Williams-Paisley, meslektaşları arasında örnek gösteriliyor. 


teve Martin'le başrolleri paylaşuğı Geli. (o zabeth Glazer Pediatric AIDS Kuruluşu'nun ça- nin Babası adlı filmle çıkışını gerçekleşti | lışmalarında aktif olarak rol alan Williams-Paisren Kimberly Williams-Paisley'i, çoğu ki- | ley, bununla yetinmeyerek, country müzik yıldı- 


şi sadece oyuncu kimliğiyle tanıyor. Aslında Williams-Paisley oyunculuktan başka işlerle de uğraşıyor. Güzel oyuncu birçok tiyatro yapımı, dizi ve sinema ilminde tecrübe edindikten 


sonra, yazarlığını ve yönetmen- 


ilm çekti. Shade adındaki bu kısa film denemesi, çok nadir rastlanan ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadının hikâyesini anlatıyordu. Ayrıca Eliliğini kendisinin yaptığı bir kısa “ 


zı Brad Paisley ile evlendikten sonra popüler magazin dergisi Redbook'a, My Life as a New 
Wife / Yeni Bir Gelin olarak 
Yaşamım başlığı altında evlilik üzerine köşe yazıları yazmaya başladı. Williams-Paisley, dizide canlandırdığı Dana karakterinin aksine gerçek yaşantısın- da aşkta aradığını bulmuş bir kadın olarak okuyucularına kendi tecrübelerinden yola çıkarak önerilerde bulunuyor. 


Türkiye'nin 
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DESPERATE HOUSEWIVES 


EV KADINI... 


57. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. “Desperate Housewives” kızlarından üçünün aday olduğu Komedi Dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü dizinin Lynette'i, Felicity Huffman aldı. 


Eylül'de üçünün de adları anons edildi: Teri Hatcher, 
Maria Cross, Felicity Huff man. Listeyi beş adaya tamamlayan diğer iki isimle bir- 


likte... Sonra bir zarf açıldı ve ardından yine bir isim okundu. O üç isimden biri; Wisteria Lane kızlarından Lynette Scavo'yu canlandıran Felicity Huffman bu yıl Komedi Dizisi'nde En İyi Kadın Oyuncu Emmy ödülünü alıp evine götürdü. Tıpkı geçen yıl, dizinin Susan Mayer'ı Teri Hatcher'ın yaptığı gibi. Hatırlarsanız, bu talihe bir türlü inanamamış, onca tecrübeli, iyi oyuncunun arasında kendisinin kazanmasına şaşırıp kalmıştı. Oysa, Desperate Housewives'tan önceki kısa ve talihsiz dönemde, kocasından ayrılmasına doğru dürüst rol bulamamanın sıkıntısı da eklenmiş olsa bile, Hatcher tecrübeli bir oyuncu. 
Zaten meslektaşları da, oyuncuların meslek kuruluşu Screen Actors Guild'ın ödülü ile onun Emmy başarısını perçinlerken bunu doğruladı. 

Ama bu yıl tören öncesinde esas mesele, İynette Scavo rolüyle Emmy'yi alan Felicity Huffman'ın seçtiği bölümden kaynaklanıyordu. 
Aktris, adaylık için Guilty'yi vermek istiyormuş, dizinin yaratıcısı ve senaristlerinden Marc Cherry, “komik” bir bölüm vermesinde ısrar edince “pilot” bölümü seçmiş. Tahminciler, Felicity Huffman'ın yaş tahtaya bastığını, sırf bu yüzden ödülü alamayacağını söyledi. Ama sonunda alemin en iyi oyuncularından William H. Macy'nin sabık öğrencisi, şimdi ise karısı olan Felicity Huffman ödülü aldı. Adı anons edildiğinde çok şaşıran, eli ayağına dolaşan, sözlerini karıştıran Huffman; “22 yaşında, gözlüklü, şişman” bir kızı kabul ettiği, öptüğü ve sonra da evlendiği için Macy'ye teşekkür etti. 
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Emmy'ye The Wool Cap ile aday olan William H. Macy ise ödülü Geoffrey Rush'a kaptırdı. 
İkinci yılına giren Desperate Housewives'ın aslında, “ikinci zafer yılı” demek daha doğru olur. 
Çünkü, En İyi Komedi dizisi dahil, geçen yılki ödüllerini daha ilk sezonu tamamlanmadan almış. Bu başarı da Hatcher'ı dizinin ilk sezonu tamamlanmadan Screen Actors Guild ödülü alan ilk oyuncu yaptı. Susan, Bree, Lynette, Gloria, Eddie ve aileleri, eşleri-dostları, can düşmanları (ki bunlar genelde aynı kişiler oluyor), girdikleri evlerde de aile fertleri kadar aşina artık. 
25 milyon kişi, Wisteria Lane sakinlerinin görünürde durgun, aslında fevkalade hareketli hayat larını merakla izliyor. 


Desperate Housewives, ilk bölümünden itiba- 


ren reytinelerin tepesine fırladı. “Umutsuz ev 


kadınları” tanımlaması, kültürel bir olayı simgeler hale geldi. “Gerçek umutsuz ev kadınları” üzerine dergilerde yazılar yazıldı, Dr. Phil ve Oprah gibi TV şovları da bu meseleyi ele aldı. Desperate Housewives ve Lost, son yüksek reytingli hiti Who Wants to Be a Millionaire olan ABC'nin de yüzünü güldürdüler. Dizi, dindar izleyicilerle muhafazakârların oklarını da üstüne 


çekti tabii; karakterlerini ahlâksız buluyorlardı. Eh, zaten karakterlerin hepsi ahlâklı olsaydı diziyi kim seyrederdi, değil mi? 

Oysa “kirli çamaşır”larla dolu bir dizi, oyuncuları iyiyse, mizahı de yerli yerindeyse, herkesin ilgisini çekiyor. Gerilim daima ayakta kalıyor. Belki de Desperate Housewives, “herkesin kirli çamaşırı vardır” diye özetlenebilir. Bir de, herkes yalan söyler. 
Mary Alice, o güzel dış sesiyle, “Evet,” diyordu, “banliyöde her gün, yeni bir yalanlar dizisiyle birlikte doğar. En kötüsü, uykuya dalmadan önce kendi kendimize söylediğimiz yalanlardır. Karanlıkta fısıldarız onları, kendimize mutlu olduğumuzu ya da onun mudu olduğunu söyleriz. Fikrini değiştirebiliriz ya da “kendisi değiştirebilir” deriz. Günahlarımızla ya da onlarsız yaşayabileceğimize kendimizi ikna ederiz. Evet, her gece uykuya dalmadan önce umutsuz, umutsuz bir umutla yalanlar söyleriz, belki sabah gerçekleşirler diye.” 


Alemin en iyi oyuncularından William 
H. Macy'nin sabık öğrencisi, şimdi ise karısı olan Felicity Huffman ödülü aldı. Huffman; “22 yaşında, gözlüklü, şişman” bir kızı kabul ettiği, öptüğü ve sonra da evlendiği için Macy'ye teşekkür etti. Emmy'ye “The Wool 
Cap" ile aday olan William H. Macy ise ödülü Geoffrey Rush'a kaptırdı. 


Mary Alice bir şey daha söylüyor: “İnsanlar birçok şey için yaratılmıştır. Yalnızlık bunlardan biri değildir.” 

Wisteria Lane kızları da Emmy gecesinde yalnız değildi. Komedi dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu Emmy'si, bu yıl yine Wisteria Lane kızlarından birinin başına kondu. İyi de oldu. Çünkü Desperate Housewives karakterleriyle de, oyuncularıyla da bunu hak ediyor. 
İşin hoş tarafı, diğer iki aday da yabancımız de: gildi. Bu yıl komedi dizilerindeki oyunlarıyla adaylığa hak kazanmış diğer iki aktris, yine CNBC-e dizilerindendi: Everybody Loves Raymond'ın Debra'sı Patricia Heaton ve Malcolm in the Middle'in hırçın annesi Jane Kaczmarek. 
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DİZİLER 


FAT ACTRESS 


İki kere 


“Desperate 
Housewives”ın ikinci sezonu başlamadan verilen arada ekranlarımız bir başka “umutsuz ev kadınını”, kilolarıyla başı dertte olan 
Kirstie Alley'yi ağırlıyor. 

Alley, CNBC-e'de hafta içi her gün yayınlanan 
“Cheers”da da ekranlara konuk oluyor. 


elevizyonun en popüler dizilerinden Cheers'ta Shelley Long'un yerini alıp, hafif nevrotik bar sahibesi Rebecca Howe olarak şöhrete kavuşan Kirstie Alley, şimdi de 

Fat Actress ile talihsiz bir dönemi 

geride bırakmışa benziyor. Cheers yayından kalkuktan sonra aynı düzeyde ağırlıklı roller bulamayan, sadece sekiz yıl önce NBC'nin sit com'u Veronica's Closet'ın başrolünde oynayan Alley'nin adı, kısmen kendi hayatı üzerine kurulu Fat Actress ile yeniden dillerde dolaşmaya başlayarak basında geniş ölçü- 


de yer aldı. 

Daha doğrusu, adı zaten dillerden düşmüyordu, ama hayırlı nedenlerle değil. Vaktiyle Fatal Attraction'da oynaması düşünülen Kirstie Alley, kilosu 60'ın üstünde olduğu için, “zayıfla” tavsiyesiyle geri gönderilmişti. Kilosu 90'1 geçtikten sonra teklifler de, seçmeler de bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Kendi yaşadıklarını ve Hollywood'un güzellik ile zayıflamayı bunca vurgulamasının yanlışlığını anlatmayı düşünen Kirstie de, Mad About You'nun yaratıcısı Brenda Hampton'la bir araya geldi. İkisi Fat Actress'i yazdılar, başrolünde de bütün haşmetiyle Alley oynadı. “Şişman Aktris”, dizide menajeriyle tartışıyor: “Niye benim kendi şovum yok? John Goodman'a baksana, onun şovu var! Ya Jason Alexander? Bowling topuna benziyor ama, kendi şovu var! Peki, o James Gadol... şey.. fino'ya ne dersin? Balina gibi. 
Benden çok, çok, çok daha şişman!” Menajeri bu salvoya, kendince makul bir cevap veriyor: “Ama onların hepsi erkek.” Kirstie, cevabı yapıştüriyor: “Ben de bir erkeği oynayabilirim!” 

Gerçi aktris, “Yoksa bu bir realite şovu mu?” 
şeklindeki suçlamalara karşı, “Bunların sadece yüzde yirmisi başımdan geçti, geri kalanı “Şöyle olsa ne olurdu? diye düşündüğüm şeyler” diyor, 


İLK BÖLÜ 
18 EKİM 


ama paralelliği kendisi de inkâr etmiyor elbette. 
Kansaslı kız bir zamanlar sıradışı güzelliği, kestane rengi gür saçları ve “viski sesi” tabir edilen buğulu sesiyle, Hollywood'un en alımlı oyuncularından biriydi. Kansas'ta tiyatro eğitimi aldıktan sonra iç dekoratör oldu. Uyuşturucu kullanıp motosikletçilerle takıldığı çılgın bir dönemin ardından California'ya taşındı, burada uyuşturucu tedavisi gördü ve inançlı bir Scientologist Tarikau üyesi oldu. İlk filmi Star Trek I: The Wrath of Khan'da, Mr Spock'un Vulkanlı öğrencisini oynadı. Sonra mini dizi North and South'da önemli bir rol aldı ama, 1980'lerin sonunda Cheers'a gelene kadar yıldızlık mertebesi- ne ulaşamadı. Cheers'ın ardından John Travolta ile oynadığı gişe şampiyonu Look Who's Talking / Bak Şu Konuşana gelince, Hollywood'un en popüler kadın oyuncularından biri oldu, aralarında Emmy ile Alın Küre'nin de olduğu ödüller kazandı. 


NAH-rartian"A 


Vaktiyle “Fatal Attraction”da oynaması düşünülen Kirstie All üstünde olduğu için, “ y geri gönderilmişti. 90'ı geçtikten sonra 


teklifler de, seçmeler de bitti 


1989'da sekiz milyon dolara mal olan Look Who's Talking, 150 milyon dolarlık iş yapıp, iki devam filmini de peşi sıra sürüklerken, Alley bir yıldızdı, Travolta'nın meslek hayatının ise dibi delinmişti. Bugün, kimbilir kaçıncı geri dönüşünü gerçekleştirmiş, anka kuşu gibi kendi küllerinden doğan Travolta yine bir star, Alley'nin ise başı dertte. Aktör, hemen duruma müdahale etmiş. Fat Actress'ın konuk oyuncularının arasında başı o çekiyor, ilk bölümde Kirstie'yi zayıf layabilsin diye diyet uzmanı Ouinn Taylor Scott ile tanıştırıyor: yani, Travolta'nın eşi aktris Kelly Preston. Fat Actress'in diğer konuk oyuncuları arasında NBC'nin Başkanı Jeff Zucker, Little House in the Prairie / Küçük Ev'in Laura'sı Melissa Gilbert, Larry King, Carmen Electra ve Al ley'nin Cheers'tan rol arkadaşı, huysuz garson Carla'yı oynayan Rhea Perlman da var. 
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SEINFELD 


“Postmodern” bir dizi 


Seinfeld hayranları bunca yıl sonra bile hâlâ bu “sit-com”a benzemeyen “sit-com”u izlemeyi sürdürüyor. Hatta gerekirse günde iki kere. 


dünyasında teklif | edilen en yüksek ücreti reddederek Guinness Rekorlar Ki- 


tabına geçen kişisi Jerıy 


Seinfeld, her bölümün sonundaki stand-up kısmına geçmeden yaptığı gibi yine Monk's Cafe'de arkadaşlarıyla toplanıyor. Yani Manhat tan'da, 112. Sokak, Broadway'de, Tom'un kafesinde... Buluşuyorlar ve o anda onlara dünyanın en büyük trajedisi gibi gelen ufak tefek felaketle- 


rinin dökümünü çıkarıyorlar. 


ME 42 onsc 


Herkes de onları büyük bir keyifle izliyor, çünkü standart sitcom'ların aksine Seinfeld'in kuvvetli noktası, bazen karakterler pahasına gelişen sıkı bir olay örgüsü değil, bizzat karakterlerin kendileri. Dört ana karakter, ne kadar kapışsalar da birbirinden ayrılamıyor, kimse küçük grupla- 


rına giremiyor, kendilerine sevgili bulma giri- 


şimleri de başarısızlıkla sonuçlanıyor. Jerry'nin 


hiçbir ilişkisi bir bölümden fazla sürmüyor, Elaine biraz daha uzun ömürlü ilişkiler kuruyor bazen, ama onun durumu da parlak değil. Nevrotik George, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da doğuştan kaybetmiş durumda. Dizinin “aksiyon”unu oluşturan Kramer'ın ise Newman dışındaki kızlı erkekli arkadaşları, genellikle ek- 


ranın bile dışında kalıyor. 


SEINFELD'İN ARKADAŞLARI 

Karakterlerle oyuncuları yabancılaştıran dizilere inat, Seinfeld'e adını veren Jerry, bölümlerin başında ve sonunda küçük birer stand-up gösterisi ile seyirci karşısına çıkarak, bölümdeki olaylara ilişkin hikmetler sunuyor. Böylece aktör Jerry Seinfeld ile oynadığı karakter arasındaki ayrım da kasıtlı olarak bulandırılıyor. Zaten sübjektiflik diz boyu; ana karakterlerin hepsi, Seinfeld'in arkadaşları model alınarak yaratılmış. 

Karakterleri, onları oynayan aktörlerden ayırma uygulamasının artık iyiden iyiye yerle bir olması ise onların Jerry adlı IV sitcom dizisini yapmalarıyla gerçekleşti. Bu dizi de tıpkı Seinfeld gibi; “hiçbir şey” üzerine. Jerry tıpkı Seinfeld'e benziyor, kendi kendisini oynuyor. Jerry ise Seinfeld'in 1993 tarihli pilotu. Bu karışık durum ve oyuncular ile yapımcı Larry David'e (kendisi, George'a ilham kaynağı olmuştu) yapılan gön- 


dermeler, bazı eleştirmenlerin diziyi “post.mo- 


dern” olarak tanımlamalarına yol açı. Ne olur. 
sa olsun, bütün bunlar Seinfeld'in kendine özgü 


cazibesini oluşturuyor. 


ie 
>» 


Bu yıl Emmy'de En iyi Senaryo ödülü alan “Arrested Development” sakın kaçırmayın! Emin olun, tahmin edemeyeceğiniz kadar eğleneceksiniz... 


ap Zleyicinin aşina olduğu ve beğeniyle izlediği 

çarpık bir aile komedisi gibi görünen Arrested Development, alışılmadık tarzı nedeniy-JA le hakettiği ilgiyi toplayamıyor. Emmy'de geçen yıl En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazanıp bu türde en iyilerden biri olduğunu kanıtlayan dizi, bu yıl da En İyi Senaryo ödülüne layık görülüp iddiasını sürdürdü. 

Ailenin çocukları güvensizlikler içinde büyü: müş. Hem çocukça hem de yetişkin tavırlar sergiliyorlar. Vefalı evlat Micheal ise kendini birinci sezon boyunca ailesine ders vermeye, doğru olanı yapmaya zorladı, ama etrafındakilerin maskaralıkları ve bencillikleri onun bütün çabalarını boşa çıkardı. Bu nedenle yeni sezonda Michael'ı biraz zıvanadan çıkmış görürseniz Şaşırmayın. Ancak bu diziyi ilginç kılan, karakterlerinin ötesinde onların işleniş şekilleri. Diziyi 


takip etme fırsatı bulamayanlar için yeni sezona 


hazırlık olabilecek bazı bilgiler verelim. 

Arrested Development aslında sahte bir beleesel filmi. Baba George Michael dolandırıcılık suçundan hapse girdikten sonra Bluth ailesinin başından geçenleri anlatıyor. Bu yüzden sahneler arasında kurulması gereken devamlılık, bir anlatıcı aracılığıyla gerçekleşiyor. Bir karakter küfrettiğinde “bip”lenmesinin nedeni de bu. 
Ancak küfreden karakterlerin ağızlarının bulanıklaştırılmasını engellemek için ağızlarını ört menin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Çoğunlukla küfredilirken bir başka karakterin çekimi- ne geçiliyor ya da ağız bölgesine bir obje denk getiriliyor. Bazen de karakterler ağızlarını sadece elle kapama yöntemine başvuruyorlar. 

Bu yapımı kaçırdıysanız size önerimiz bu sezon Arrested Development'a bir şans vermeniz. Emin olun, tahmin edemeyeceğiniz kadar eğleneceksiniz... 
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Yağmur bir yağsa 


Sağlam bir kadro, iyi bir senaryo ve en küçük detaya kadar özenle çalışan bir reji: “Carnivale” ekrana çok yakışıyor... 


arnivale'ın yaratıcısı ve öykünün 
genel yazarı Daniel Knauf, 1934 
yılından itibaren anlatmaya başladığı öyküsüne döneme damgasını vuran toz fırtınalarını dahil etmese, herhalde diziye tüm görsel karakterini veren dokuyu tutturması mümkün olmazdı. 
Ama iş o kadarla da bitmiyor elbette. Kirli bir sarı rengin hâkim olduğu Carnivale'ın dönemin ruhunu yakalamasında dizinin tarih danışmanı Mary Corey'nin rolü bir hayli büyük. Doktorların ayakkabı satmaya başladığı, insanların “bir ihtimal ekonomik kriz orayı çarpmamıştır” umurduyla, arabalarına atlayıp California'ya gittiği ve geri dönmek zorunda kaldığı karanlık bir dönemi yaratmak hiç de kolay olmamış. Bu kaosun 


içinde tarihsel anlamda bir harita oluşturmanın ilk yolu aralara serpiştirilen Roosevelt posterleri galiba. Ne de olsa yıl 1934 ve tek umut da dönemin Başkanı F. D. Roosevelt. Amerikan tarihinde iki kereden fazla seçilen tek Başkan ve kimierine göre ülkenin ekonomik krizi atlatmasına, imilerine göre ise krizin olması gerekenden daha yavaş sona ermesine sebep olan adam. 

Ama Corey'yin işi daha çok dönemin diline ve davranış biçimlerine müdahale etmek olmuş. 
Elbette dönemin detaylarına dair sorulara cevap vermek durumunda kalmış, fakat Corey ısrarla xonuşmaya dair özelliklerin zamansal karakterle- 


ri daha iyi yansıttığının altını çiziyor. “O zaman- 


ar argo çok yaygınmış” diyor ve ekliyor: “Bir de 


dönemin filmlerini izlediğinizde ya da radyo 


seçiminde bir hayli zorlanmış... 


programlarını dinlediğinizde herkesin çok hızlı konuştuğunu fark ediyorsunuz, bilmem neden.” 
Davranış biçimlerinin de önemli olduğu kanısında Corey. “Biri birini öpmeye kalktığında nasıl bir tepkiyle karşılaşırdı?” gibi bir sorunun cevabı onun için çok önemli. “Ya da o durumda bir genç ne derdi?” Bu yüzden her bölümün senaryosu Corey'ye gönderiliyor, o da her bölümün üzerine notlar alarak geri yolluyormuş. 
Tabii Carnivale gibi bir dizinin en önemli unsurlarından biri de oyuncu kadrosu... Yapımcılar gerçekten de oyuncu seçiminde bir hayli zorlanmış. Casting sorumlusu olarak görev yapan John Papsidera daha önce de ucubelerin göründüğü yapımlarda çalışmış, ama Carnivale kadar gerçekliğin ön planda olduğu bir işe ilk kez girişmiş. Bu yüzden alışılmış yöntemlerin ötesine çıkarak oyuncu olmayan tiplerin peşine de düşmüş. Bir lokantada yemek yerken ya da internet- te sörf yaparken karşısına çıkan yüzleri de kat miş oyuncu katirosuna. Hatta bir keresinde kal- 
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“Carnivale” gibi bir dizinin en önemli unsurlarından biri de oyuncu kadrosu... Yapımcılar gerçekten de oyuncu 


dırımda yürürken karşılaştığı birine bile iş teklif etmiş. Yapışık ikizleri ise Kanada'daki ünlü Cirgue Du Soleil'den getirtmiş. 

David Lynch'in efsanevi dizisi Twin Peaks'in unutulmaz dans eden ve tersten konuşan cücesi Michael J. Anderson'ın Samson'u, Field of Dreams ve Twice of a Lifetime sibi filmlerle hafızalara kazınan Amy Madigan'ın Iris Crowe'u, Identity ve 21 Grams filmlerinden tanıdığımız Clea Duvall'in Sofie'si, Shawshank Redemption filmindeki Captain Hadley rolüyle ünlenen Claney Brown'ın Peder Justin'i canlandırdığı Carnivale'da, bir anti-kahraman gibi görünen ama açıkça dizinin kahramanı olan Ben Hawkins'i In The Bedroom ve The Thin Red Line gibi filmlerde de oynayan ve en son Sin City'de “Yellow Bastard” tiplemesiyle takdire şayan bir iş çıkaran Nick Stahl canlandırıyor. Sağlam bir kadro, iyi bir senaryo ve en küçük detaya kadar özenle çalışan bir reji: Carnivale ekrana çok yakışıyor doğrusul 
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SCRUBS 


Turkün gözü 


sinemada 


“Scrubs”ın Turk'ünün, 

yani Donald Faison'ın sinemaya artan merakı, dizideki rolünü sevmesini engellemiyor. 


ktör Donald Faison rol arkadaşı 
Zach Braff ile set dışında da iyi dost. Ama şimdilik onun gibi yönetmenliğe heves etmiyor. Zach ikinci senaryosunun üstünde çalı: 

şırken, o filmlerde oynamakla yetiniyor. 
İlkbaharda gösterime giren King's Ransom'da rol alan Faison, Venus & Vegas'ta bir suçluyu oynamışu. Bağımsız yapım The Optimist te ise, hırsız oldu. Belki de suç dünyasına karşı zaafı vardır. Marius Balchunas'ın yönettiği filmde Faison'la birlikte, daha önce Stanley Kubrick'in son filmi Eyes Wide Shut'ta bir baba-kızı oynayan Ra: de Serbedzija ile Leelee Sobieski, yine bir baba kızi oynuyor. En çok Denzel Washington'la oyna: dığı Remember the Titans'tan hatırladığımız Faik 


Faison'ın son film pr 
Cerrone'nin çekeceği fi 


Whoopi Goldberg yer 


son filmde Leelee'nin il 


gilendiği genç adam. 
ojesi ise yine bir bağımsız 


yapım olan Homie Spumoni. Yönetmen Mike 


min bellibaşlı oyuncuları 


arasında Jamie-Lynn DiScala, Joey Fatone ve 


alıyor. Hikâyenin merke- 


zindeki kişi, İtalyan asıllı bir Amerikalı olarak ye tiştirilmiş ve karaderili olduğunun farkında olma: yan karaderili bir adam, yani Faison. Asıl anne siyle babası ortaya çıkınca, hem İtalyan ailesini, hem de Amerikalı Yahudi Prenses sevgilisini terk edip, ailesinin evine gidiyor. Orada, kendisiyle 


barışık olmayı öğrenmesi gerekecek. 

Faison daha önce Clueless, Waiting to Exhale, Can't Hardly Wait ve Uptown Girls'te de oyna: mıştı. Ama sinemaya karşı daha da artmış gibi görünen merakı, onun Scrubs'taki Turk rolünü sevmesini engellemiyor. Canlandırdığı karakteri Turk ile taban tabana zıt olduğunu iddia etse de rolünü çok seviyor. 


THE SIMPSONS 


Şöhretler “Simpsons”ta 


Kendine özgü bir felsefesi olan “The Simpsons”, Springfield kasabasının kendi halindeki halkının yanı sıra şöhretleri de konuk ediyor. 


omer ve Marge Simpson'ın üç 

çocuklu mütevazı evini de, diziyi 

de şimdiye kadar pek çok şöhret 

ziyaret etti. Bir zaman önce, Mulder ve Scully'nin kapıyı çaldıklarını hatırlayacaksınız. Marge onların polis oldugunu duyunca çok korkmuş, adlarını söyledikleri zaman da rahatlamış. Onun derdi, rafa kaldırılmış esrarengiz dosyaları arayan FBI ajanları değil, trafik polisleriydi çünkü. 

Sadece Mulder ve Scully mi? The Simpsons'a şimdiye kadar nice oyuncular, müzisyenler, komedyenler konuk oldu. Örneğin geçtiğimiz ay yayınlanan The Parent Rap'de polis müdürünün arabasında keyifli anlar geçirdiği için Ho- 


meri korkunç bir cezaya çarptıran hain Yargıç 


Diziye; 
“The 
X-Files“tan Ajan 
Scully ve 
Mulder (üstte solda), Richard 
Gere (solda) ve 
R.E.M. (üstte) 
konuk oldu... 


Harm'da, Malcolm in the Middle'in kaçık annesi Lois'i oynayan Jane Kaczmarek'i izledik. Aktris, aynı zamanda Simpsonlar'a iki kez konuk gelmek gibi, pek az sanatçıya nasip olmuş bir özelliğe sahip. Kaczmarek'i bu ay da bir Monopol oyununun acı sonuçları üzerine kurulu Brawl in the Family'de yine Yargıç Harm'ı oynarken izleyeceğiz. Ona, Melek Gabriel/Cebrail olarak Delroy Lindo eşlik ediyor ki; kendisi, Danny Boyle'un filmi A Life Less Ordinary'de de bir melekti zaten. 

The Simpsons müzik gruplarını da konuk ediyor. Eylül ayındaki Homer the Moe'da ünlü müzik grubu R.E.M. onurlandırıldı. 

Ama tabii ki konuklar arasında çoğunluğu oyuncular oluşturuyor. Seinfeld'in Elaine'i Julia Louis-Dreyfus ile özgün 
Star Trek//Uzay Yolu dizisinde Atılgan'ın Hikaru Sulu'su George Take- 
İnin rol aldığı Hunka 
Hunka Burns in Love adlı obölüm Ekim'de ayında ekranlara gelecek. 
Bu ayın bir başka konuğu ise Richard Gere. Gere, kendisi olarak 
She of Little Faith'te The 
Simpsons kahramanlarına katıldı. 

Bir de Harry bölümü var tabii. Gerçi kurmaca kitabın kahramanları fiilen kurmaca diziye katılmadı, ama Harıy Pot terin The Simpsons'daki etkisi Springfield Büyücüler İlkokulu ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay yayınlanan Terrorhouse of Horror XII - Wiz Kids adlı özel bölümle karşımıza gelen çocuklar bu okulda, kurbağaları prenslere dönüştürme 


sanatını öğrendiler. 
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THE O.C. 


Gün onların günü... 


“The O.C."nin dört genç oyuncusu da üç hafta içinde şöhret olup sokakta yürüyemez hale geldiler. Üstelik sadece tanınmakla da kalmayıp, art arda 


film teklifleri almaya başladılar. 


on zamanların en iddialı gençlik dizilerinden The O.C.'nin yıldızlarını tanımayan kalmadı. Cohenler'in babası Peter Gallagher, ideal anne Kelly Rowan, etik nedir bilmeyen iş adamı Caleb'i canlandıran Alan Dale ve Tate Donovan gibi tecrübeli oyuncular pek çok sinema filmi ve diziden insanların zaten aşina olduğu isimler... Onlar kendilerini bu sektörde çoktan kanıtladı. Ancak kadroda dört genç oyuncu var ki, onlar yataklarına sıradan birer genç gibi yatıp, milyonların örnek aldığı ünlüler olarak uyandı. 
karanlık 


Orange Couniy'nin parıltılı dünyasına ge- 


Chino'nun sokaklarından 


çiş yapan Ryan Anwood'u canlandıran Ben 


McKenzie ve bu hoş ama boş dünyada ken- 


dine yüzeysel kaçamaklar yaratan, dizinin geveze Summer'ı Rachel Bilson, The O.C.'den önce hayatlarında hiçbir dizi için oyuncu seçmelerine katılmamış. Kendilerine pek de şans tanımayan bu genç oyuncular daha önce sadece birkaç tiyat 


ro oyununda rol almış. 
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Bu iki acemi oyuncu başlarına geleceklerden habersiz, seçmelerde kazanmış olmalarının mut luluğunu yaşamış. Dizi yayınlanmaya başladıktan üç hafta sonra gerçekleştirilen The O.C. ba- 


sın toplantısında neye uğradıklarını şaşırmışlar. 


Mischa Barton, “The O.C sayesinde 
“Lava Dogs” (solda) gibi filmlerde çocuk yıldız ölmaktan kurtuldu-Ben McKenzie “Jünebug “filminin setinde 


İmza alıp, fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce hayran, toplantı başlamadan saatler evvel çevre- yi kuşatmış. Avazları çıktığı kadar bağırarak adlarını haykırıyorlarmış. İlgi o kadar yoğunmuş ki, tanınmaya alışık olan rol arkadaşları Adam 


Brody ve Mischa Barton bile şaşkına dönmüş. 


The O.C.'nin dört genç oyuncusu da üç hafta içinde şöhret olup, sokakta yürüyemez hale gel diler. Hayranları tarafından dizide giydikleri elbiselerden dinledikleri müziğe kadar her yaptıkları örnek alınmaya başlandı. Dizi her ne kadar elit bir dünyada geçse de canlandırdıkları karakterlerde herkesin kendine yakın bulabileceği taraflar vardı, çünkü bu karakterlerin oluşumunda onları canlandıran oyuncuların gerçek hayatlarından parçalar yer alıyordu. Bu aşırı sevgi aslında karakterlerden öte The O.C. gençleri içindi. 
Bu ilgiye medya da katılınca, film yapımcılarının herbirinin kapısını çalması kaçınılmaz oldu. 

McKenzie ve Bilson, ilk dizilerinden hemen sonra ilk film tecrübelerini yaşadılar. Hem de başrol oyuncusu olarak. Çünkü artık figüran ya da yan karakter oynamayacak kadar ünlülerdi. 
Önümüzdeki aylarda, MeKenzie'yi Junebug adındaki filmde uyuşturucu bağımlısı rolünde, Bilson'ı ise Scrubs'tan Zach Braff ve Casey Af leck ile rol aldığı The Last Kiss'te izleyebilirsiniz. 

26 yaşındaki Adam Brody ise The O.C.'deki 


rolüyle kariyerini güvence altına aldı. NBC'de 


Adam Brody, 

“Mr. & Mrs. Smith”te; 
Diziyle şansı açılan 
Rachel Bilson da (sağda) 
şu sıralar yeni projeler 


üzerinde çalışıyor: 


“The O.C." oyuncularına hiç beklemedikleri bir 


şöhret sağlayarak onların değerini artırdı. 


haftanın filmi Growing Up'ta ve MIV'nin Now What? adındaki kült dizisinde başrolü kapan Brody oyunculuğa iyi bir başlangıç yapmıştı. Gil more Girls, Family Law ve Smallville dizilerinde konuk oyuncu oldu. The O.C.'den önce Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oynadığı Mr. & Mrs. 


Smith'te rol almak onun için uzak bir hayaldi, ama dizi onun şan ve şöhretine bu rolü de ekledi. The O.C.'nin ardından yağan teklifleri değerlendiren Adam Brody'nin son iki filmi Thank You For Smoking ve In the Land of Woman yakında vizyona girecek. 

19 yaşındaki Mischa Barton ise Sixth Sense, 
Lawn Dogs, Lost and Delirious gibi adı duyulmuş gişe filmlerinde iyi roller alsa da, bir türlü çocuk yıldız olmaktan kurtulamıyordu. Çocuk yıldızların hayran kitlesi farklı olduğu için izleyici, “olgun” Barton'ı The O.C.'de yeni bir oyuncuymuşcasına izledi. Barton dizide artık daha başka roller için de uygun olduğu mesajını çok iyi verdi. Eskiden olsa şu anda çekimleri yapılan, 


başrollerini Star Wars'da Anakin Skywalker'ı 


canlandıran Hayden Christensen ile paylaştığı Decameron: Angels & Virgins'teki rolü için tercih edilmezdi. Giovanni Boccacio tarafından yazılan klasik eser Decameron'un esprili ve mo- 


dern bir uyarlaması olan filmde, gençlerin yaşa- 


dığı cinsel sorunlar ve aşk çıkmazları ele alınıyor. 

The O.C,, oyuncularına hiç beklemedikleri bir şöhret sağlayarak onların değerini artırdı. Bu oyuncular rol almaya devam ettiği sürece, dizi de 


popülaritesinden bir şey kaybetmeyeceğe benzer. 


49 diz, 


ödüllü test 


Soruyu doğru yanıtlayıp 
15 Ekim 2005 tarihine 
kadar CNBC-e Dergi'ye gönderen izleyiciler 
THE O.C. ödülleri kazanacak! 


Yukarıdaki THE O.C. 
hediyeleri, anketimize katılarak doğru cevap veren okuyucularımıza verilecektir. 
Hediyeler sırasıyla, İstanbul içinden gönderen ilk 15 ve 

İstanbul dışından gönderen ilk 20 kişiye ulaştırılacakür. 


a 


DİZİLER HER PERŞEMBE 21:00 


5 sırı çantası 

5 soundtrack CD 
10 kupa 

şapka 

defter anahtarlık 


Ur ürün 


SORU: The 0.C.'de Seth Cohen'i canlandıran oyuncunun gerçek ismi nedir? 

a) Ben McKenzie 

b) Peter Gallagher 

c) Adam Brody 


anılamaz. 
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TÜRKİYE 


ONE TREE HILL 


Onu nereden tanı) 


Önce “Gilmore Girls”, rd Osai Greek” V 


Hill”. Chad Michael ae İs 


ıldızı yükselen oyuncular listesinde üst sıralarda yer alan Chdd Mi al Murray, 15 yaşında bir futbol kağ 


zası geçirmeseydi bugün ou One 


Tree Hill'in Lucas'ı olarak izleye- ; 


meyecektik. Hastanede tedavisini gerçekleştiren hemşire, modellik kariyerine yönelmesi gerektiğini kafasına sokunca, Murray liseden meztın olur olmaz soluğu Hollywood'da aldı. Orada bü: yük çıkışını gerçekleştireceği fırsatı bekleyen Murray bu arada boş durmayarak Sketchers, Tommy Hilfiger ve Gucci gibi büyük markalar 


GB 52 cnec-e 


aşarı grafiğ ği gittikçe ii 
| 


için modellik Yep. aları a oğis Murder'ın bir bölüm üüli e 6 ıği birkaç dizi- i koruk e mii r © rinde snr d bende e buldu. İN i Ö, sirali Gilimere iri Yakin stan 
| u a / karakteri iin dy Ml a nıyorl > 
a € karizrükek du Kadir sinin bozuk u da ol iğ iri düşünülüyordu. Müleraly bu ybla Baş koydu. Bikçok gençten! daha şansliydi, üstelik onda şeytan tüyü vardı. Dizinin yazarlarının ka- 


falarında oluşturdukları bütün fiziksel özelliklere sahipü. Genç oyuncu rolü kaptı ve ilk karakteri: 


ni yarattı. Tecrübesizliğine rağmen, sorunlu ve şımarık zengin çocuğu Tristan rolünün alandan 
Dizide 
Rory'nin dikkatini çekmeyi pek 


kalkmayı O başardı. 
beceremese de Dawson's Creek yapımcılarının ilgisini fazlasıyla çekti. Onu beşinci sezonda hem 
Jen hem de Joey'nin kalbini çe- , len DJ Charlie Todd olarak diziye aldılar. Böylece Murray, 
CNBC-e'de yayınlanan bu diziyle bizim dikkatimizi de ilk kez çekmiş oldu. Dikkatli izleyiciler onu, iki sene önce vizyona giren, başrollerini Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'ın paylaştığı Freaky Friday'den hatırlayacaklardır. Tipik bir anne kız beden değiştirme klasiği olan filmde, 
Murray kızın sevgilisini canlandırıyordu. 

Murray, o sıralar özellikle 
ABD'de adını duyurmaya başlamıştı. Boyu uzamış, vücut çalışmaları sonuç vermeye başlamıştı. Artık genç kızların yüreklerini hoplatacak bir gençlik dizisi aktörü olmaya hazırdı. Bütün bunların üstüne diğer dizilerde ve rol aldığı filmde biraz piştiğini varsayarsak, One Tree Hill'de kendini göstermemesi için bir sebep yoktu. Bu rolü pek çok bakımdan kendisiyle özdeşleştirebilirdi. Annesi, onu ve kardeşlerini 10 yaşındayken terk etmişti. Aynı yaşlarda gazete dağıtmaya başladı ve 14'üne geldiğinde bir 


çörek dükkânında temizlikçi olarak çalışmaya 


İl 


“Cinderalla Story” (solda en üstte), “Gilmore Girls” (solda ortada), “Dawson's Creek” (solda), “House of Wax” (en üstte), ve “One Tree Hill” (üstte). 


başladı. Yani One Tree Hill'deki; bekâr ve çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda olan bir annenin oğlu rolü için yeterli altyapıya sahipti. 

Başarılı oyunu ve dizinin popülaritesi onun için Hollywood kapılarını açmaya yetti. Modern bir Sinderella uyarlaması olan A Cinderella Story'de başrolü Hillary Duff ile paylaştı. Son olarak da, birkaç ay önce ülkemizde de vizyonda olan Paris Hilton'lu kadrosu ile olay yaratan korku filmi House of Wax'te rol aldı. 

Chad Micheal Murray bugün 24 yaşında ve One Tree Hill'deki rol arkadaşı Sophia Bush ile evli. İyi isimlerle bilindik yapımlarda yer alan ve her zaman ne istediğini bilen bu oyuncunun ba- 


şarı grafiği, gün be gün artacak gibi görünüyor. 
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Kalıcı konuk remsorurms 


Kadroya konuk oyuncu olarak katılan Nicole Sullivan dört yıldır dizide... 


öpekçi kızın önce geçici bir rolü varmış gibi görünüyordu. Carrie, 
| huysuz babası Arthur'u hiç değilse birkaç saat başından atmak için 

parlak bir fikre kapılmıştı: Madem köpekler gezmeye çıkarılıyor, insanlar niye çıkarılmasın? Böylece, genç, sarışın ve havalı ama saf Holly Shumpert'la, babasından gizli, onu yürüyüşe çıkarsın diye anlaşmıştı. Sonra iş ortaya çıkmış, kıyametler kopmuş, tüyler uçuşmuştu ama Holly gitmedi, dizinin demirbaş üyelerinden birine dönüştü. Çünkü, evet, Arthur'dan hoş- 


lanıyordu. Holiy, yani Nicole Sullivan, dört yıl önce köpek gezdiricisi Holly olarak King of Oucens'in kadrosuna katıldı. Tabii, o zamanlar bunun kalıcı bir rol olacağını bilmiyordu. Şimdi Holly olarak Arthur'a arkadaşlık ediyor, güzel köpekleri gezdiriyor, bir yandan da Kim Possible, Family Guy ve Buzz Lightyear of Star Command gibi çizgi televizyon şovlarında dublaj yapıyor. 
Nicole Sullivan, aktör Jason Packham'la nişanlı. Hollywood Hills'te, üç köpekle birlikte yaşıyorlar. Nicole'unki, köpeklerle iç içe bir hayat. Onunkiler, 


kurtarma köpeği cinsinden. Adları da Jackson, Funsies ve Donut. 


sorumlu ve feminist CUMARTESİ 18:00 


Sinema filmlerinin olduğu kadar TV dizilerinin de vazgeçilmez aktörü olan Alan Alda, birkaç haftalığına “ER”a konuk oldu... 


lan Alda herhalde televizyon dünyasının Emmy'lere en aşina oyuncusu. 

Alzheimer hastası Dr. Gabriel Lawrence rolü ile ER'a dönen aktör, West Wing'de Senatör Arnold Vinick rolüyle bu yıl Dram Dizisindeki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir kez daha Emmy adayı oldu, ama maalesef ödülü alamadı. Alda geçen yıl » 
da The Aviator'da bir başka se natör, Howard Hughes'ün can düşmanı Senatör Ralph Owen 
Brewster olarak Oscar'a ve 
BAFTA'ya aday gösterilmişti. 
Aslında Başkan bile olabilirdi, çünkü Alan Alda, Martin She: 
en'in Başkan Bartlett'i oynayacağı kesinleşmeden önce bu rol için düşünülen aktörlerden biriydi. 
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Dr. Gabriel Lawrence, ER'ın unutulmaz kahramanlarından biri. Konuk oyuncu karakterleri arasında en etkileyicisi olduğuna hiç kuşku yok. 
Kerry'nin hamisi Gabe, hastaneye yedinci sezonda gelmişti. Kerry'nin Gabe'e duyduğu aşk, bir süre onun gözlerini kör etti ve Gabe'in Alzheimer hastalığının ilk aşamalarında olduğunu fark Ancak 
Greene'in önayak olduğu bir 


etmesini engelledi. 
ameliyattan sonra durum anlaşıldı. Alan Alda, Dr. Gabe'deki başarısıyla 2000 yılında, konuk oyuncu olarak Emmy'ye aday gösterilmişti. Aktör/sena- rist/yönetmen Alan Alda, aynı zamanda bu üç dalda da 
Emmy'ye layık görülmüş tek 
kişi. Toplam 31 adaylıktan 5 
Emmy aldı. 


EVERYBODY LOVES RAYMOND 


Emmy loved Raymond 


Dokuzuncu yılının sonunda ekranlara veda eden “Everybody Loves Raymond” macerasını üç Emmy ile noktaladı... 


eşke böyle şık bir final herkese naherhalde her 


oyuncunun, her yapımcının kısaca 


sip olsa... Bu 


diziye emeği geçen herkesin en çok istediği, arayıp da bulamadığı şey... 
Bir dizinin ömrünün dokuz yıl sürmesi bütün yapım ekibi için çok onur verici. 
Dokuzuncu yılında artk ilgi görmediğinden değil de kendi seçimleriyle diziyi bitirmiş olmaları ise kıskançlık yaratacak bir durum. 
Everybody Loves Raymond'ın son bölümünü 32 milyon kişi izledi. 
Diziyi bitireceklerini anons ettikten sonra ABD'de birçok ünlü şov programına konuk oldular. Herkes dizinin nasıl biteceğini, bundan sonra ne yapacaklarını merak ediyordu. Bu programlarda ekiple hayranları arasında çok duygulu anlar yaşandı. Dizinin yapımcı firması CBS en azından bir sezon daha devam etmeleri için çok ısrar etse de dizinin yaratıcısı Phil Ro- , senthal şu ana kadar kurgulanabilecek bütün hikayeleri işlediklerini söyleyerek teklifi geri çevirdi. 
Doğrusu CBS, Everybody Loves 
Raymond'ı elinden kaçırmamak istemekte haklıydı. “Hayatlarının dokuz yılını bir yapıma vermiş bu ekip daha başka ne isteyebilir?” 
derken 57. Emmy ödül töreni gerçekleşti. Everybody Loves Raymond En İyi Komedi dizisi dahil üç Emmy ödülüne layık görüldü. Robert Barone'u canlandıran Brad Garrett'a komedi dizisi dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; Doris Roberts'a da komedi dizisi dalında beşinci kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandırdı. 


Aslında Everybody Loves Raymond ekibi, bu sonuçtan kesinlikle mutluluk duydu, ama çok 


heyecanlandıkları da söyleyenemez. Ne de olsa 


onlar Emmy ödüllerine alışık. Dizi, ilk kez aday 
gösterildiği 1999 yılından itibaren, toplam 69 
kere aday oldu. Bunlardan 15'ini de ödüle 


Televizyon dünyasına, Komedi Dizisi dalında En İyi Dizi, Yardımcı Kadın Oyuncu ve Yardımcı Erkek Oyuncu ödülleriyle veda eden “Everybody Loves Raymond” ekibi ... 


çevirmeyi başardı. Peter Boyle dışında esas 


kadrodan herkes Emmy ödülü sevincini en az iki kez yaşadı. Başarılı performansıyla anne Marie'yi canlandıran Doris Roberts bu ödülü tam beş kez evine götürme başarısını gösterdi. 


Yani sonuçta Emmy de “Raymond'ı çok sevdi.” 
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LAS VEGAS 


Buzlar kraliçesi 


İngiliz oyuncu 29 yaşındaki Marsha Thomason sahnede, perdede ve özellikle ekranda yaşından ileri bir tecrübeye sahip. 


essa Holt, güzelliğiyle maruf “Las Vegas” kızları arasında bile dikkati çekiyor. Lakabı “Buzlar Kraliçesi” olsa da kendisi hayli seksi. Lafını esirgemeyen, saçmalığa tahammül edemeyen biri, o yüzden de dizinin kostüm tasarımcısı, en çok ona takım elbise giydiriyor. Hoş, belki de kumarhanenin genel de- 


netçisine yakışan ciddiyeti korumak içindir. 


Nessa'nın yukarıda sayılanlar arasında 


bulunmayan, ancak ona can veren aktris Mars- 


ha Ihomason ile ortaklaşmasını sağlayan bir 


a 56 


özelliği daha var. İkisi de işini çok ciddiye alıyor. 
Marsha, doğma büyüme Manchesterli bir İngiliz. Nessa Holt'u yaratmak da, oynamak da onu pek zorlamamış. Hatta, karakterinin Amerikan aksanı bile. Çünkü Marsha, en büyük hayalini gerçekleştirip Londra'nın West End'inde ilk kez sahneye çıktığında da Amerikan aksanıyla konuşmak zorunda kalmıştı. Royal Court Theat re'da Breat Boom'un başrolündeydi, karakteri de en büyük hayali bir kızlar çetesine kabul edilmek olan, New York'lu 15 yaşında bir fahişeydi. 
Marsha Thomason sinemaya ilk kez 2002'de, İngiliz korku filmi Long Time Dead'le geçti. 
ABD'de yaptığı filmler arasında ise iki ünlü komedyenle, Martin Lawrence ve Eddie Murphy ile oynadığı iki film var: sırasıyla, Black Knight ve Haunted Mansion. Ama seyirciler onu asıl İngiltere'deki televizyon dizierinden tanıyor. Bugsy Malone'u gördükten sonra oyuncu olmaya karar veren Marsha, 
12 yaşında Oldham Theatre Workshop'a 
katılarak hatırı sayılır bir sahne deneyimi elde etti. İlk profesyonel işi, 14 yaşındayken oynadığı BBC dizisi The 8:15 from Manchester oldu. Üniversitedeyken Helen Mir- 


renla Prime Suspect 5: Errors of Judgment'ta oynamaya başladı. Ardından Julie Walters'lı dizi Brazen Hussies geldi. 20 ya: şında Noting Hille gitti, Playing the Fi- 


eld'da lıkır lıkır bira içen, uyuşturucu alış- 


kanlığı olan futbolcu Shazza Pearce'i oynadı. 

Marsha Thomason 29 yaşında. Sahnede, perdede ve özellikle ekranda yaşından ileri tecrübe kazanmış. Hem Londra'da hem Los Angeles'ta evi var. Doğum günü 19 Ocak. 
“E) 


dayım. İnsanlar bazen düpedüz deli olduğu: 


ga 


ak burcuyum ama, Kova'nın da kıyısın- 


mu düşünür, oysa çok aklı başında ve pratk biri de olabilirim.” Demek Nessa'yla or- 


tak bir yanı daha varmış. 


CUMARTESİ 23:00 


BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Dikkat, Isırır! 


“Buffy”"de Willow'un sevgilisi 0z'u canlandıran Seth Green oyunculuğa 
10 yaşında başlamış. Green, 1988'de çevirdiği “My Stepmother Is an Alien” 
filminde “Buffy”nin Willow'u, yani Alyson Hannigan'ın sevgilisi rolündeymiş. 


z esrarengiz bir karakter, 
The Initiative'e kadar 


gerçek adını bile öğrenemedik. Meğer Daniel 

Osbourne'muş. Sessiz, fazla konuşmayan biri, hırsı da yok pek. 
Son sınıfta kalınca, Buffy ve ekibiyle aynı sınıfa düştü. Ama hem zeki, hem de mizah duygusu var. Son sınıftayken, Willow'la çıkmaya başlamadan, kuzeni | Jordy tarafından ısırıldı. Sonradan Jordy'nin kurtadam olduğu anlaşıldı. 
Haliyle sorunlar doğdu ama, Willow an- KV layışlı davrandı. : 

Neyse ki, Oz'u oynayan Seth Green'in 

böyle sorunları yok. O zaten arkadaşlarıyla birlikte oynuyordu. 13 yaşındayken | My Stepmother Is an Alien'da (1988) | Willow, yani Alyson Hannigan'ın sevgilisi Fred rolünü üstlenmişti. 
10 yıl sonra, 23 yaşında, 
Buffy the Vampire Slayer'ın 
Oz'u olarak ikinci kez onun sevgilisini oynuyor. Dizinin 
Bufiy'si Sarah Michelle Gel lar'ı ise daha da eskiden tanı 


Ama biz onu ilk kez, 10 ya- 


yor. O dokuz yaşındayken 
New York'ta birlikte reklamlarda oynamışlar. Sarah'yı seviyor, Freddie Prinze Jr.'la evlendikten sonra daha da mut lu olduğunu, kendini bulduğunu düşünüyor. İkisi, Scooby Doo 2: Monstres Unleas- 


şında izledik. The Hotel New Hampshire'da Jodie Foster ile 
Rob Lowe'un küçük kardeşleri 
Egg'i oynuyordu. Bir yaz kampında sahneye ilk çıktığında altı yaşındaydı. Buffy ile çektiği reklamları ve daha nicelerini kastüng yönetmeni amcasının yar- 


hed'de yine birlikteydi. Sarah, Daphne'ydi, Seth o dımıyla buldu. The Hotel New Hampshire'dan de Patrick. Freddie Prinze Jr. ise Fred'di elbette. o sonraki yılları televizyonda geçirdi, ilk büyük ro- 


Buffy'deki çeteden hayli farklı olmakla birlikte, oOlüne Woody Allen'ın genç alteregosu olarak yine bir çete oluşturuyorlar, kötülerin maskeleri o 1987 yapımı Radio Days'te kavuştu. 1997'de ni indiriyorlardı. Willow'un Oz'u olduğundan beri işler yolunda. 
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SMALLVİLLE 


Superman 


nasıl olunur? 


Clark Kent, “Smalville”de Superman olma yolunda hayli zor bir süreçten geçiyor. Bu oluşumda en büyük pay ise dizinin diğer karakterlerine ait. 


uperman efsanesinin daha az bilinen oluşum sürecini anlatan Smallville, aslında bir uzaylı olan Superman'in belki de bütün özel yeteneklerinden daha ilgi çekici olan insani tarafını işliyor. Clark Kent, hızlı ve güçlü olması dışında bütün bilindik yeteneklerine sahip değil, çünkü 


bu yetenekleri hazmedip doğru yönde kullanacak karaktere henüz sahip değil. Dizide her bölümde Clark Kent'in “haftanın ucubesi” ile mücadele edişinin yanı sıra bütün bu sorumluluğu 


kaldırabilecek karakterinin de oluşumuna şahit oluyoruz. Bu oluşumda en büyük pay dizideki diğer karakterlere ait. Pilot bölümde de görüldüğü üzere her karakter Clark Kent'in şu anki ve gelecekteki kişiliğinin bir yönünü yansıtıyor. Karakterler şekillendirerek seyirciye, Kansaslı çiftçi çocuğun nasıl bir efsaneye dönüştüğü gösteriliyor. 

Clark'ın hayatındaki en etkin karakterler ailesi Jonathan ve Martha Kent. Diğer Superman uyarlamalarıyla karşılaştırılırsa Kentlerdeki en 


belirgin değişiklik karakterlerinin çok daha genç çizilmiş olmaları. Bu da Kentlere Clark ile iletişim kurabilmeleri için daha çok imkan veriyor. 
Jonathan yavaş yavaş Clark'a aile değerlerini aşıliyor. Jonathan'ın hayattaki önceliği ailesi. Lut hor ailesine karşı beslediği nefret bile onların çocuk yetiştirme metodları ve aile değerlerinden kaynaklanıyor. Ailesini korumak adına Clark'ın, futbol gibi öne çıkabileceği aktivitelere katılmasını istemiyor. 

Diğer yandan Martha, şehirde büyümüş ve büyük ihtimalle değişik sosyal sınıflardan farklı değerlere ve altyapıya sahip bir nüfus içinde yaşamayı tecrübe etmiş. Clark'ı yeteneklerini kullanmaya teşvik ediyor ve başarılı olunca da onu yüceltiyor. Evlilikte sessiz kalan taraf gibi görünse de Clark'ın üzerindeki etkisi oğlunun insanlara yardım etme arzusu ve yükümlülüğü olarak görülüyor. Bu iki farklı yaklaşımın Clark Kent karakterine yansıması annesi tarafından verilen güçlerini insanlara iyilik için kullanma isteği, ailesini, sevdiklerini korumak ve normal bir yaşam sürdürebilmek için babası tarafından gelecekte Superman kostümünün arkasına saklanmaya teşvik edilmesi şeklinde ortaya çıkıyor. 

Ailesinden sonra Clark'ın gelecek yaşamının şekillenmesinde en fazla role hiç şüphesiz hayatındaki kadınlar sahip. Mesela yanınday. #$ ken eli ayağı birbirine dolanan (| 
O, Smaliville'in 
Clark için ifade ettiği her şeyi tem- 


Lana Lang. 


sil ediyor: Yüzeyde güzel ve huzurlu, ama görünenin ardında karanlık ve tuhaf. Lana'nın ailesini kaybettiği, kasabanın kapanmayacak birçok yara aldığı, Clark'ı dünyaya getiren meteor yağmurunun ve güçleri- nin boyutunun etkisi yüzünden Clark ileri- de çok sevdiği bu kişiden ve mekândan ayrılma isteyecek. 

Chloe Sullivan ise Lana'nın aksine, Clark'ın geleceğini temsil ediyor.Chloe, Clark'a nereden geldiğini (Pilot bölümünde görünen meteor yağmuru kaynaklı haberlerin asılı olduğu duvar) ve 


hangi konuda başarılı olabileceğini (araştırma ve kötü adamları yakalama) gösteren kişi. Chloe, Clark'ın gelecekte gazeteci olmasındaki en büyük etken. Clark daha sonra Lana'nın sevecen tavrını, Chloe'nin de hırsını tek bir kadında bulacak: Lois Lane. 

Clark'ın en yakın arkadaşı Pete Ross'un cana yakın ve esprili bir kişiliği var. Birçok açıdan arkadaşının tam tersi olduğu söylenebilir. Pete fut bol takımına katılıp okulun açılış partisine hayalindeki kızla gidebiliyor. Pete, Clark'ın hep arzuladığı “normal” yaşamı temsil ediyor. 

Lex ise Clark'a çok daha yakın bir karakter. 
İkisi de ellerinde muazzam bir güç bulunduruyor; Lex'inki maddi, Clark'ınki ise fiziksel. Herbirinin yapacağı seçimlerle insanların onlara karşı davranışları arasındaki paraleller hayatta izleyecekleri yolları belirleyecek. 

Bu karakterler doğrultusunda gerçekleşecek olaylar, efsanenin oluşumuyla ilgili kimsenin kafasında soru işareti bırakmayacak. 


ME 60 cece 


“ “Nip/Tuck”a ikinci sezonun 
© başında konuk olan Dr. Erica 


Noughton “gençleşmek” istiyor. 
Aslında ameliyatsız da pek fena görünmeyen Erica kızının biraz daha yaşlı bir kopyası. Bunda şaşıracak bir şey yok, çünkü 
Erica'yı oynayan İngiliz hanımefendisi Vanessa Redgrave, 
Julia rolündeki Joely 
Richardson'ın annesi. 


ip/Tuck ekibinin başına her 

hafta başka bir dert açılmasına 

alışkınız ama bu sezonun başında, pek beklenmedik bir soy runla karşılaştılar. Birinci sezonda da şöyle bir görünen kayınvalide Erica, kızı Julia ile damadı Sean'ı yine ziyaret etti. 
Amacı ise çok açık: Estetik ameliyat! 

Bir yazar olan Dr. Erica Noughton, yeni kitabını tanıtmak için tura çıkacak. Yollara düşmeden önce de yüzünü “düzelttirmek” istiyor. 
“Beni genç göster” diyor damadına. “Yeniden arzu edilen biri yap.” Julia annesinin estetik müdahaleyi, sadece babası daha genç bir kadınla yattığı için istediğini söylüyor. “Şimdi de kendini sakatlayacaksın” diyor. Annesi cevap veriyor: “Yaş insanı sakatlar.” 

Zavallı Julia'ya manevi işkencede bulunan, sinirlerini yıpratan baskıcı Erica, aslında ameliyatsız da pek fena görünmüyor, kızının biraz daha yaşlı bir kopyası. Julia, hık demiş onun burnundan düşmüş desek yeri. Bunda şaşılacak bir şey yok, çünkü Erica'yı oynayan asi İngiliz hanımefendisi Vanessa Redgrave, Julia 


rolündeki Joely Richardson'ın annesi. İkisinde de oyuncu geni var, damarlarında oyunculuk akıyor. Vanessa Redgrave, İngiliz tiyatro ve sinemasının en saygın aktörlerinden Michael Redgrave ile aktris Rachel Kempson'ın kızı. Kardeşleri Corin ve Lynn Rederave de aynı mesleği seçmiş başarılı oyuncular. Tıpkı Vanessa'nın, Akademi ödüllü yönetmen Tony Richardson'dan olma kızları Joely ve Natasha Richardson gibi. Küçük kızıyla evli Liam Neeson sayesinde de kan bağı dışında bir oyuncu akraba edinmiş. 
Vanessa Rederave, 1960'lı yıllarda filmlerde oynamaya başladığında, oyunculuk tekniğine tam anlamıyla hâkimdi. Kırk yıl sonra ise iyi bir oyuncunun yıllarla birlikte nasıl daha da iyi olabileceğini kanıtlıyor. Blowup'ta (1966) parktaki fotoğrafta görülen kadının kim olduğu hakkında kimsenin bir fikri yoktur. Gür koyu kızıl saçları uzundur, ince bir bedeni vardır, yüzünden hiçbir şey okunmaz. 30 yıl sonra eleştirmen Roger Ebert'e “fiziksel ve zihinsel mükemmeliyetin zirvesinde” dedirten bir performansla A Month by the Lake'te (1995) oynayan Redgrave ise kısa saçlıdır, kızıl tonu da biraz hafiflemiştir. Ama yi- 


ne incedir, güçlüdür. Hissettikleri, yüzünden daha kolay okunur. Beden dili kullanımı ve zamanlaması da kusursuzdur. İnsanda, sanki 90 
yaşında da aynı derecede ince, güçlü ve kusursuz olacağı izlenimini uyandırır. 

Redgrave'in Akademi (Julia), Tony (Long Days Journey Into Night), iki Altın Küre, iki Emmy dörtlüsünün dışında, Venedik Film Festivali, Laurence Olivier Tiyatro Ödülü, Londra Eleşürmenler Birliği Tiyatro Ödülü, Londra Evening Standard Tiyatro Ödülü, New York Si: 


nema Eleştirmenleri ödülünden oluşan zengin bir koleksiyonu var. Cannes Film Festivali'nde iki ayrı oyunculuk ödülü alan (Morgan! ve Isadora) ilk kişi oldu. Ayrıca, Akademi ödülleri tarihinde bir filmin başrolünü oynayan ama En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görül müş tek kişi olarak yer etti. 

Peki, estetik ameliyat yaptırdı mı? “Evet, gözlerimi yaptırdım. 1985'te torbaları aldırdım ama aynen geri geldiler. Gerçek şu ki, kadınlar yaşlandıkları için cezalandırılıyor. Kadınlara birçok sektörde, yaşlılık ayrımcılığı yapan bir yaklaşımla, sert davranılıyor” diyor 68 yaşındaki oyuncu. 


Dr. Erica yeni kitabını tanıtmak için yollara düşmeden önce yüzünü düzelttirmek 


istiyor. “Beni genç göster” diyor damadına. “Yeniden arzu edilen biri yap.” 
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THE 4400 


Mutlu ajan 


“The 4400”ün ajanı Diana Skouris'i canlandıran Jacgueline McKenzie rolünden o kadar memnun ki, en az beş yıl daha bu karakteri oynayabileceğini söylüyor. 


eçen sene bilimkurgu tarzında taze bir hikâye sunarak izleyicilere soluk aldıran The 4400, The X-Files'a benzetilerek bir takım acımasız 

eleştirilere hedef olmuştu. Ancak Emmy ödüllerinin seçici kurulu ve 

izleyiciler, diziye hak ettiği notu verdi. En iyi mini dizi dahil üç dalda 

Emmy ödülüne aday gösterilen The 4400, aldığı yüksek reytingler sayesinde ikinci sezona devam etme kararı aldı. 

İlk sezonun sonunda, gelecekte insanlığı korkunç bir sonun beklediğini öğrenmişük. Gelecektekiler, 4400 kişi seçip bu sonu engellemeleri için onlara özel yetenekler vererek kırılma noktası olarak gördükleri bu tarihe göndermişlerdi. 

Gizem çözülmüş görünse de aslında bulmaca yeni başlıyor. Neden mi? Çünkü onların insanlığı nasıl kurtaracaklarına dair hiçbir fikirleri yok. 

Bu bulmacanın çözümünde rol alan belli başlı ana karakterler olsa da, yan karakterlerin de hikâye üzerindeki etkileri çok önemli. Diziye girip çıkan her karakter dev yap-bozun bir parçası. Tıpkı oyuna ikinci sezon katılan ajan Diana Skouris'in kardeşi April gibi. Bu sezon; annelik, iş ve uzun süredir görüşmediği bir kardeşle uğraşacak olan Ajan Skouris'i canlandıran Jacgueline McKenzie'nin diziyle ilgili görüşleri şöyle: “Diana'nın bir kardeşinin ortaya çıkmasına çok sevindim. Onu işin içine nasıl sokacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Bir başka merak ettiğim konu ise yazarların, Diana'nın Maia ile arasındaki ilişkiyi nasıl geliştirecekleri...” 

Jacgueline McKenzie birçok izleyici için yeni bir yüz olsa bile The 4400'den önce birçok yapımda rol aldı. Romper Stomper, Under The Lighthouse Dancing, Deep Blue Sea, Divine Secrets of The Ya Ya Sisterhood ve CNBC-e'de yayınlanan Mr. Reliable bunlardan birkaçı... Pobby and Dingan, Human Touch ve Peaches ise yakında vizyona girmesi beklenen filmleri. Daha önce bu kadar uzun soluklu bir dizinin parçası olmayan McKenzie, setteki ortamdan o kadar mutlu ki, daha en az beş sene bu karakteri oynamak istediğini söylüyor. Elde ettikleri başarının nedenini ise her- 


kesin projeye yürekten bağlanması 


özülmüş görü ulmaca yeni olarak açıklıyor. Başrol oyuncusundan PRGTİZEUSOZAN M1 Yaş aslında bulma: yen mi? Çünkü onların insanlığı n 


ses teknisyenine kadar herkesin birbi- or. Neden E : i i e dair hiçbir fikirleri yok. 


riyle iyi geçindiği bu ekip, dizinin ikin Bimel gslezi geleli ci sezona uzamasını çok istemiş. 

Çalışma arkadaşlarını birbirinden pek ayırmasa da McKenzie'nin ekipte bir favori- si var. Bu kişi çok iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğü, 10 yaşındaki Conchita Camp- 


bell. Diana'nın kardeşini oynayan Natasha Wagner ise ünlü aktris Natalie Wood'un kızı. McKenzie, April'ın harika ve canlı bir karakter olduğunu söylerken rol arkadaşlarını da övüyor. “Bu kadar iyi konuk oyunculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 
İnsanların bu dizinin bir parçası olmak istediklerini düşünüyorum. Böylece dizide çok iyi oyuncuların rol almasını sağlamış oluyoruz.” 
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—.. SOUTH PARK 


ve dublörleri 
Kenny turuncu kılığı, kukuletası ve her daim bir felaketin kurbanı 


olmasıyla, insanda hem sevme hem koruma isteği uyandırıyor. 


' 
I i 
| 
| 
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| 
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| 
| 
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oksul bir ailenin çocuğu, hiçbir şey alacak parası yok. Cinselliğe ve cinsellik saplantılı kalitesiz bir mizaha kafayı takmış görünüyor. 
Kukuletası yüzünden de ne dediğini anlamak zor, bir şey derse tabii. Ebedi kurban görünümü çiziyor, akla hayale gelmez nedenlerle sık sık ölüyor, ama ertesi bölümde onu mucizevi bir şekilde yeniden karşımız- da buluyoruz. Hatta Best Friends Forever'da iki kere ölmüştü. Neyse ki aruk bu ölüm 

olayları hayli azaldı. 
Alüncı sezondaki yokluğu ise onun yerine ortaya iki dublör çıkmasına neden oldu. İlki, dizinin ana karakterlerinden biri oldu, ikincisini daha seyrek görüyoruz. İkinci karakter yani Tweek, spastik, nevrotk bir çocuk, yalnız bırakılmak istiyor. Bir kafele- 


ri olan uysal annesiyle babası, onun sorunlarını hafife alabiliyor. Bu nedenle mi bilmiyoruz ama, aynı sezonun ikinci bölümünde “dördüncü çocuk” olan Butters'ın gölgesinde kaldı. Artık, küçük bir karakter. 

Leopold "Butters" Stotch ise South Park'ın en sevilen kahramanlarından biri. O, altıncı sezonun ikinci yarısında Kenny'nin yerini alan karakter oldu. Sinirli, naif, kolaylıkla kandırılabiliyor, ama bazen de güvenilir önsezilere sahip olduğunu görüyoruz. Annesiyle babası bazen onun üzerinde baskı uyguluyorlar, ba- 


zen de çocuklarını kendi çıkarlarına alet ediyorlar. Örne- 


ğin Paris Hilton karakteri, “aptal, şımarık şıllık” onu satın almaya kalktığında, milyonları cebe indirmeye pek hevesli - görünmüşlerdi. Civciv gibi sarışın Butters, bazen de Cart man'ın manevralarına kurban gidiyor. Her şeye rağmen şu- 


rası kesin: Kenny'nin dublörleri arasındaki rekabette Butters 


açık farkla önde... 


THE X-FILES 


Senarist gözüyle 


Frank Spotnitz, “X-Files”ın gelmiş geçmiş bütün televizyon dizilerinden farklı olduğunu söylüyor. Bu konuda konuşmaya da hakkı var, çünkü dizinin yapım grubunda yer alan Spotnitz, aynı zamanda yazarlarından biri. 


ir arkadaşını yazar olarak The X-Files'a sokmak isterken, dizinin yaratcısı Chris Carter, Frank Sponitz'e 

teklifte bulunmuş. O gün bugündür yazıyor. Aslında bu da bir başarı, çünkü The X-Files çok senarist değiştirmiş bir dizi. Spotnitz, “Scully'nin ve Mulder'ın ne yapa: bileceğini ezberine almış olmak gerek” diyor. 
“Kamera nerede olmalı, nerede olmamalı? Neyi, niye istiyorsun? Chris Carterin aklına gelmeyecek şeyler de bulmak gerek. 
Çok zor, rekabetçi bir ortam bu.” Yine de ona göre 
The XeFiles, televizyonda şimdiye kadar yapılmış her şeyden farklı. Bir saat lik dramalar daha çok karakter bağlantılı olma eğili- mi gösterdiği halde, The 
X-Files olay örgüsüne ve özgün fikirlere dayanıyor. 
Spoinitz, yapım açısından ise dizinin “çılgınca iddia- 
1” olduğunu söylüyor. 
“Diğer bir saatlik diziler çoğu kez aynı mekânda geçerken, The X-Files'ın neredeyse her bölümü farklı yerlerde geçiyor. Her hafta, 


öncekilerden O tamamen 


farklı olan bir fikir, önceki haftayla hiç ilgisi olmayan paranormal bir olay var. Sinemasal yaklaşımı benimsemiş, çok iddialı bir diziden söz ediyoruz.” 

Spomitz, Mulder ile Scully arasındaki ilişkiyi de bir “Ying ve Yang” olarak nitelendiriyor. 
“İnanan ve kuşkucu. En başından izleyiciyi ele 


geçiriyor, çünkü burada kuşkucu olan kadın, 


Yang” olarak 


inanan ise erkek. Cinsel kalıplar açısından bir devrim. Adam daha duygusal, sezgilerine dayanıyor; kadının ise daha soğuk, manüklı bir yaklaşımı var. Üstelik ikisi de çok zeki.” 
The X-Files'ın bu özellikleri ilk bölümünden itibaren ilgi çekmesine neden oldu. Yıllarla birlik- 


te, Mulder'la Scully arasında sözü edilmeyen bir 


bağ doğdu. Birbirlerine bakışlarından, davranış- 


larından anlaşılan bu bağ üzerinde, hemen he- 


Spotnitz, Mulder ile Scully arasındaki ilişkiyi de bir “Ying ve 


nitelendiriyor. “İnanan ve kuşkucu. 


men hiç konuşulmuyor. İyi de oldu, çünkü böümler olay örgüsüne öyle bağlı ki, karakterler hakkında daha fazla ayrıntı istiyorsunuz. Böyle bir şey olunca, birinin hayatında özel bir durum ortaya çıkınca, izleyicinin susuzluğu diniyor san- 


ki. David ile Gillian'in arasındaki inanılmaz 


kimya ise talih işi. Hiçbir televizyon yapımcısı 


önceden böyle bir şey planlayamaz.” 
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Hayatını yaşamış bir 


KADIN 


Henüz on dördünde Time dergisine, “Hollywood'un Harika Çocukları” başlığıyla kapak olduğunda, Amerika Diane Lane'e âşık oldu. Uzun bacakları ve güneşten yer yer sararmış saçlarıyla genç bir tay gibiydi. İlk filmi “A Little Romance”te Laurence Olivier karşısında ezilmemesi ve onu “The Outsiders” ile “Rumble Fish”te oynatan Francis Ford Coppola'nın gözdesi olması, durumunu daha da sağlamlaştırdı. Sonraki çeyrek yüzyılda, kimileri iyi, kimileri berbat 45 filmde izledik onu. Oyunculuğu giderek olgunlaştı. Şimdi daha “yaşamış” bir tebessümü var, altın saçları artık kestane rengi. Kendisi de daha kırılgan sanki... Son filmi “Must Love Dogs” ile sinemalara konuk olacak Diane Lane ile hayat üzerine... 


ilm yapım sürecinin size hâlâ büyüleyici gelen bir yanı var mı? 

Yeni bir karakterle kamera karşısına geçmeden önce farklı bir an yaşarsınız, tıpkı sahneye adım atmadan hemen önceki an gibidir. Kamera çalışmamıştır, karakter kafanızda depoladığınız düşünceler ve duygulardan ibarettir. Sonra göz açıp kapayana kadar, siz daha neye uğradığınızı anlayamadan, her şey sınırlar içine oturur ve karakterin içinde yaşamaya başlarsınız. 

Meslek hayatınızda rollerin bir. $ birini izlediği bir evreye vardınız. 
Sizin için bir karakteri geliştirmek ne kadar sürer? 

Bu tamamen role bağlı. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, faz- 


la “zihinsel” olmak istemem. O 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karakter daha derinlerden bir yerden gelsin isterim. Rolü kabul ettiğimde, bana gereken şey içgüdüsel olarak vardır. Ve o role hizmet etmeye başladığımda da, tamamen yerine oturur. 

İstek üzerine ilk kez ne zaman ağladınız? 

On üç yaşındayken Paris'te, Laurence Olivier ile provadaydım. George Roy Hill (A Little Romance'in yönetmeni) de oradaydı. Daha hiçbir şey çekmeden, George bana ertesi günü gözyaşı dökeceğimi bildirdi. Ödüm koptu, çünkü bu bir insandan kolay kolay istenmeyecek bir şey. “Sence bir sakıncası yoksa, yarın ağlamanı istiyorum.” Ve kendi kendinize, “Tamam,” diyorsunuz, 
“mesele bu işte. İşin aslı bu, Alfie” ve içinizde bir şey diyor ki: 
“Ben kendime ne tuhaf bir hayat 
N seçtim böyle!” 


Iş bir 


iarika Çocukları” 
işik oldu. Uzun bir tay gibiydi. İlk ezilmemesi ve onu 
Ford Coppola'nın 
Sonraki çeyrek onu. Oyunculuğu ü var, altın saçları 
Son filmi “Must 

2 hayat üzerine... 


len bir yerden gelsin istepde, bana gereken şey iç- 
We o role hizmet etmeye men yerine oturur. 

ne zaman ağladınız? 
Paris'te, Laurence Olivier ge Roy Hill (A Little Roie oradaydı. Daha hiçbir 
Bana ertesi günü gözyaşı imi bildirdi. Ödüm kop- 
& bu bir insandan kolay enmeyecek bir şey. “Sen- 
Bancası yoksa, yarın ağla- 
Eyorum.” Ve kendi ken- 
“Tamam,” diyorsunuz, 
Bu işte. İşin aslı bu, Ak içinizde bir şey diyor ki: 
ndime ne tuhaf bir hayat öyle!” 


“5 RÖPORTAJ 


Bir yeniyetme için hayli ağır bir baskı olmalı. 


O zamanlar öyle düşünüyordum. Ama şimdi o yaşlarda bir çocuk annesiyim ve gençlerden neler beklendiğini görmek için şöyle bir bakıyorum da, bugünün beklentileriyle ya batar ya çikarmışım. Jena Malone'un “Bastard Out of California”daki performansını asla unutmayacağım. Kendi kendime, “Vay canına,” dedim, “ben o yaşta bunu asla yapamazdım.” 

Canlandırdığınız karakterler birbirine benziyor diye hiç kaygılandığınız oldu mu? 

İlginç bir soru. Karakterimin “iyi” olmadığı rollere şükran duydum. İşimde, ya popüler ya sempatik olma ya da ahlâken yüceltme kısıtlamasını aşmaya çalışmışımdır hep. 

Bugünle, işe başladığınız dönemi karşılaştıracak olsanız, farklı olan ne? 

Son 15 yıldır geçerli olan bir eğilim dikkatimi çekiyor. Hollywood stüdyoları, hem maliyet hem de yaratıcılık açısından, ilk kez film yönetecek insanlara inanılmaz fırsatlar sağlıyor. Bir filmogra- 
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“Son 15 yıldır geçerli olan bir eğilim dikkatimi çekiyor. Hollywood stüdyoları hem maliyet hem de yaratıcılık açısından, ilk kez film yönetecek insanlara, inanılmaz fırsatlar sağlıyor.” 


fileri olmayan, dolayısıyla hiç hata yapmamış olan bu yönetmenler, stüdyolara karşı büyük sorumluluk altına giriyor. Kimileri baskıya dayanamıyor ya da sanatçı olarak kendi görüşlerine sahip çıkamıyorlar. Ve stüdyolar onları yönlendiriyor. 

Kadın olmak Hollywood'da başarıya ulaşmanızı engelliyor mu? 

Bence hayır. Ama sizden beklenenleri aşmak için daha fazla incelik göstermeniz gerekiyor ya da öyle bekleniyor. 

Sizden sadece güzel bir kadın olmanızı bekliyor olabilirler mi? 

Belki. Ama ben şanslıydım. Fikirlerimi ve karakter yorumlarımı gerçekten dinleyen insanlarla çalıştım. Söylediklerim sağır kulaklardan geri dönmedi. 


Size gelen senaryoları | 

Tabii, ama bazen bir$ dığım da oluyor. “ 
gittim, ama çöze mik olduğunu bile düm ve “Hey Ta açıklasaydı,” dedi kisini anlamak i 


pacak vaktim ol 


Oyunculuk hayanınız4 


K 


Dolaşıp durar 


maya çalışmayaca mı kazanmak için 


tercih ederim. Y bıraktım. 
Öyle mi dersiniz? 


Kesinlikle öyle. 


çünkü insandan orime göre, yaşlan 
Bu teoriyi kocanız Jos$ 
Diyorum ki, kadın! 


pışıp kalmazsak, | 


Gördünüz mü is 


söylemeniz çok i 


rünüşü yanıltıcı olabilir. 


erli olan bir eğilim 
Hollywood 

zliyet hem de 

n, ilk kez film 

Ta, inanılmaz 


hiç hata yapmamış 


şolara karşı büyük somileri baskıya dayana- kendi görüşlerine sa- 


lar onları yönlendiri- da başarıya ulaşmanı- 


3 beklenenleri aşmak 


ermeniz gerekiyor ya adın olmanızı bekliyor ım. Fikirlerimi ve ka- 


en dinleyen insanlarağır kulaklardan geri 


Size gelen senaryoları okur musunuz? 

Tabii, ama bazen bir senaryoyu tamamen atladığım da oluyor. “Pulp Fiction” için denemeye gittim, ama çözemedim bir türlü. Sanırım, komik olduğunu bile anlamadım. Sonra filmi gördüm ve “Hey Tanrım, keşke biri bunu bana açıklasaydı,” dedim. Yönetmenin malzemeye et kisini anlamak için, onun hakkında ev ödevi yapacak vaktim olsun isterdim. Şimdi yapıyorum. 

Oyunculuk hayatınızda neler geride kaldı? 

Dolaşıp durarak meslek hayatımı “sıcak” tut 


maya çalışmayacağım günler de gelecek. Hayatımı kazanmak için fotoğrafımın çekilmemesini tercih ederim. Yapay görkemi ve albeniyi geride bıraktım. 

Öyle mi dersiniz? 

Kesinlikle öyle. Hâlâ fırıl fırıl dönüyorum, çünkü insandan bu bekleniyor. Hem benim teorime göre, yaşlandıkça cinsiyetsiz oluyoruz. 

Bu teoriyi kocanız Josh Brolin'le paylaştınız mı? 

Diyorum ki, kadınlık ya da erkeklik fikrine yapışıp kalmazsak, hayatta istediğimizi yapabiliriz. 

Ama Josh'ın çok erkeksi bir tipi var. 

Gördünüz mü işte? Ben bilmiyorum. Bunu söylemeniz çok ilginç, çünkü bir insanın dış görünüşü yanıltıcı olabilir. Bu ilişkide kendim hak- 


“Bir insanın dış görünüşü yanıltıcı olabilir. Bu ilişkide kendim hakkında geçmişte bildiğimden çok daha fazla şey öğrendim.” 


“Must Love Dogs” 


Eşinden yeni boşanan Sarah Nolan, aşkı yeniden arama kararı alır ve yeni birileriyle buluşabilmek için gazeteye ilan verir. Çok komik buluşmalardan felaketlere uzanan olaylar yaşar. Her randevuda, görünüşünü değiştirir. Sonunda, dikkat çekici makyajının yerine, mesleğine yakışan lilkokul öncesi çocukları eğitir) sade bir makyajla gitmesi- nin, kendisi olmasının daha doğru olacağına karar verir. 


kında geçmişte bildiğimden çok daha fazla şey öğrendim. 

Kayınvalidenizin Barbra Streisand olması esin verici bir şey mi? 

Bazı kişilere diğerlerinden fazla yetenek bahşedilir. Barbra bu insanlardan biri. Ayrıca diğer insanlarla da çok ilgilenir, onlardan bilmediklerini öğrenir. Hayattan esin alır. Sadece başına gelenlerden etkilenmez o, ileri bir adım atar, üstelik kadınlığını kaybetmez. İlk başlarda kesinlikle öncüydü, pek popüler de olamamıştı. 

Korkutucu değil mi, peki? 

İstese oluyordur herhalde. Bana karşı ise hep 


sıcak ve sevecen biri oldu. 
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Modern Korku sineması 


Çığlıklarla, kanlı sahnelerle, seyirciyi bünaltan, hatta belki de fazla gerçekçi gelen çiğ görüntülerle, toplumsal yorumlarla donanmış 80'ler sineması film kültürü için önemli bir ilham Kaynağı oldu. 80'lerde çekilen o korku filmlerinin uzantıları günümüze'Kadar geliyor. Bu ay CNBC-e ekranında o dönemden dört film var. 


E 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eksenli yılların sinema Kültürünün 

belirleyici unsurlarından biri videoydu. Artık insanlar eve koltuk altların- 

da birkaç film kasediyle dönebiliyor, a. 7 bütün akşam art arda film izlemek suretiyle evinde düpedüz toplu gösterimler düzenleyebiliyordu. Bu tuhaf yeni dönem, günümüzün “film delileri”nin yeşerdiği 'topraklardı: Video raflarında müşteriye yönelik yapılmış kategorizasyon, ortaya normalde olduğundan da öte bir “tür düşkünlüğü” çıkarıyor, video izleyicileri seyir zevkini riske atmamak ya da etkilendiği, sevdiği bir filmin benzerlerini bulabilmek için belli türlere sadık kalmaya meylediyordu. 
80'lerde bu eğilimden en çok faydalanan türler- den biri “korku” filmleri oldu. 

Altmışların sonunda George Romero'nun siyah/beyaz zombi filmi Night of the Living Dead ile yeni bir korku sineması anlayışı baş göstermiş, arkasından yetmişlerde Tobe Hooper'ın The Texas Chainsaw Massacre'ı ve Wes Craven'ın The Hills Have Eyes'ı gibi filmlerin gelmesiyle tür, düşük bütçeli ve ham görünümlü 


olsa da son derece etkileyici filmlerin yarattığı 


“Yeni bir akıntıya kapılmıştı. Daha sonra “mo- 


dern korku sineması” olarak adlandırılacak bu yönelim, seyircisini imaya dayalı bir anlatımla geren o şık klasik korku filmlerine taban tabana zıtı: Çığlıklarla, kanlı sahnelerle, seyirciyi bunaltan, hatta belki de gerçekçi gelen çiğ görüntülerle, toplumsal yorumlarla donanmış bu yeni sinema, 80'lerin film kültürü için önemli bir ik ham kaynağı olacaktı. Öte yandan, bu konuda asıl tetikleyici Halloween oldu. 1970'li yılların 


Yolu 80'lerden 
Geçmiş Unlü Korku Serileri 


— 


sonunda John Carpenter'ın çektiği, anlatım açısından hayli etkileyici, kendisinin Hitchcock'la karşılaştırılmasına bile sebep olmuş bu filmin gösterime girmesiyle, tam anlamıyla bir furya başladı. 


80'lerde Halloween'in hemen arkasından 13. 


Aşağıda adları yazan filmlere daha sonra en azından iki tane devam bölümü çekildi. Bazı seriler sonunda beşi geçti, bazi seriler ise 10'u. Listedeki serilerin hepsinin ilk filmi 80'lerde çekilmiş değil -ne de olsa 80'lerin önemli bir özelliği de 70'lerde yapılmış filmleri alıp serileştirmekti. Ancak, her birinin mutlaka bir bölümü 80'lere denk geliyor; hatta çogunun, birkaç bölümü: The Texas Chainsaw Massacre, Jaws, Halloween, Friday the 13th, Amityvilte Horror, The Howling, Children of the Corn, A Nightmare on Etm Street, Evil De- 


ad, Child's Play. 
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Cuma geldi. Sean S. Cunningham'ın yönetmenliğini yaptığı bu film, aslında Halloween'in ve Tobe Hooper'ın The Texas Chainsaw Masacre'ının pek de yenilikçi olmayan bir karmasıydı. 
Öyküsünün pek fazla üstünde durmayarak doğrudan gerilime ve cinayetlere odaklanması da bu 


iki filmi epey andırıyordu doğrusu... Öte yan- 


dan, söz konusu filmlerin sunduğu sinemasal yenilik hissine, o anlatımsal etkileyiciliğe sahip değildi; iki filmden de daha kanlı olmasıyla ve atmosferden ziyade birer birer cinayetlerin işlenme biçimine önem veriyormuş gibi durmasıyla akılda kaldı. Bunlara rağmen 13. Cuma bu kadar ilgi görmeseydi, belki de 80'ler korku filmleri furyası diye bir şey olmayacaktı... Ama gördü. 
Birçok devam bölümü çekildi ve hokey maskeli Jason Vorhees, sinema tarihinin en ünlü psiko- 


pat katilleri arasında kendine yer buldu. 


DOĞAÜSTÜ KATİLLER 

Jason Vorhees de Halloween'in katili Mike Myers gibi beyaz bir maske takıyordu; kurbanı çığlık çığlığa, var gücüyle koşarak uzaklaşırken bile tıpkı Myers gibi sinir bozucu bir telaşsızlık- la hareket ediyordu. Sanki önlenemezliğiyle, ölümün ta kendisi olduğunu ima eden bir telaşsızlıktı bu. Nitekim Jason, Mike Myers, kurbanlarına elektrikli hızarla saldıran Meşinsurat (The Texas Chainsaw Massacre) ve daha sonra A Nightmare on Elm Street'in bıçak parmaklara sahip Freddy'si, yok edilemezliklerini defalarca sergilediler... Ancak 8O'ler korku sinemasının o vazgeçilmez kahramanı, yani “bütün arkadaşları 


, gele- 


öldürüldükten sonra geriye kalmış tek kız” neği bozmadı ve bıkmadan usanmadan, her de- 


vam filminin sonunda psikopat katili (geçici ola- 


rak da olsa) alt etti. Cinselliğe, alkole ve genel olarak eğlenmeye düşkün, büyüklerin sözünü dinlemeyen gençlerin birer birer öldürüldüğü, bütün yaz kamplarının, özellikle de göl kenarın- da olanlarının tekinsiz mekânlar olarak aleılanmasına yol açan bu furya, “teen slasher” filmleri furyası olarak nam saldı. Yani gençlerin kesilip biçildiği filmler. 1980'li yıllar Hollywood'un gençlere yönelik üretiminin epey artığı yıllardı ve korku sineması da, cinsel komediler, fantezi filmleri ve Breakfast Club, Sixteen Candles gibi John Hughes filmlerinin hemen önünde, gençlere yönelik Hollywood sinemasının ana dama- 


rını oluşturdu. 


SIRADIŞI FİLMLER 

80'lerde “teen slasher” türü o kadar yaygınlaşmış, ortalığı öylesine istila etmişti ki, video dükkânlarında korku türünün raflarına şöyle bir göz gezdirdiğinizde envai çeşit önemli günü ve tatili karakterlerine birer birer zehir eden filmlerin kasetlerine bile sıkça rastlayabiliyordunuz: Prom Night, My Bloody Valentine, Graudation Day, Happy Birthday to Me, April Fool's Day... Aslında yetmişlerde çekilmiş korku filmlerinin bir sonucu olarak görülebilecek bu furya, bir şekilde yolda toplumsal bağlamından da tamamen soyunmuş, adeta uzun metrajlı birer cinayetler silsilesi koreografisine dönüşmüştü. Video kültürünün bol filmli günlerinin karmaşasında zayıf öyküler birbirlerinin içinde kaybolup gidiyor, geriye katiller, ölümler ve ortalıkta kaçışan, yüzleri unutulmuş gençlere dair genel bir tablo kalıyordu. Biraz da bu yüzden, 80'ler korku sinemasının gerçek yıldızları canlarını kurtarmaya çalışan gençler değil, her yeni bölüm iş yaptıkça usanmadan dirilen psikopat “ve belli ki doğaüstü- kaüllerdi. Özellikle diline çabukluğu, yüzsüzlüğü ve edepsizliğiyle nam salmış Freddy başta olmak üzere, Jason, Myers, Meşinsurat.... Korku sinemasının “tanınan yüzleri” bunlardı 1980'lerde. 
Sonraları Freddy'nin sunuşunu kendi yaptığı bir TV dizisiyle karşımıza çıkması da bunun göster- 


gesiydi zaten. 
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İZ, FİLM DOSYASI: MODERN KORKU SİNEMASI 


Öte yandan, 80'ler korku sinemasının tamamen sıra işi “teen slasher”lardan oluştuğu da söylenemezdi. Öncelikle, yetmişlerde bir anlamda her şeyi başlatmış olan korku sineması öncüleri de 80'lerde film çekmeye devam ettiler. George Romero, 78'deki ikinci ve müthiş zombi fik mi Dawn of the Dead'in ardından 80'li yıllarda Day of the Dead'i çekerek zombi filmlerini bir üçleme haline getirmiş oldu. Wes Craven'ın yaratıcı ve hayli etkileyici A Nightmare on Elm Street'i de tam bu türün iyiden iyiye bitkin görünmeye başladığı bir dönemde gelip, korku izleyicilerine yeni bir umut vermişti (gerçi devam bölümleri umudu hayli hor kullandılar ya). Craven'ın daha sonra çektiği Shocker ve The Serpent and the Rainbow gibi filmler de ezber ve taklide dayalı furyanın içinde kendine ayrı birer köşe açabilmişti. Tobe Hooper ise, The Funhouse, Poltergeist, Lifeforce gibi filmlerle modern 


korku sinemasının ustalarından olduğunu hatır- 


Video kültürünün bol filmli günlerinin karmaşasında zayıf öyküler birbirlerinin içinde kaybolup gidiyor, geriye katiller, ölümler ve ortalıkta kaçışan, yüzleri unutulmuş gençlere dair genel bir tablo kalıyordu. 


latuyor, ayrıca bir de kendi The Texas Chainsaw Massacre'ına hayli komik bir devam bölümü çekiyordu. 70'lerde Kânada'da Shivers ve Rabid gibi filmlerle dikkat çeken Cronenberg ise Videodrome, Dead Zone ve The Fly gibi klasikler yaptı 80'li yıllarda. 

Ayrıca küçük bütçeyle yapılmış çok yaratıcı yeniler de vardı tabii: Sam Raimi'nin Evil Dead serisi, Stuart Gordon'ın Re-Animator'ı ve Frank Hennenlotter'ın Brain Damage'ı gibi tam anlamıyla sıradışı ve çılgın, hayli kanlı filmler. 

İlginç bir şekilde 80'ler korku sinemasının en önemli yönetmenlerinden Wes Craven'ın çektiği Scream, bütün 1980'li yıllar “teen slasher” furyasıyla dalga geçiyordu. Bu 1990'lı yıllar klasiğinin peşisıra, Amerikan korku sineması adeta uyanışa geçti... The Sixth Sense gibi çok para getiren büyük yapımlar, Blair Witch Project gibi tanıtım mucizeleri ve Jeepers Creepers gibi sürpriz- 


ler sayesinde, tür şu anda tekrar yükselişte. Öyle 


SCREAMİ 
W 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ki bu yükselişin içinde, orijinalin 20. yılı sebebiyle çekilen yeni bir Halloween ve 80'lerin en ünlü iki canisi Freddy ve Jason arasında bir kapışma bile izledik. 

Yakında da John Carpenter'ın korku klasikleri arasında sayılabilecek The Fog'unun yeniden yapımı geliyor. Anlaşılan 1980'li yıllar bitse de, insan 80'lerin korku filmleri furyasından kurtulamıyor. 


Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE 80'LER 


8 SIXTEEN CANDLES 

1 EKİM CUMARTESİ saat 19:00 

8 THE BREAKFAST CLUB 

1 EKİM CUMARTESİ saat 21:00 

8 THE SERPENT AND THE RAINBOW 
14 EKİM CUMA SAAT 22:00 

8 THE FUNHOUSE 

21 EKİM CUMA SAAT 22:00 


z YA KAÇIRMAYIN 26 EKİM ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Nastassia Kinski'nin doğduğu film 


aşlangıçta bu projeyi “yanlış” olarak nitelendiren Roman Polanski, filmi tamamladığında, biyografisine mükemmel bir eser katmış oldu. 
Film, Cannes Film Festivali'nde 
Tess adıyla ilk kez gösterildiğinde eleştirmenleri oldukça şaşırtı. 1979'da 12 milyon dolar gibi yüksek bir bütçe harcanan film, o güne kadar çekilmiş en pahalı Fransız yapımı olarak kayıtlara geçti. 1980'de altı Akademi Ödülü'ne aday gös-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İngiliz yazar Thomas 
Hardy'nin “Tess of the 
D'Urbervilles” adlı romanı, yönetmen 
Roman Polanski'nin elinde lirik, estetik düzeyi yüksek, beklentilerin üzerinde naif bir filme dönüşmüş. 


terilen Tess, üç dalda (En İyi Görüntü, En İyi Çevre düzenlemesi ve En İyi Kostüm tasarımı) Oscar'a değer bulundu. Altın Küreler'de ise En İyi Yabancı Film ve Yılın En Başarılı Yeni Yıldızı Ödülleri'ni (Nastassia Kinski) kazandı. 
Romantik olduğu kadar, kadının özgürlük yolunda bireysel başkaldırısını da dile getiren roman, Hardy'nin 19. yy İngiltere atmosferindeki derin toplumsal ve bireysel analizlerini içerir. 


Hardy, romanın daha sonraki baskılarına yazdığı 


RG 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önsözde, “bir tez ileri sürmediğini, izlenim ve et kilere yer verdiğini” belirtir. Film üzerine yapılan değerlendirmelerde, romanın özünü yansımada- ki başarısından dolayı Tess, sinema tarihinin en 


iyi edebiyat uyarlamaları arasına konmuştu. 


SİNEMANIN “YENİ INGRID BERGMAN”I 

Çekimlerin yapıldığı dönemde Roman Polanski ile yaşadığı yasak aşk ilişkisiyle gündeme gelen Nastassia Kinski'nin başrolü oynadığı filmde, hayatında mutluluk ve dinginlik arayan yoksul, köylü bir kızın trajik öyküsünden yola çıkarak, burjuva tutkularının kısır döngüsü içinde, doğa ve toplumun insanın kaderinde oynadığı rol sergileniyor. Tess, basmakalıp gibi görünen bir temanın, yaratıcılıkla nasıl da farklı yapıya dönüştürülebileceğinin en iyi örneklerinden biri. Melodram çatısı altında, suç ve ceza kavramlarından hareketle kurgulanan filmde Polanski, önceki filmlerinde gözlenen hızlı devini- mi terk etmiş, (seyircinin merak duygusunu bir an olsun eksiltmeden) puslu Victoria dönemi at 


mosferinde, yavaş yavaş trmanan bir devinimle 


karakterlerin çalkantılı ruh hallerini yansıtmayı hedeflemiş ve bunda da büyük başarı göstermiş. 

Polanski'nin ustalık çalışması olarak nitelenen Tess'in diğer ayrıcalığı, Nastassia Kinski'nin gösterdiği mükemmel oyunculuk performansı. Bet te Davis'in Of Human Bondage (1934), Greta Garbo'nun Camille (1936) filmlerindeki oyunculukları ile eşdeğer tutulan Kinski, uzun süre sinemanın “yeni İngrid Bergman'ı” olarak anıldı, ancak daha sonra rol aldığı filmlerin çoğu talihsiz projelere dönüştü. 

Polanski Tess'i, 1969 yılında Charles Man- son'ın lideri olduğu ünlü çete tarafından sekiz aylık hamileyken öldürülen karısı Sharon Te te'in anısına ithaf etmişti. Eleştirmenler, “filmin afişinde Polanski'nin adına yer verilmeseydi, Tess'in, David Lean'in elinden çıkmış bir yapıt olduğunu düşünürdük” diye övgülerini dile geürmişlerdi. Filmleriyle olduğu kadar özel yaşamıyla da adından söz ettiren Polanski, “Çok geniş davrandığımın farkındayım, ben kötü ve serseri bir bücürüm” diyecek kadar da açık sözlü. 


Suha Çalkıvik 


Polanski'nin ustalık çalışması olarak nitelenen “Tess”in diğer ayrıcalığı, Nastassia Kinski'nin gösterdiği mükemmel oyunculuk performansı. 


A KAÇIRMAYIN 20 EKİM PERŞEMBE SAAT 22:00 


Sine 


Amerikan hayvan hakları savunucusu ASPCA “Barton Fink”in çekimleri sırasında Coen Kardeşler'e bir mektup yollamış. Ellerine filmin senaryosunu geçiren grubun üyeleri çekimlerde sivrisineklere bir zarar verilip verilmediğini sorguluyorlarmış mektupta. Şimdi siz karar verin, hangisi absürd; film mi, hayat mı? 
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oen Kardeşler'in Millers Crossing sırasında yaşadıkları bir “writer's block” (yazarların yaşadığı bir kilitlenme, yazamama durumu) sonucu akıllarına gelen bir fikirden yola çıkarak yazdıkları Barton Fink, 1991'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandığında, festival tarihinde bu üçlemeyi almayı başaran ilk film olmuştu. 1940'lı yıllarda New York'ta küçük çaplı bir başarı kazanan oyun yazarı Barton Fink'in, konu sıkıntısı çeken Hollywood tarafından bir davet alıp Los Angeles'a gidişini anlatan film, sinema sektörü üzerine yazılmış çok sağlam bir kara komedi. Karakterlerin ve mekânların ince ince işlendiği Barton Fink'te kimilerine göre cehennemi sembolize eden (resepsiyonist Chet'in yerin altından uzunca bir süre sonra belirmesi ya da asansörde üç kez “6” sayısının tekrar edilmesi gibi kanıtlar gösteriliyor) Earl Otel'in- den tutun da; filmin belki de en komik tipleri olan detektiflere kadar her ayrıntının, Coen Kardeşler'in özenli üslubunun ürünü olduğu su götür. | mez. Senaryosu sadece üç haftada yazılan bir filmin böylesine başarılı olması Coen'lerin meslek sırrı olsa gerek. 
Filmin baş karakteri Barton Fink'in ünlü oyun yazarı Clifford Odets'den esinlendiği bilinen bir gerçek. Barton gibi Coen Kardeşler'e malzeme olan bir başka ünlü yazar da William Faulkner. Hollywood'da haftalıkla senaryo yazan ünlü yazarların en ünlüsü olan Faulkner'ın, Barton Fink'teki yansıması ise ünlü yazara fiziksel olarak da çok benzeyen (aktör John Mahoney saöolsun) W.P. Mayhew. Geçtiğimiz ay Monk adlı diziyle Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Emmy kazanan Tony Shalheub'un oynadığı hiperaktif yapımcı Ben Geisler; Joe Polito'nun canlandırdığı eski kuşak stüdyo emektarı Lou Breeze ve Steve Buscemi'nin en unutulmaz rollerinden birini sergilediği otel katibi Chet, filmin akılda kalan tipleri. 
Ama elbette Barton Fink'in başarısında üç 


oyuncunun yeri ayrı. Bunlardan ilki Barton Fink'i olağanüstü bir beceriyle beyazperdeye taşıyan John Turturro. Coen Kardeşler'in Miller's Crossing filminde de oynayan lurturro, Barton Fink'te belki de hayatının performansını sergiliyor. The Big Lebowski'de kısacık rolüyle bile hafızalarda yer eden Turturro, fiziğinin birçokları için dezavantaj sayılabilecek özelliklerini, son derece başarılı biçimde kullanarak gerçek bir oyunculuk dersi veriyor. 

Filmin bir diğer kilit ismi de Charlie Meadows rolüyle karşımıza çıkan John Goodman. 
Onun da The Big Belowski'de canlandırdığı unutulmaz Walter karakterine bir selam yollu- 


yor ve Barton Fink'te oynadığı sıradan ama esra- 


“Barton Fink”in başarısında çok büyük katkıları olan John Turturro ve John Goldman daha önce de Coen 
Kardeşler'in “The 
Big Lebowski”sinde rol almışlardı. 


rengiz Charlie karakterini saygıyla anıyoruz. Fil min sırları hakkında fazlaca konuşmayı gereksiz buluyoruz. Kimileri işin içinden çıkamadıklarını iddia etseler de Barton Fink eğlenceli, derinlikli ve cevapsız bıraktığı tüm sorularıyla karakterli bir film. 

Emrah Kolukısa 
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A KAÇIRMAYIN 17 EKİM PAZARTESİ SAAT 22:00 


Claire Denis'in çektiği 
“Chocolat”, izleyicinin hafızasında yer eden, bazı kareleri hep akılda kalan filmlerden. Bunda, o tarihe kadar birçok kalburüstü yönetmene asistanlık eden 
Denis'in, yönetmen olarak ilk filminde görselliği vurgulamasının da rolü var. 
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Dile getirilmeyen 


u Afrika güzellemesinde arzu, sözel olarak değil görsel olarak ifade ediliyor. 
Karakterler özlemlerini dile getirecekle- 
7 rine, mimikleri, jestleri, duruşlarıyla dı- 
— şarı vuruyorlar. 


Filmin başında, yirmili yaşlarında beyaz bir Fran- 


sız kadın olan France Dalens (Mireille Perrier), çocukluğunun evini ziyaret etmek ve anıları yeniden hayata geçirmek için Kamerun'a döner. Yolda pencereden dışarı bakarken, onun çocukluğuna döneriz: Babası (François Cluzet) Fransız ordusunda yüzbaşı olan sekiz yaşındaki bir kızın, Kamerun'da, bir Fransız sömürge bölgesinde geçen günlerine... 
Mekânımız, çocukluk rüyalarının pastel renkleri- ne bürünmüş, çarpıcı güzellikte ama insandan yana yoksul bir Kamerun. En azından, France'ın ailesinin yaşadığı yerde çok az insan var. Böylece Denis de oradaki bir avuç insanın ilişkilerini çok daha yogun bir şekilde işleyip aktarma fırsatı bulmuş. Karakterleri, mekânlardaki sömürge koşullarındaki, ev ve aile içindeki rollerinde kıstırıp bırakmış. Hizmet kârların hepsi kara derili Afrikalılar, kendilerine ait, “mahrem” mekânlara sahip beyazların tersine, her şeyi açık mekânlarda yaşıyorlar. Hatta herkesin gözü önünde banyo yapıyorlar. Bu sahnelerden birin- de, küçük kızın (Cecile Ducasse) genç annesi Aim&e'nin (Giulia Boschi), evin Kamerunlu hizmet kârlarından Protce'yi (bu yakınlarda The Skeleton Key'de oynayan Isaach De Bankol&) yıkanırken gözleyişine tanık oluruz. Aimee ile Prot&e'nin sahneleri herkese açık yerlerde geçen sahneler, ama bu durum yoğun sahneler olmalarını engellemiyor. Tıpkı bu banyo sahnesi gibi. Prot&e önce sabunlanır, sonra da durulanırken, Aimee ile France yürüyüşten döner. İki taraf da birbirini görür, Protse dirseğini arka duvara vurur ve çığlık atmamak için çaba harcar. Biz de, hizmetkârların hayatlarının her yönüy- 


le, bir tablo gibi sömürgeci beyazların önüne serilmiş olduğunu görürüz. Ne var ki, mahremiyetle aleniliğin bu şekilde bir arada sunulması, cinsel gerginliğe de yol açar. 

Denis, bu iki ayrı alandaki iki insanın birbirlerini sömürgecilik etkisi olmadan da sevip sevmeyecekleri sorusunu ortaya auyor. Aimee ile Prot&e'nin birbirlerini istedikleri, ağızlarını açıp tek kelime etmeseler de aşikâr ama farklı koşullar altında da isterler miydi acaba? Protce her an Aimce için sergilenmekten hoşnut değil, kendini hakarete uğramış gibi hissediyor, ama onun arzularını da bakışlarından anlıyor. 

Claire Denis tek tek her çekimi, her ânı, karakterlerinden biri görsün diye gerçekleştirmiş sanki. Oraya çalışmaya gelen Fransız ailelerden birinin yanındaki genç Fransız Luc (Jean-Claude Adelin) ise bir tür katalizör rolü üstleniyor. Birlikte geldiği Fransız aileden ayrılıp Dalens'lerle kalmaya başlıyor. Ama hem onların hem de Af rikalılar'ın arasına katılma çabası gösteriyor. Ne var ki Denis onun bu işi iyi kalpliliğinden yapmadığını gösteriyor bize. Luc, her iki topluluğu 


da kendi yararı için kullanıyor. Bu sayede, iki ta- 


rafın alanlarının birbirinden ne kadar ayrı olduğunu da göstermiş oluyor. France'in annesiyle siyahi köle arasındaki cinsel gerginliği dile getiren tek kişi de, tek bir sahnede o oluyor. 

Claire Denis'in Chocolat'ı, mizansen ve kamera yerleşimi marifetiyle, karakterlerinin dile getirmekten çekindiği şeyleri seyircisine anlatan bir film. Onların ilişkilerinin fonunda ise Kamerun, Fransa, sömürgecilik gibi konular ele alınmış. Ama Chocolat öncelikle, yalnızlık, ayrım, bastırılmış arzular, ait olma/olmama üzerine, akıldan hiç çıkmayan karelerle bezeli, eşsiz bir 


aşk hikâyesi anlatan, görsel olarak mükemmel 


bir film. Çocukluğu Afrika'da geçen Denis, sine- 


manın ima etme ve baştan çıkarma gücünü s0- 


nuna kadar kullanıyor. 
Sevin Okyay 
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YA DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


3 EKİM 


© ZOEKENNAAR 
ElLEEN 


Amsterdam'da yaşayan Philip ve 
Marjan hali vakti yerinde, gelecekleri aydınlık, mutlu bir çifttir. Ama karanlık bir kader onları Londra yolunda yakalayacak ve korkunç bir trafik kazası sonucu Marjan hayatını kaybedecektir. Büyük bir bunalıma 


10 EKİM 


İ LE SOUFFLE 


Damien Odoul'un ilk yönetmenlik denemesi olan “Le Souffle”, yaz aylarını amcasının çiftliğinde geçiren David adlı delikanlının bir gününe odaklanıyor. Bu özel günde ilk kez 
# amcaları ve onların arkadaşlarıyla 
£ birlikte içki masasına oturan David 


17 EKİM 


CHOCOLAT 


Wim Wenders ve Jim Jarmusch gibi ustaların yanında çalıştıktan sonra kendisi de birinci sınıf bir yönetmen olan Claire Denis, “Chocolat”da, izleyiciyi yıllar sonra çocukluğunun geçtiği Kamerun'a geri dönen ve geç- 


mişi anımsayan bir kadının yaşadık- 


suskun yönetmen 


Claire Denis ilk filmi “Chocolat”da da her zamanki gibi yine diyaloğa pek rağbet etmemiş... 


Claire Denis, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde büyüdü. Ailesi Fransa'ya döndüğünde 14 yaşındaydı. Sinemayı Wim Wenders, Jim Jarmusch, Costa-Gavras gibi ustalara asistanlık yaparak öğrendi. Yönetmen ve senarist olarak ilk filmi Chocolat'yı çektiğinde 40 yaşındaydı. Diyaloğa pek itibar etmeyen Denis ile görüntü yönetmeni Agn&s Godard, meramlarını mekânlarıyla ve kamera yerleşimleriyle ifade ederler. Denis, bugün de olay örgüsünden çok karakterlere önem veriyor. 
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Yönetmen: Rudolf van den Berg Oyuncular: Thom Hoffman, Lysette Anthony, Marijke Veugelers, John Van Dreelen Ülke: Hollanda Yapım Yılı: 1987 Süre: 98 dakika 


sürüklenen Philip, bir yıl sonra karısına tıpatup benzeyen Eileen adlı bir kadınla karşılaşınca hayatı bir kez daha altüst olur. Saplantı halinde kadını takip eden Philip, ona karısını anımsatan Eileen'den vazgeçmek 


niyetinde değildir. 


Yönetmen: Damien Odoul 
Oyuncular: Pierre-Louis Bonnetblanc, Dominigue Chevalier, Maxime 
Dalbrut Ülke: Fransa Yapım Yılı: 2001 


Süre: 74 dakika 


sarhoş olacak, kusacak ve onu yetişkin erkeklerin dünyasına sokacak deneyimler yaşayacaktır. David rolünde Pierre-Louis Bonnetblanc'ın başarılı bir performans sergilediği film, 2001 yılında Toronto Film Festivali'nde beğeni toplamıştı. 


Yönetmen: Claire Denis 
Oyuncular: Isaach De Bankol&, Giulia Boschi, François Cluzet Ülke: Fransa-Almanya-Kamerun Yapım Yılı: 1988 Süre: 100 dakika 


larına tanık ediyor. Küçüklüğünde farklı değerlendirdiği Kamerun'un aslında Fransız sömürüsü altında ne acılar çektiğini anlayan kahramanımız, geri dönüşlerle ilerleyen film 


boyunca sömürgeci sistemin vahşeti- 


nin farkına varıyor. 


Menzel bu kez kamera önünde 


Yönetmen Jiri Menzel'i, Martin Sulik filmi “Vsetko Co Mam Rad / Sevdiğim Her Şey”in Vaclav'ı olarak, ikinci mesleği oyunculuğu icra ederken izleyeceğiz. 


1960'lı yılların sonunda Avrupa sinemasında yeni bir soluk olarak ortaya çıkan Çek “Yeni Dalgası”nın önde gelen isimlerinden Jiri Menzel hem tiyatro ve sinema yönetmeni hem de aktör. 
Kendisini bu ay CNBC-e'de izleyeceğimiz Martin Sulik filmi Vsetko Co Mam Rad / Sevdiğim Her Şey'in Vaclav'ı olarak, ikinci mesleğini icra ederken izleyeceğiz. Menzel, yönetmen olarak ilk uzun metraj filmi Ostre Sledovane Vlaky / Sıkı Denetlenen Trenler (1966) ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını almıştı. Bu filmi kitabından uyarladığı yazar Bohumil Hrabal ile işbirliğini daha sonra da sürdürdü. Meslek hayatı boyunca, meslektaşı ve dönemdaşı Milos Forman gibi o da, Amerikan sinemasından çok edebiyattan, özellikle de Çek yazarların eserlerinden etkilendi, beyazperdeye onları yansıttı. Bütün filmlerinde görülen bir başka özelliği ise ciddi konuları komedi kıvamında anlatmasıdır. Jiri Menzel şiirsellik ile mizahı, trajedi ile neşeyi kendine özgü bir biçimde birleştirir, duyarlı bir yaklaşımla insanların en insani niteliklerini gösterir. 


24 EKİM 


VSETKO CO 
, MAMRAD 


Yönetmen: Martin Sulik 


Oyuncular: Juraj Nvota, Gina Bellman, Zdena Studenkovâ, Jiri Menzel, Jakub Ursiny Ülke: Slovakya Yapım Yil: 1992 Süre: 95 dakika 


Demirperde ülkelerinde özgürlük (me çağındaki oğluyla hem de ülkeyi 


meselesi üzerinde en çok tartışılan terk eden sevgilisiyle sorunlar yaşakonulardan biriydi. Slovak yönet yan bir adamın başından geçenleri men Martin Sulik'in tam da deği: anlatıyor. Yaşadığı ikilemleri çözşim sürecinin yaşandığı dönemi be mekte zorlanan Thomas hayatının timleyen filmi “Everything 1 Like / 


Vsetcko Co Mam Rad”, hem büyü: 


belki de tüm akışını değiştirecek ka- 


rarların arifesinde... 


31 EKİM 


MIN JING GU SHI 


Yönetmen: Ying Ning 
Oyuncular: Li Jian, Wang Liangui, Liu Ying Shu, Li Zhanho, Zhiming Zhao, Shen Zhenou Ülke: Çin Yapım Yıl: 1995 Süre: 96 dakika 


Pekin'deki bir polis karakolunun sorunlarının izine düşüyor yönet 


günlük karmaşısını ekrana yansıtan omen Ying Ning. Filmin merkezinde 


film, tam bir kara mizah örneği. 
Ufak tefek suçlar dışında dişe doku- 
' nur bir olayın gelişmediği karakolda i saçma sapan prosedürlerin, bürok- i ratik angaryaların ve polislerin şahsi 


yer alan çaylak polis Yang Guoli'nin yaşadığı en büyük sorun sıkıntı. Boş günlerin ardından ortalık biraz hareketlenince Guoli da polis olmanın 


gerçek anlamını kavramaya başlar. 


cNsc-e 83 Miz 


g” İZ KOMEDİ FİLMLERİ Her savı 22.00 


4 EKİM 


ç THE BIĞ FIX Fl ik Anspach, Bonnie Bedelia, John Lithgow, Ofelia Medina Yapım Yılı: 1978 Süre: 104 dakika 

Özel detektif Moses Wine, popüler odan sinemaya uyarlanan “Ihe Big bir politikacıya karşı düzenlenen ka- Fix”, komedi ile maceranın iç içe ralama kampanyasını araştırmak (geçtiği eğlenceli ve sürükleyici bir üzere işe koyulur. Ama işler derin film. “The Big Fix”te başroldeki Ricleştikçe farklı durumlar ortaya çıkar o hard Dreyfuss'a geleceğin ünlü isim- ve bir cinayetle mesele iyiden iyiye leri F. Murray Abraham ve Mandy 


karışır. Roger L. Simon'ın romanın- Patinkin eşlik ediyor. 


Yarı nevrotik... 


Ustası olduğu çatlak kadınların modası 1980'lerle birlikte geçince Susan Anspach'ın meslek hayatı bundan etkilendi ve oyuncu daha küçük filmlerde rol almaya başladı. 


Bu ay karşımıza The Big Fix'te, Richard de, oğlundan iki yaş büyük, Catherine adlı bir kızı Dreyfuss'un oynadığı sabık radikal, yeni özel var. Susan Anspach iki kere de evlendi ve ikinci dedektif Moses Wine'ın patronu Lila olarak çıkacak. evliliği halen sürüyor, ne var ki kocalarının ikisi de Hayli dramatik, bir o kadar da seksi. Sinemaya çocuklarının babası değil. 


1970'te The Landlord ile başlayan 
Susan Anspach, sıradışı güzelliğiyle dikkati çekse de, daha çok yarı nevrotik karakterleriyle meşhur olmuştu. Five Easy Pieces'te Jack Nicholson'ın kardeşinin zengin nişanlısı Catherine Van Ost (1971), Play It Again, Sam'de Woody Allen'i bırakıp giden karısı Nancy Felix (1972), özellikle de Blume in Love'da (19731, kocası George Segal'ı sekreteriyle ilişkisi var diye evden atan Nina Bloom. Onun ustası olduğu bu çatlak kadınların modası 1980'lerle birlikte geçince, 
Anspach'ın meslek hayatı da etkilendi. Daha küçük filmlerde oynamaya başladı. Hayranları onun yüzünü ve oyununu, üç TV dizisindeki rolleriyle gördü: The Yellow Rose (1983), Space (1985) ve The Slap Maxwell Story (1987). Susan 
Anspach 1995'te eski sevgilisi Jack Nicholson'u bir para meselesi yüzünden mahkemeye verince, kendini bir anda manşetlerde buldu. 
Mesele, Jack'in Susan'a verdiği evin geri alınıp alınmayacağı üzerineydi. 
Mahkeme dışında anlaştılar, ev 
Susan'a kaldı. 1970'te Five Easy Pieces'i çevirirken tanışan sanatçıların, aynı yıl doğmuş Caleb adlı bir oğulları var. Steve Curry'den 


Mi 84 cnsc-e 


1976 ders yılının son günü. Robert 
E. Lee Lisesi'nin “deneyimli” öğren- 


cileri yeni gelenlere çeşitli işkenceler 


İM okula isitmaktadır. İçkinin su gibi aktığı, taşkınlıkların sıradanlaştığı bu günün anlatıldığı filmde, iki kişinin, 


Eski usül komedyen 


En çok lağım işçisi Ed tiplemesiyle tanınan Art Carney, 


iyi bir “taklit”çiydi... 


Eski usul komedyenlerin en iyilerinden Art Carney, radyo programlarıyla tanındı. Carney, 1930'ların hemen hemen bütün şöhretlerini taklit edebiliyordu. Hatta Başkan Roosevelt'in sesini öyle iyi taklit ediyordu ki, Başkan hastalık gibi nedenlerle Şömine 


Başı Sohbetleri programına çıkamadığında, onun yerine Art Carney 


konuşurdu. 1951'de Jackie Gleason'ın TV programı Cavalcade of Stars'da oynamaya başladı. Carney, en çok bu dizinin Honeymooners skeçlerindeki lağım işçisi Ed Norton tiplemesiyle tanınır. Beşi bu tiplemeden olmak üzere altı Emmy ödülü aldı. 


18 EKİM 


İri yarı fiziği ve güçlü sesiyle hard rock müziğinin ağır karakterlerinden biri olan Meat Loafun ünlü rock yıldızı Alkice Cooper'ın turne elemanı olarak karşımıza çıktığı “Roadie”, sıradışı filmleriyle ilgi toplayan Alan Rudolp'un imzasını taşı- 


25 EKİM 


Daha önce “State of Grace” adlı fil mini izleme fırsatı bulduğumuz Phil Joanou'nun ilk sinema deneyimi iw olan “Three O'Clock High”, oku: 
lun inek öğrencilerinden Jerry ile aynı okula yeni transfer olan kabadayı Buddy arasındaki kavgayı konu alı- 


çaylak öğrenci Kramer ve okulun fut bol takımının yıldızı Randy “Pink” Floyd'un ön planda olduğunu görüyoruz. Yeni yayın döneminde izleme fırsatı bulacağımız “American Grafit ti”yi anımsatan filmin oyuncu kadrosunda birçok tanıdık sima var. 


yor. Asıl işi kamyonla bira taşımak olan Travis'in en büyük hayali, Alice Cooper'ın ekibine katılıp onunla konser turnesi boyunca dolaşmaktür. Filmde Meat Loaf'a müzik dünyasının birçok ünlü siması da eşlik ediyor. 


tacey Glick, 


yor. Jerry'yi saat üçte okulun dışında kavgaya çağıran Buddy geçmişinde de şiddet eylemleri olan tehlikeli bir üptür. Daveti alan Jerry ise artık ne matematiğe ne de coğrafyaya konstantre olabilmektedir, zira saat üçte tarih olacaktır. 


oNec-e 85 iz, 


te USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


Pe, 


i MINNIE AND 
MOSKOWITZ 


Genç kızlığında popüler olan Minnie, kendini 40 yaşında ve boşanmış bir kadın olarak bulup hayatın acı gerçekleriyle yüzleşir. Bir müzede © küratör olarak çalışan Minnie'nin sevgilisi evlidir ve ilişikileri hiç par- 


lak değildir. Özel hayatındaki bu ka- 


Yönetmen: John Cassavetes 
Oyuncular: Gena Rowlands, Seymour Cassel, Val Avery, Timothy Carey, 
Katherine Cassavetes Yapım Yilı: 1971 


Süre: 110 dakika 


rışık ve kötü durumdan onu kurtaracak kişi ise hiç ummadığı biri, bir otopark görevlisi olacaktır. 

John Cassavettes'in farklı bir aşk resmi çizdiği film, gerçek mutluluğu arayan iki kişinin beklenmedik bir yön alan hikâyelerini anlatıyor. 


Minnie ile Cassavetes... 


Ticari anlamda star olmayan, ama sinemaya damgasını vuran bir yaratıcı olmayı başaran Cassavetes'in “Minnie ve Moskowitz”inde karısı Gena Rowlands başrolde. 


Çok iyi bir aktördü. İyi ve yakışıklı. Onunkisi esmer, yoğun bir Grek yakışıklılığıydı. Yunan asıllı John Cassavetes, “güzel çocuk” şirinliğini bir hamlede yıkan gerilim habercisi tipiyle, vaktiyle ne kalplerde titremeler yaratmıştır kimbilir. Özellikle sinirli, nevrotik tipleri oynamak üzere seçilirdi. 


#86 


Oyuncu olarak da farklı bir yorumu vardı. O, filmlerin büyük kısmına biraz da kendi projelerini gerçekleştirmesini sağlayacak para kaynakları gözüyle bakardı oysa. John Cassavetes yalnızca aktör değildi, aynı zamanda, her birinin ayrı bir tadı olan, başka hiç kimseninkine benzemeyen filmlerin yönetmeniydi. Hollywood dışında yaşamasa da, Hollywood dışı bir yönetmendi. New York ekolü denen belgesel akımın temelini atan da odur. Hiçbir zaman ticari anlamda bir star olmayan Cassavetes, sinemaya damgasını vuran bir yaratıcı olmayı başardı. Tek başına Amerikan sinemasının “Yeni Dalga”sıydı sanki. Altmış yıl yaşadı, bambaşka bir yaklaşımın öncülüğünü etti, sonuna kadar kendi yolunda yürüdü. 

Aktörleriyse birbirine bağlı bir ekip, bir büyük aile oluştururdu. Başlıca üyelerini Ben Gazzara, Peter Falk ve Seymour Cassel gibi dost aktörlerin oluşturduğu bir aile. Bir de tabii, Cassavetes filmlerinin bir numaralı oyuncusu, yönetmenin karısı Gena Rowlands var. Sinema dünyasının en saygın oyuncularından Gena'nın şansı da, bir anlamda şanssızlığı da, kocasının filmlerinde oynamaktı. Bu sayede Amerikan sinemasının en iyi kadın rollerinden bazılarına sahip oldu ama bu yüzden de seyircileri sadece “sanat filmi seyircisi” ile sınırlı kaldı. Ama kocası da ona bir film armağan etti. Gena'nın hakettiği takdirle karşılaşmadığını düşünen John, onun için Gloria'yı yaptı. Cassavetes karısının hatırı için, onun “maküs talih”ini yıkmak amacıyla yaptığı bu filmi “ticari” bulsa da, başkalarının pek aynı fikirde olduğu söylenemez. Ama belki de insan John Cassavetes olunca “ticari” film yapamıyordur. 


Yine kaçıyor 


Jean-Paul Belmondo, Truffaut'nun “Mississippi Mermaid”inde yine kaçıyor. 


Fransız Yeni Dalga'sına yetişmiş olanlar, onu Godard'ın A boutde souffle / Nefes Nefese'sinde, masum Jean Seberg'in nefesini kesen önemsiz haydut Michel olarak hatırlar. Vaktiyle bu akımın önde gelen oyuncularından ve Fransız sinemasının en büyük yıldızlarından biri olan Jean-Paul Belmondo, 1960'ların ortalarından itibaren aksiyon komedi yıldızı olmayı tercih etti. En büyük rakibi Alain Delon'la Borsalino gibi filmler yaptı. Truffaut'nun Mississippi Mermaid'inde de, bu sefer Catherine Deneuve ile yine kaçıyor. 


12 EKİM 

Yönetmen: François Truffaut 
MISSI5S IPPI Oyuncular: Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Nelly Borgeaud, MERMAID Martine Ferriğre, Marcel Berbert Yapım Yılı: 1969 Süre: 104 dakika 


Fransız sinemasının usta yönetmen: leri anlatıyor. Başrollerini Fransız si- 


lerinden François o Truffaut''nun 


1969 tarihli bu filmi, mektup yoluy- 


nemasının en büyük yıldızlarından Jean-Paul Belmondo ile Catherine 
*la tanıştığı kadınla evlenmek iste o Deneuve'ün paylaştıkları “Mississipyen, ama fotoğrafını gördüğüyle de- pi Mermaid”, gişede başarısız oldu 


öil, bambaşka bir kadınla karşılaşan o olmasına ama sonradan kült statüsü 


zengin bir adamın başından geçen- kazandı. 


19 EKİM 


FRENZY 


Yönetmen: Alfred Hitchcock 
Oyuncular: Jon Finch, Alec McCowen, Barry Foster, Billie Whitelaw, Anna Massey Yapım Yılı: 1972 Süre: 110 dakika 


NASTASSJA ŞINSKI 


S TESS 


Gerilim filmleri ustası Alfred Hitchcock'un 1972 tarihli filmi, kurbanlarına tecavüz ettikten sonra onları öldüren sapık bir katilin terör estirdiği Londra'da geçiyor. Polisin uzun süre adamı 


yanlış kovaladığı 


“Frenzy”, yönetmenin izleyiciyi di- 


26 EKİM 


Thomas Hardy'nin “Tess of the D'Urbervilles” romanından sinema- 
İ ya uyarlanan “Tess”, Roman Polanski'nin en ünlü filmlerinden biri. Fakir bir köylü kızı olan Tess babası tarafından zengin akrabalarının yanına gönderilir. Babası içten içe, uzak- 


ken üstünde tuttuğu güçlü filmlerinden biri. Henüz filmin başında katille tanışan izleyici öykünün gelişimi boyunca polislerden bir adım önde olacak ve bunun bedelini hiç eksilmeyen bir gerilimin yarattığı sinir harbiyle ödeyecek! 


Yönetmen: Roman Polanski 
Oyuncular: Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson, John Collin, Rosemary Martin Yapım Yılı: 1979 Süre: 164 dakika 


taki akrabalarının kızını da kendilerinden görüp, ona sonsuz gibi gelen zenginliklerine ortak edeceklerini ummaktadır. Oysa işler hiç de umduğu gibi gelişmez, zira Tess'in yanına yerleştiği aile, D'Urbervilles adını sonradan almıştır. 


cnec-e 87 Miş 


A GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


6 EKİM 


© Sadece kendisinin duyduğu sesler- den gelen talepler doğrultusunda mısır tarlasını bir beysbol sahasına çeviren Ray Kinsella, tüm hayatını düşlerinin gerçekleşme olasılığı uğruna değişterecek kadar romantiktir. 
Karısı ve küçük kızının da desteğiyle 


13 EKİM 


MY FAMILY 


Moka Süs 


Film, Los Angeles'ın doğusunda yaşayan Meksika kökenli Sanchez ailesinin üç kuşağı kapsayan öyküsünü 
Öykü 1930'lu yıllarda 
Amerika'ya göç eden Jose ve Mari- i a'nın yeni bir hayat kurma çabalarıy- la başlıyor. Onlar yaşlandıktan son- 


si anlatıyor. 


FİELD OF DREAMS Yöreimer: Phi Aden kabinson 


Oyuncular: Kevin Costner, Amy Madigan, Gaby Hoffmann, Ray Liotta, Timothy Busfield Yapım Yılı: 1989 Süre: 101 dakika 


hayallerini kovalayan Ray, günün birinde yıllar öncesinden gelen Chicago White Sox beysbol takımı oyuncuları arasında küçük yaşta kaybettiği babasını da görür. Ve ona sahayı inşa etüren sesler yeniden belirir. 
Ray de bir kez daha işe koyulur. 


Yönetmen: Gregory Nava 
Oyuncular: Jimmy Smits, Edward James Olmos, Esai Morales, Eduardo Löpez Rojas, Elpidia Carrillo Yapım Yilı: 1995 Süre: 121 dakika 


ra hikâyenin ekseni değişecek ve bu kez 60'lı yıllarda, oğulları Jimmy'nin aile kurma ve hayat mücadelesi başlayacaktır. “El Norte” ve “Selena” 
adlı filmlerle adını duyuran yönet men Gregory Nava aynı zamanda 


“Frida” filminin de senaristi. 


reytingli Latino 


Jimmy Smits, “NYPD Blue”da canlandırdığı Detektif Bobby Simone karakteriyle dizinin reytinglerini bir hayli yükseltmişti. 


Gerçi daha önce de L.A. Law'daki avukat Victor Sifuentes rolüyle bir Emmy ve sayısız hayran kazanmıştı ama, eğitimli ve yetenekli oyuncu Jimmy Smits'in asıl unutulmaz dizisi NYPD Blue oldu. Daha önce, aynı dizide Flinn adlı bir karakteri oynamayı reddetmişti. 
Sonra karakterin adı değişti, Detektif John Kelly oldu, rolü de David Caruso kaptı. O 1994'te diziden ayrılınca fena halde düşen reyting Smits'in onun yerine gelen Detektif Bobby Simone'yi oynamayı kabul etmesiyle yeniden yükseldi. Ne var ki orada da dört yıl kalıp 1998'de ayrıldı. Dizi onsuz yedi yıl daha sürdü. Smits, * bu iki diziden ayrılma kararını, kontratının bitmesi ve artık o karakterlerde yapacağı yeni bir şey 

kalmamasıyla açıklıyor. Az konuşan, çok düşünen, 
8 irk ayrımı konusunda hassas bir adam. Bir 
“Latino” olmanın yeterince sıkıntısını çekmiş. 
Brooklyn'li bir ikinci kuşak Amerikalı. Annesi Porto Riko, babası Surinamlı. Şu sıralar West Wing'de, Teksaslı Kongre üyesi Matt Santos'u ? oynuyor. Gösterime en son giren iki Star Wars filminde Senator Bail Organa oluşu ise onu sinema tarihine geçirmiştir herhalde. 


20 EKİM 


| New Yorklu oyun yazarı Barton 
Fink, kazandığı büyük başarı üzerine Hollywood'dan davet aldığında nasıl 
| bir maceraya bulaşacağından haber- 
i sizdir. Emektar daktilosuyla köhne 
| bir otele yerleşen Barton, kendisine 
| sipariş edilen Wallace Beery filmini 


” 27 EKİM 


İsveçli yönetmen Lasse Halis ttömün ABD'de çektiği ilk film olan “Once Around”, başrollerini i l Holly Hunter ile Richard Dreyfuss'un oynadığı bir romantik kome- 
“di. Katıldığı bir seminerde yıldırım aşkına tutulan ve evlilikle sonuçla- 


Usta piyanist 


Dokuz yaşından beri piyano çalan Holly Hunter, 1993'te 


“Piano” ile Oscar alırken piyanosunu kendi çalmıştı. 


Beşinci sınıfta oyunculuğa başladı, dokuz yaşından beri piyano çalıyor. Holly Hunter, Piano'nun ona Oscar getiren dilsiz |ya da belki, sadece konuşmayan!) 
Ada'sının çaldığı her şeyi aslında kendisi çaldı. Çiftlikte yaşayan bir ailenin yedi çocuğunun en küçüğü olan Holly, babası izin vermediği halde traktör kullanmayı öğrendi. Ailesi, oyuncu olma isteğini teşvik edince de önce eğitim gördü, sonra New York'a taşındı. Broadway dışında ilk kez 1981'de sahneye çıktı. Oyun yazarı Beth Henley ile aynı asansörde kapalı kalmaları ise hayatının şansı oldu. Henley'in oyunları onu Broadway'e taşıdı. 
Aynı yıl hem en iyi kadın, hem en iyi yardımcı kadın dallarında Oscar'a aday gösterilen 10 kişiden biri oldu. 
Diğerleri: Fay Bainter, Barry Fitzgerald, Teresa Wright, Jessica Lange, Sigourney Weaver, Al Pacino, Emma Thompson, Julianne Moore ve Jamie Foxx. 1993'te Piano ile Oscar alırken, piyanosunu kendi çalmıştı dedik. Tıpkı 11 yıl sonra Ray'le En İyi Erkek Oyuncu'yu alan Jamie Foxx gibi. Oscar yollarında ikisi de, En İyi Yardımcı oyuncu adaylığını Tom Cruise'la oynadıkları bir filmle kazanmıştı. Hunter'ınki The Firm'dü, Foxx'unki ise Collateral. 


yazmak için ilham aramakta; yan odadaki gürültücü komşusu Charlie ise ikide bir abuk sabuk hikâyeleriyle canını sıkmaktadır. Coen Biraderlerin Cannes'da Altın Palmiye kazanan başyapıtının her anı, dikkatle 


düşünülmüş ve özenle çekilmiş. 


nan bir ilişkiye giren Renata hayatta ne yapacağına dair pek bir fikri ol mayan genç bir kadındır. Nihayet gerçek aşkı bulduğuna inanan Renata kocası ile aralarındaki yaş farkının ailesi için ciddi bir sorun yaratması karşısında arada kalacaktır. 


YA MACERA FİLMLERİ HER cuma 22:00 


7 EKİM 


Jul CE Yönetmen: Ernest R. Dickerson Oyuncular: Omar Epps, Tupac Shakur, Jermaine 'Huggy' Hopkins, Oueen Latifah, Samuel L. Jackson Yapım Yılı: 1992 Süre: 91 dakika 


Spike Lee'nin görüntü yönetmeniy. rini üstlendiği film, günlerini Harlem ken “Juice” ile yönetmenliğe adım sokaklarını arşınlamakla geçiren dört atan Dickerson, izleyiciyi soyguna ka- arkadaşın bir soygunla değişen hayat rışan bir grup arkadaşın yaşadıkları: | larını anlatıyor. Tanıtımı “Harlem sona tanık ediyor. Silahlı saldırı sonucu okaklarında sayeı saun alınmaz, hak yg hayatını kaybeden ünlü rap yıldızı edilir” cümlesiyle yapılan film, her 


Tupac Shakur'un başrollerinden bi- anı heyecan yüklü sıkı bir macera. 


Gerçek bir kraliçe 


Çueen Latifah ilk kadın rapçi değilse de 90'lı yıllarda rapin ilk gerçek yıldızı oldu. 
O şimdi bütün vaktini müziğe ayırmasa bile hâlâ en çok tanınanlar arasında... 


Polis kızı Dana Elaine Owens rap arenasının erkek hâkimiyetinden sıkılınca, Gueen Latifah (bildiğimiz “Latife”) adını alarak 1990'ların en önemli kadın ip-hopçılarından biri oldu. Bu lakâbı ona, daha sekiz aşındayken Müslüman kuzeni takmıştı. Latifah, erkesinkinden farklı bakış açısı ve başkalarına örnek uşuyla, kafiyeleri ve yorumuyla sadık hayranlar edindi. 
k albümü All Hail the Gueen'den (1988) üç yıl sonra ilk mini çevirerek Spike Lee'nin Jungle Fever'ında oynadı. 
ueen Latifah, oyunculuğa da müzik kadar yatkın duğunu ve hem dramlarda hem komedilerde aynı rahatlıkla oynadığını bu filmle kanıtladı. Daha sonra, aralarında Set It Off (1994), Living Out Loud (1998) ve The Bone Collector'ın bulunduğu filmlerde (1999) gittikçe daha büyük rollerde oynadı. Chicago (2002) ile, Altın Küre ve Oscar'a aday oldu. Bu zaman sürecinde televizyonda da kendi “talk-show” programına kavuştu: Gueen Latifah Show. İlk kadın rapçi değildi elbette, ama ilk olarak o gerçek bir yıldız oldu. Sesi ve yeteneği kadar, zekası, gücü, aklı başında kişiliği de bunda rol oynadı. Bütün vaktini müziğe ayırmadığı halde, hâlâ en çok tanınan kadın hip-hop'çı, hatta ikon statüsüne yükselmiş durumda. 


SS 


Ozmos 


o 


Doğal oyuncu 

Gangster-rapçi ve aktör Tupac Shakur, ikisinde de layık olduğu yere gelemeden 25 yaşında vurulup öldürüldü. Tupac, ilk kez 1991'de TV dizisi A Different World'de oynadı. İlk filmi Juice'tan bir yıl sonra Poetic Justice'ta Janet Jackson'a eşlik etti. Özellikle Gridlock'd ile, kendisinde star kumaşı olduğunu kanıtladı. Mesleği 


oyunculuk olanları bile kıskandıracak kadar doğal bir oyuncuydu. 
Ölmeden hemen önce, adı sanki Tupac'ın çete çocuğu hayatını, özetleyen Gang Related'de rol aldı. Hayatta her şeyin güzel NN olmadığını, hayatın eğlenceden ibaret olmadığını söylerdi: “Amerika'da herkes bir tür çeteyle, bir şekilde bağıntılı. FBI, dini gruplar, Cumhuriyetçiler. Herkes kendine göre çetecilik oynuyor.” 


“iz 90 


7 14 EKİM 


* Bir ilaç firması tarafından görevlendirilerek Haiti'ye giden bilimadamı Dennis Alan, zombi efsanesi hakkında araştırma yapmaya başlar. 
İ Araştırmasının başka bir boyutu da çok güçlü olduğu iddia edilen anesincelemektir. Haiti'de 


tezi ilacını 


21 EKİM 


“The Texas Chainsaw Massacre” ile korku sinemasının kült örneklerinden birine imza atan Tobe Hooper, 
© yine korku türünde bir yapımla konuk oluyor ekranlara: “The Funhouse”. Birlikte gece gezmesine çı- 


kan iki genç çift, eğlence olsun diye 


28 EKİM 


Küçük bütçeli filmlerin kralı olarak tanınan kült yönetmen Roger Corman'ın Edgar Allen Poe'nun iki öyküsünden hareketle çektiği “The 
Mask of the Red Death”te olaylar, 
12. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavu- 


ran veba salgını sırasında geçiyor. 


Corman'ın seçimi... 


Vincent Price, büyük destekçisi yönetmen Roger Corman'a rağmen “kötü adam” olmaktan kurtulamadı. 


Güzel sanatlar eğitimi gören Price, oyunculuğa 24 yaşında Broadway'de sahneye çıkarak başladı. Orson Welles'in meşhur Mercury Theater'ında da oynadı. İlk yıllarda henüz korku filmlerinin yıldızı olmamışken, stüdyolar onu hayli üzdü. O da sik sık tiyatroya döndü, sinemayı uzun süre boşladı. Ama 1953 yapımı House of Wax'ten sonra her şey değişti. Price bir daha “kötü adam” olmaktan kurtulamadı. En büyük destekçisi, Roger Corman'dı. Perdede son olarak, hayranı olan Tim Burton'ın Edward Scissorhands'iyle (1990) göründü. 


kendisine bir woodoo büyücüsü ile klinik işleten kızı yardım eder. Ancak burada bulunması bir takım kişileri açıkça rahatsız eder. Korku filmlerinin ustası Wes Craven imzasını taşıyan film türün meraklıları 


için sağlam bir örnek. 


geceyi bir karnavalda geçirmeye karar verir. Ne var ki burada kanlı bir macera onları bekliyordur. Gece boyunca birbirinden korkunç olaylarla karşılaşan gençler, ölümün nefesini enselerinde hissederek, hayatta kalabilmek için akla karayı seçerler. 


“Kızıl ölüm” olarak adlandırılan veba salgını sırasında malikânesinde maskeli balo düzenleyen Prens Prospero, konuklarına tuhaf oyunlar oynatmakta ve her oyun sonunda da birileri ölmektedir. Film türünün en iyi örneklerinden biri. 


İZ iki FİLM BİRDEN HER cumaRTEsi 19:00 - 21:00 


7 8 EKİM SAAT 19:00 


ie: 


Arthur Conan Doyle'un ünü kendi- 
HOLME sini bile aşan detektifi Sherlock Holmes'a yeni bir bakış açısı kazandıran “The Private Life Of Sherlock Holmes”, polisiye bir vakadan ziyade efsanevi detektifin özel hayatına yoğunlaşıyor. 


8 EKİM SAAT 21:00 


AVANTI! Oyuncuları: Jac 


Billy 


rinden biri olan 


Wilder'in son dönem filmle- 
“Avanti”, bir romantik komedi. İlk bakışta uyumsuz bir çift gibi görünen Wendell ve Pamela'nın tanışma öyküleri bir hayli ilginç. Bir araba kazası sonucu ölen babasının cenazesi için İtalya'ya gi- 


15 EKİM SAAT 19:00 


Country müziğin en ünlü isimlerinden Loretta Lynn'in hayatını beyazperdeye taşıyan bu biyografik film, başroldeki Sissy Spacek'e En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandırmış. Michael Apted'in usta rejisiyle kotardığı film, Lynm'in müzik ka- 


15 EKİM SAAT 21:00 


' Politika ve özellikle de çürümüş politikacılar üzerine zehir zemberek ya- 


zılar yazan köşe yazarı Ernie, hayli 
> sert bir yazının ardından biraz uzaklaştırılmak için Rocky dağlarına gön- 
E derilerek, orada inzivada yaşayan bir 


bilim kadını hakkında araştırma 


ME 92 cs 


Si Yönetmeni: Bily Wilder ED z Se mon, Juliet Milis, Give Revi, Gdnard Andrevis. 
Yapım Yılı: 1972 Süre: 140 dakika z ; 


e 

: 120 dakika 

Holmes'u tiyatro oyuncusu Robert Stephens'ın canlandırdığı film, sıkı dostu Watson ile birlikte esrarengiz olayları çözen usta detektifin romantik hayatını, gizli alışkanlıklarını ve herkesce malum keman sevdasını 


ön plana taşıyor. 


den Amerikalı iş adamı Wendell Armbruster, Ischia adasına geldiğinde tuhaf bir sürprizle karşılaşır. Babası öldüğünde yanında metresinin de olduğunu öğrenen Wendell burada annesinin cenazesi için gelen Pamela ile karşılaşacakur. 


riyerinin ilk günlerinden başlayarak genç kadının üne kavuştuğu, büyük fırunalar atlattığı dönemleri ekrana yansıtıyor. Başta Tommy Lee Jones olmak üzere bütün oyuncu kadrosu- nun başarılı bir iş çıkardığı film müzikleriyle de ilgi çekiyor. 


yapması istenir. Tabii bu araştırmadan bir aşk doğacak ve film John Belushi ile Blair Brown'un başrollerini oynadığı keyifli bir romantik kome- diye dönüşecektir. Filmin senaryosunu ünlü yönetmen Lawrence Kasdan yazmış. 


TIN, 


Üieteler gazekerıla 


Tasa rserii 


MICMEL BOUÇÜET » CHARLES BERLİNG NATACHA REGNLER 


UN FIUM DE ANNE FONTRTNE 


*DON MURRAY 


UM 


El a 


MİCHAEL TREVOR JACK O DONAL 


âh 


aaa 


22 EKİM SAAT 19:00 


1995 yılında Cannes Film Festiva- 


i linde gösterilen ve olumlu eleştiriler 


alan “Augustn”, yönetmen Anne Fontaine'in imzasını taşıyor. İş bulasIY Ş 


bilmek için her türlü film ve reklam 


seçmelerine giden oyuncu Augustin 
Dos Santos, bir otel çalışanını can- 


22 EKİM SAAT 21:00 


Oyunculai 


“Comment J'ai tu mon Pere / Babamı Nasıl Öldürdüm”ün kahramanı 
Jean Luc, yaşlı hastalara bakan başarılı bir doktordur. Bir gün eve geldiğinde, babasının öldüğü haberini alır. Bu haber, onu çocukluğuna, babasının hiçbir açıklama yapma- 


29 EKİM SAAT 19:00 


© Yönetmeni: Anne Fontaine z iğ Oyuncuları: Jean-Chretien Sibertin-Blanc, Stephanie Zhang, © — Guy Casabonne. Yapım Yılı: 1995 Süre; 61 dakika 


landıracağı filme hazırlanmak için gönüllü olarak bir günlüğüne bir otelde işe girer. İşini son derece ciddiye alan Augustin'in etrafındakiler ise onun bu özverili ciddiyetini anlamamakta ve onunla açıkça alay et 


mektedir. 


Yönetmen: Anne Fontaine : 
Michel Bouget, Charles Berling, Natacha Râigner, Am Casar. Yapım Yılı: 2001 Süre: 94 Dakika 


dan onları terk ettiği güne götürür. 
Yıllar sonra dönen babası neden onları terk ettiği hakkında hiçbir açıklama yapmamışur. Bu olayın et kisiyle hayatının büyük bölümünü belirsizlik içinde geçiren Jean Luc, 


karısıyla da sorunlar yaşamaktadır. 


Yönetmen: Delbert Mann 
THE BACHELOR Oyuncular: Don Murray, E.G. Marshall, Jack Warden, Philip Abbott, 


PARTY 


Delbert 
“Marw”nin de yazarı olan Paddy Chayefsky'nin kaleme aldığı film, evlenmek üzere olan Arnold'un be- 


Mann'ın ünlü filmi 


i karlığa veda partisi için bir araya ge- 


len bir grup erkeğin yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Her biri kendi 


29 EKİM SAAT 21:00 


KIDNAPPED 


Larry Biyden Yapım Yılı: 1957 Süre: 91 dakika 


sorunlu hayatından izler taşıyan erkekler, gece ilerleyip içkiler içildikçe tüm sorunlarını ortaya 


Ağırlıklı olarak erkek rol aldığı filmin televiz- 


açılacak ve dökecektir. 
oyuncuların yon versiyonu da yapılmış, onu da yine Delbert Mann çekmişti. 


Yönetmen: Delbert Mann 
Oyuncular: Michael Caine, Trevor Howard, Jack Hawkins, Donald 


Pleasence, Gordon Jackson Yapım Yılı: 1971 Süre: 100 dakika 


Yazar Robert Louis Stevenson'ın kitabından beyazperdeye aktarılan “Kidnapped” ilk olarak 1938'te çeardından 1948 ve 1960'da 


daha sinemaya uyarlanmıştı. 


kilmiş, iki kez 
18. yüzyılda İngiltere ile İskoçya arasındaki çatışmalar sırasında geçen 


film amcasının yanında yaşamak için kente gelen yetim David'in öyküsünü anlatıyor. Aile mirasının gerçek sahibi olduğunu bilmeyen David, kötü niyetli amcasının planları sonucu, köle olarak satılmak üzere acımasız bir kaptana teslim ediliyor. 


cec.e 93 Mi 


RADYO EKSEN 


Dans etmeye hazırlanın ama dikkat edin içkiniz üzerinize dökülmesin. 
Kanınızı kaynatacak Çingene Punk'ı New York'tan hızla yayılmaya başladı. 


v& 94 


ew York'un her derde deva kalabalığından yararlanmasını bilenler müzik türleri üzerine oynamayı sürdürüyor. 
Hâlâ punk'ın Londra çıkışlı olduğunu düşünenler varsa düzeltelim, her güzel türde olduğu gibi punk'ın doöum yeri de aslında New York. Yaklaşık iki sene önce şehrin gürültücü çocukları toplanıp New New Wave (New York 
New Wave) türünü ortaya atmış, bizler de yeni bir kültürün doğuşuna şahit olduğumuz için gururlanmışuk. Bugünlerde Radio 4, The Rapture, Interpol gibi toplulukların başını çektiği yeni dal- 


ga akımını hasta yatağına yatırdık. Yerine de özellikle biz ve civar topraklarda yaşayanların kanını hemen kaynatacak 


Çingene Punkı'nı koyduk. 


“Bu tür nasıl bir şey?” sorularını ta mamen açıklayacak olan türün yaratıcısı olduğunu söyleyebileceğimiz esas erup Gogol Bordello. Multi Kontra Culti albümü elimize ilk geçtiğinde işte bize votka müziği demişük. Sonradan öğrendik ki grubun solisti Eugene Hütz'ün sahnedeki en yakın arkadaşı da bir şişe votkaymış. Bu yazıda Çingene Punkı'nın bir diğer önemli grubu Firewater' bir kenara kaldırmamızın sebebi ise büyük bir tesadüf eseri erubun solisti Tod A. ile geçtiğimiz ay İstanbul'a 


geldiğinde yaptığımız uzun radyo programı. Biz de adını Nikolai Gogol'dan alan Gogol Bordello'yu tanıyalım istedik. 

Solist Eugene'in Macar Süvarileri misali uzat tığı bıyıkları, sahnede dans eden kızlar, yerinde duramayan bir orkestra. Gogol Bordello sanki Cheshire Kedisi'nin gülümsemesi gibi. Gözünüzü ayırdığınızda bile havada asılı kalan görüntülerinden ve müziklerinden kolay kolay kurulamıyorsunuz. 

Çocukken her zaman farklı olduğunu düşü: nen Eugene, o zamanlar bir sır gibi saklanan çingene kökeninden bihabermiş. Aslında üpkı kendisi gibi ailesi de pek normal değilmiş; amcası sirk akrobatıymış, dedesi ise her akşam eve sarhoş gelip kazandığı madalyaları göğsüne taktıktan sonra göbek atmaya başlarmış. Eugene, Çernobil faciasının ardından Güney Ukrayna'daki Karpatlar'a kaçtıklarında, annesinin ailesiyle tanışıp Romen kökenlerini keşfermiş. 
1992 yılında 


birlikte, adını bizim ancak şimdilerde sık- 


Amerika'ya göçmesiyle ça telaffuz ettiğimiz grubu Gogol Bordel- 


lo'yu kurmuş. 
Y Ş 


Spassiba Gogol Bordello 

Eugene Hütz, Eliot Ferguson, 
Rea Mochiach, Yuri Lemshev, 
Oren Kaplan, Sergey Rjabtev 
Pam Racine, Elizabeth Sun 


3 Grubun, geçtiğimiz Ağustos ayında Ste 
* ve Albini'nin prodüktörlüğünü üstlendiği . ve elimizden düşüremediğimiz Gypsy Punks adlı albümleri piyasaya çıktı. Şarkıların arasına girip arkalarından konuşacak değiliz. Albümü dinlemeye başladıktan sonra zaten hiçbirine burun kıvıramayacaksınız. 
Bu arada küçük bir not; bu 15 şarkı arasından Eksen'in seçtiği, Start Wearing Purple oldu. 

Dinlediklerimizle içimizi kararımaya, önümüze siyah duvarlar örmeye ne kadar meraklıysak, dışarı çıkıp eğlenmesini de bilenlerin torunlarıyız. Sanırız özlediğimiz de buydu. Kol kola girip hep bir ağızdan şarkılar söyleyecek, kahkahalar atıp dans edecek ve tüm dertlerimizden kurtulacağız. 


Gülşah Güray 


cnc. e 95 Mi 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m John Lydon'ın eski grubu Sex Pistols, Leftfiel 


www.radioeksen.com 

ve solo kariyeri boyunca kaydettiği şarkılarının en iyilerinin seçildiği toplama A David ao High Lonesome Moan albüm, daha önce hiçbir 2. dEUS e e Seven Days Seven Weeks dile snnlasimimiş gblona Applej ere mi 0'Sailor i ava & MEmEs e e e a Shame and Scandal parçası The Ralbir Song o: JeniÇaler Ye e Turn the Lights on ile birlikte 3 Ekim'de 6. TheCardigans ........... | Need Some Find Wine... 
müzik marketlerdeki #akranz'kendinandi. 1 e Do You Want to yerini alacak. 8. Echo&TheBunnymen............ Stormy Weather 

9 Millionalmer 2 e Mİ I'm on High 
M Jimi Hendrix'in Jstercophanicsr e e Devil 


çocukluğunu geçirdiği ev son anda verilen kararla yıkımdan kurtuldu. 
Seattile'da bulunan bina, sanatçının 1970 yılında 


AYIN SÖZÜ 


gömüldüğü mezarlığın karşısına nakledilecek. 


m Wilco, bu sene sonunda canlı kayıtlardan oluşacak iki CD'lik albümünü 


piyasaya sürecek. 


m With The Lights Out adlı Nirvana sergisi, 

27 Ekim'de Londra'da 
açılacak. Sergi 20 Kasım'a kadar sürecek. 


m Boards of Canada'nın yeni albümü The Campfire 
Headphase, 

17 Ekim'de Warp Records 
etiketiyle piyasaya çıkacak. 


e” 
“Acıyla yaşamak bir sanattır...” 
Eddie Vedder 


1995 yılında Blind Melon solisti Shannon Hoon ve kız arkadaşı Lisa Crouse'un Nico 

Blue adındaki bebekleri dünyaya geldi. Kısa bir süre sonra Shannon rehabilitasyon merkezine yattı. Fakat grubun Soup albümü tanıtımı için turneye çıkması gerekiyordu. 
Shannon, danışmanıyla birlikte bu turneye katıldı. 
Shannon'ın keyif verici maddeye olan düşkünlüğüne engel olamayan danışman 1 ay sonra gruptan ayrıldı. 21 Ekim'de New Orleans'da verecekleri konser öncesi sound-check için roadie'lerden biri turne otobüsüne Shannon" kaldırmaya gitti. Fakat bu imkansızdı. 28 yaşındaki Hannon'ın ölüm sebebinin aldığı yüksek dozda keyif verici madde olduğu açıklandı. 
Mezar taşına ise Shannon Hoon'un ilk şarkısı Change'den bir bölüm yazıldı: | know we all can't stay here forever so | want to write my words on the face of today and they'll paint it 


ME 96 cnac 


ROCK TA 


RİHİNDE BU AY 


>» 4 Ekim 1970 Janis 
Joplin öldü. 
> 8 Ekim 1951 Johnny 
Ramone doğdu. 

»» 8 Ekim 1976 Sex Pistols, 
EMİ Plak Şirketi ile 40 bin sterlinlik bir anlaşma imzaladı. 
>» 9 Ekim 1966 John 
Lennon ile Yoko Ono 
Londra'daki Indica 
Galeri'de tanıştı. 

> 11 Ekim 1978 Nancy 
Spungen, Greenwich 
Village'daki apartmanında ölü bulundu. Bir gün sonra erkek arkadaşı Sid Vicious, 
Spungen'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. 

> 15 Ekim 1966 Pink 
Floyd, Soft Machine ile 
“International Times” adlı underground gazetenin verdiği partide ilk büyük konserini verdi. 

>> 20 Ekim 1977 Lynyrd 
Skynyrd üyelerinden 
Ronnie Vanzant ile Steve 
Gaines uçak kazasında öldü. 

> 21 Ekim 1969'da Jack 
Kerouac, 1995'te ise Blind 
Melon'un solisti Shannon 
Hoon öldü 


> 30 Ekim 1995 David 
Bowie, Tom Donahue, 
Gladys Knight & The Pips, 
Jefferson Airplane, Little 
Willie John, Pink Floyd, 
Pete Seeger, The Shirelles ve The Velvet Underground 
Rock & Roll Hall Of 
Fame'e katıldı. 


| 
| 
| 
ı 
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Od 


EN 


İOHN TURTURRO * JOHN GOODMAN 
BARTON 


AFILM BY JOEL CORNĞSE'Tİ EN COEN 


BARTON FINK 

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen Oyuncular: John Turturro, John Goodman, Judy Davis, Michael Lerner, John Mahoney, Tony Shalhoub 

Yapım Yılı: 1991 

Süre: 118 dakika 


> KLASİK SAHNE BARTON FINK 20 EKİM PERŞEMBE SAAT 22:00 


arton Fink, New York'ta kazandığı başarıdan sonra film senaryosu yazmak için Los Angeles'a gelerek oteline yerleşir. 
Tam daktilosunun başına geçerken yan odadan beklenmedik bir misafir gelir ve aralarında ilginç bir diyalog başlar... 

Barton: Bu güzel bir soru. Kulağa tuhaf gelse de, sanırım senin gibi insanlar üzerine yazıyorum. Çalışan, orta sınıf, sıradan adam. 

Charlie: Gerçekleri insanların gözüne sokuyorsun yani... 
Barton: Evet, sanırım öyle. Ama bir açıdan, amaç da bu. 
Gündelik yaşantıdan gerçek bir şeyler sunmak ve bugün geçerliliği olmayan, drama üzerine eskimiş bir takım soyutlamalar değil de, hayatları birkaç basit gerçek üzerine kurulu bir kitle için tiyatro yaratma fırsatımız olduğunu hissedenler var. Umarım sayımız artacaktır... Sanırım bu sana pek bir şey ifade etmiyor. 
Charlie: Sana birkaç hikâye anlatabilirim... 

Barton: Varmak istediğim nokta da bu; hepimizin hikâyeleri var. 
Sıradan adamın umutları ve rüyaları herhangi bir kralınki kadar asil. Yaşamın karakteristiği, neden tiyatronunki olmasın? Lanet olsun, bu yutulması o kadar zor bir hap değil... Ona yeni tiyatro deme, Charlie; gerçek tiyatro de. Bizim tiyatromuz de... 

Charlie: Bu konuda bayağı kararlı gözüküyorsun. 

Barton: Çok abartmak istemiyorum ama biz niye oralara varamayalım... Bastrop'un Beşinci Kontu'ndan, Leydi Higginbottom'dan ve - ve -ve Nigel Grinch-Gibbons'ı kimin öldürdüğünden bize ne? 

Charlie: Bu isimleri duymak bile bana yetti... 

Barton: Aynen, Charlie! Benim neden bahsettiğimi, bu edebi tiplerin bir kısmından çok daha iyi anlıyorsun. Çünkü sen gerçek bir adamsın! 

Charlie: Sana birkaç hikâye anlatabilirim... 


ME 98 nece 


Barton: Tabii ki anlatabilirsin! Yine de birçok yazar kendilerini, 


sıradan adamdan -nerede yaşadığından, ne iş yaptığından, nerede savaştığından ve sevdiklerinden- izole etmek için elinden geleni yapıyor... doğal olarak bu işlerine yansıyor ve boş resmiyete geri dönüyor. Yine cafcaflı konuşmaya başladım, ama senin dilinde konuşmak gerekirse, tiyatro üç dolarlık fatura kadar sahte oluyor. 
Charlie: Evet, sanırım ortada bir trajedi var. 

Barton: Sıkça oynanan, nadiren farkedilen. 

Charlie: Bu da ne demekse. 


ww.sarar.com 


zahit 


KATRAN, 


İsarar, tüm giysilerinde dünyanın en seçkin ve özenle dokunmuş maş markalarını kullanmaktadır. 

Bu mükemmel kumaşlar, 


moda tasarımcılarımızın elinde 


İlağanüstü şık modellere dönüşür. 


LANIFICIO 
F.LLE CERRUTİ 
DAL 1831 


ç / Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 
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cumartesi pazartesi çarşamba perşembe 


0700 - RUGRATS 0700 RUGRATS 
> 
© e 
O 
> 
5 


1 Ekim i | 3 Ekim 5 Ekim 6 Ekim 


TEENAGE ROBOT 08:00 - AS TOLD BY GİNGER - WİLD THORNBERAYS 08:30 - ALL GROWNUP - JIMMY NEUTRON 08:00 - ANGRY BEAVERS 
- HEY ARNOLD 08:30 - CATDOG 
- CATDOG 10:00 - ROCKO'S 
:00 - ROCKO'S MODERN UFE 
MODERN LİFE 10:30 - SPONGEBOB 
10:30 - SPONGEBOB SOUAREPANTS SOUAREPANIS 
- MALÇOLM IN THE 
MİDDLE 11:00 - EVERYBODY LOVES 
11:30 - ACCORDING TOJIM 
1200 - SORUBS 7- 
1 TESTED 12:00 - PARENTKOOD 
LOPMENT 14:30 - STACKED 
1800 - ONE TREE HİLL :00 - LAS VEGAS 
14:00 - SMALIVILLE :00 - WITHOUT A TRACE TWO AND A HALF 
THE X-FİLES 


0730- MYLIFEASA 07:30 - HEY ARNOLD 
- CARNIVALE MPSONS 
CHEERS 


19:00 - 
DESPERATE 
HOUSEWIVES 


19:00 - SIXTEEN 
GANDLES MALCOLM IN THE 


MIDDLE 


TWO ANDA ACCORDING ARRESTED EVERYBODY TOJIM DEVELOPMENT LOVES 
RAYMOND 


30 | 20:00 


20 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


O e 
O 
EĞ a5) 
GILMORE GIRLS ONE TREE HILL 
HALF MEN 
WITHOUTA 
TRACE 


21:00 - THE 


BREAKFAST CLUB 
ZOEKEN NAAR THE BIG FIX MINNIE AND HELD OF ELLEEN MOSKOWITZ DREAMS 


vg) 
5 


BUFFY 
THE VAMPIRE NIP/TUCK 
SLAYER 


5 EE E C0l z 24:00 - SOUTH PARK 

Si ik E) N E ; - THE SIMPSONS 00:30 - THE KING OF OUEENS k DI J ENİ - SCRUBS 01:00-E. LRAYMOND 

— iE zi -TREO.C. 0130 -LAS VEGAS 

0230 - ONE TREE HİLL 

0315- JUICE 


00 


01:15 - ÇARNIVALE we 
> RE :00 - GİLMORE GİRLS 
02:15 - GİLMORE GİRLS 00 - FİELD OF DREAMS 


KA MENE 5:00 - THE SİMPSONS 0500 - THE KING OF OUEENS 


0500 - MALCOLM MOSKOWTZ < SCRUBS 0530 -E L RAYMOND 
İNTRE MİDDLE LER bri 100 - THE O.C. 0600 - LAS VEGAS 


:00 - 06 


01 


CNBC-e aylık yayın akışı 
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8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim 12 Ekim 13 Ekim 14 Ekim 15 Ekim 
cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00 - RUGRATS 


THE O.C. e GHEERS CHEERS GHEERS ER 19:00 - GILMORE GİRLS | GILMORE GİRLS GILMORE GIRLS | GILMOREGİRLS | ONE TREE HİLL DESPERATE 
HOUSEWIVES 
19:00 - COAL 
MINER'S 


19:00 - THE DAUGHTER 
PRIVATE LIFE STACKED MALCOLM IN THE THE KING OF OF SHERLOCK 1. SEZON FİNALİ OUEENS HOLMES 
TWOANDA AACCORDING ARRESTED EVERYBODY HALF MEN 


DEVELOPMENT LOVES 
THE X-FİLES WHOUTA 
TRACE 
21:15- 
CONTİNENTAL 
DIVIDE 
THE 4400 MISSISSIPPI | | MYFAMIY | THESERPENT CONFUSED MERMAD AND 
THE RAINBOW 
), | Nip/Tuck i 


24:00 - 
SOUTH PARK 


18:45 


RAYMOND 


20:30 | 20:00 


00 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 
1. SEZON FİNALİ 


21:15 - AVANTI! 


BUFFY le (de. — > : > İTHE VAMPIRE siz N > i İN SLAYER 


16 Ekim 17 Ekim 


pazartesi 


BY GİNGER 
UP 


ekonomi 


GILMORE GIRLS 


TWO ANDA 
HALF MEN 


WITHOUTA 
TRACE 


CHOCOLAT 


19:00 - 
DESPERATE 
HOUSEWIVES 


THE X-FLES 


| 
| 


NIP/TUCK 


Programları ay boyunca takip edebilm 


, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 
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18 Ekim 19 Ekim 
salı çarşamba 


20 Ekim 
perşembe 


21 Ekim 
cuma 


22 Ekim 
cumartesi 


07:00 - RUGRATS 

07:30 - MYLIFEASA 
TEENAGE ROBOT 

08:00 - WİLD THORNBERAYS 
08:30 - JİMMY NEUTRON 


0:00 - HEY ARNOLD 
0830 - CATDOG 
GILMORE GİRLS GILMORE GIRLS ONE TREE HILL 


1000 - ROCKO'S 

19:00 - AUGUSTIN 
MALCOLM IN THE 
MDDLE 


MODERN LIFE 
10:30 - SPONGEBO3 
ACCORDING ARRESTED EVERYBODY 
TOJIM DEVELOPMENT LOVES 
RAYMOND 


— ; — 
20:30 -COMMENT 
J'AITUE 
MON PERE 

FRENZY BARTON FINK THE FUNHOUSE 

N P7 <â z > 

A ğ ER j 


ekonomi konomi ekonomi 


ekc 


GHEERS 


GILMORE GİRLS 


FAT ACTRESS 
PRÖMİYER 


ROADIE 


2 


>. 


5) BUFFY 
THE VAMPIRE 


23 Ekim 
pazar 


- RUGRATS 
» HEY ARNOLD 
- AS TOLD BY GİNGER 
- ALL GROYWN UP 
- ANGRY BEAVERS 
-CATDOG 

:00 - ROCKO'S 


24:00 - 
SOUTH PARK 


24:00 - 
SOUTH PARK 


30 - SMA! 


CNBC-© aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Ekim 25 Ekim 26 Ekim 27 Ekim 28 Ekim 29 Ekim 30 Ekim 31 Ekim 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartes 


-RUGRATS 

30- MYUFE ASA 1730 - HEY ARNOLD 
TEENAGE ROBOT - AS TOLD BY GİNGER 
0800 - WILD THORNBERRYS - ALL GROWN UP 
08:30 - JİMMY NEUTRON - ANGRY BEAVERS 08:00 - HEY ARNOLD :30 - CATDOG 

-CATDOG -ROCKO'S 
MODERN LIFE 
MODER) 1030 - SPONGEBOB 
10:30- SPONGEBOB SOUAREPANIS 
1200 - ROCKOS SOYAREPANTS 
FE 11:00 - MALCOLM IN THE İ 11:00 - EVERYBODY LOVES 


ekonomi 


İDING TO JİM 


ekonomi ekonomi ekonomi 


MPSONS 


CHEERS THE O.C. CHEERS 
19:00 - FAT GILMORE GIRL$ 
ACTRESS 


ği 19:00 - THE 
5 MALCOLM IN BACHELOR 
THE MIDDLE PARTY 


TWO AND 
A HALF MEN 


THE X-FILES WITHOUTA 
TRACE 

21:00 - 

KIDNAPPED 
THREE 0'CLOCK ONCE AROUND |THEMASOUE OF THE 4400 MIN JING GU S HIGH THE RED DEATH 

BUFF i 

THE VAMPIRE NIP/TUCK BT 

SLAYER ie 


24:00 - 
SOUTH PARK 
LLE 


TWO AND ACCORDING ARRESTED EVERYBODY AHALFMEN TOJIM DEVELOPMENT LOVES RAYMOND 


01:00 - 06:00 


AŞKA GELDİ 


4 
; 
: 


UL e 


www suroncap-com Sİ 


a KAXAK 


Citroön C4'le teknoloji aşka geldi! 


Göz kamaştırıcı tasarımıyla Citro&n C4; sınıfındaki hiçbir otomobilde ZN 


bulamayacağınız teknolojik üstünlükleri hayatınıza getiriyor. Citro&n 


C4'ün, tüm kontrolleri tek merkezde toplayan ve sürücü hava yastığının gan sürücünün yapısına en uygun biçimde açılmasını sağlayan sabit merkezli CI T ROEN direksiyonu dünyada tek. Tüm motor seçeneklerinde standart olarak 


: sunulan hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı ise sınıfında bir ilk. Ayrıca; Cc4 HATCHBACK ABS, EBA, parfümlü hava tazeleyici, otomatik farlar, yağmur sensörlü otomatik ön silecekler ve park yardım sistemi gibi 


hayatınıza renk katacak pek çok özellik, yeni Citroön C4'te. 
Ayrıntılar, www.citroen.com.tr adresinde! 


. . . 
1.4i 16V | 1.6i 16V 1.6 HDi 92 hp 1.6 HDi 110hp 


Viz ONteYi (Gaia) | VER Aki LEV Garip) TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ o BBaylas | Bitayroktar www.citroen.com.tr 


